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Jett, Glenna'nın.dantel geceliğinin altında düzensiz bir şekilde inip kalkan göğüslerine gözlerini dikmişti. Seni arzulamamı istiyorsun, değil mi? Bu gece buraya gelip, vücudunu ikram ederek fikrimi değiştirmek amacındasın anlaşılan. Peki bu işi sonuna kadar götürebilecek misin? 

Jett'in bu sözlerini duyan Glenna, birden davranışının ne kadar çirkin olduğunu fark etti. 
Babamın göz göre göre mahvolduğunu izlemektense, elimden gelen her şeyi yapmak isterim. 
Bu yüzden her şeye razıyım ve vermek zorunda kalacağım şey ne olursa olsun, hiç önemli 


değil, diyerek kendini savunmaya çalıştı. 


Jett'in dudakları genç kızın yanaklarında ve boynunda dolaşmaya başlamıştı. Dayanılmaz bir güzelliğin var. Glenna! Kapıma geldiğinde neler olabileceğini çok iyi biliyordun, değil mi 


Evet. Bütün umudum da buydu zaten. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


Ateş kırmızısı, üzeri açık Porsche, Batı Virgi-nia dağları arasındaki virajlı yolda ilerliyordu. 
Bahar, bütün doğaya yeşil bir halı sermişti sanki. Glenna Reynolds, bir an yüzünü güneşe doğru kaldırdı. Hafifçe esen rüzgar, kızıl ışıltılı kahverengi saçlarını uçuşturuyor, omuzlarına dökülen bukleleriyle oynuyordu. Yeşil gözlerini saklayan kocaman bir güneş gözlüğü takmıştı. Canlı ve son derece anlamlı yüzünde, görmüş geçirmiş insanlara has bir ifade vardı. 
Gazetecilik hayatına atıldığı günden bu yana yüzündeki bu ifade hiç değişmemişti. 

Yanındaki koltukta duran fotoğraf makinesiyle defter, Glenna'nın baharla ilgili izlenimlerini somutlaştıracak iki yardımcıydı sanki. 

Batı Virginia dağları ve ovaları, mayıs ayının bütün hazinelerini Glenna'nın gözünün önüne sermişti. Yabani dağ çiçekleri bütün güzelliğiyle açmış, ateş kırmızısı açalyalar çiçekleriyle ağaç haline gelmiş bu tabloyu tamamlamıştı. Glenna, yuvalarının önünde oynayan'tilki yavrularının, çimenleri eşeleyen sincapların ve ağaçların arasına gizlenerek otlayan karacaların fotoğraflarını çekti. 

Sanki, doğanın uyanışını ve açan çiçeklerin, büyüyen yaprakların sesini duyuyordu. Daldan dala uçan bir ispinozun fotoğraflarını çekememiş, ama bütün hareketlerini not defterine tek tek yazmıştı. 

Baharın büyüsüne kapılan Glenna, buralarda çok daha fazla kaldığını fark etmişti birden. 
Saatine bir göz attıktan sonra aceleyle gaz pedalına bastı. Babasının, nerede olduğunu merak etmesini hiç istemiyordu. Gecikeceğini bildiren birnot bırakmadığına pişman olmuştu. 

Orin Reynolds ilk kalp krizini geçen kış geçirmiş, İkincisinden sonra ise kızından uzak kalmaktan korkar olmuştu. Glenna, babasının duygularını çok iyi anlıyordu.. Orin Reynolds, kızıyla geçireceği pek az zamanının kaldığını düşünüyor ve onunla mümkün olduğunca birlikte olmak istiyordu. Geçirdiği son krizden sonra kendini bir hayli toparlamasına rağmen, Glenna, onun bir üçüncü krizi atlatıp atlatamayacağından pek emin değildi. 

Glenna da, yaşam biçimini ve'işini ona göre ayarlamış ve babasıyla daha fazla birlikte olacak şekilde bir program çizmişti. Babası son kez hastaneden çıktığında, Glenna her şeyden vazgeçmek istemiş ve evde oturup ona bakmaya karar vermişti. Orin Reynolds ise bu teklifi hemen reddetmiş ve geçici olarak tutacakları bir hemşirenin, hem kahyaları hem de aşçıları olan Hannah Burns”le birlikte kendisine çok iyi bakabileceğini söylemişti. Glenna'nm gazeteciliği bırakmasını kesinlikle istemiyordu. Babasının ne kadar haklı olduğunu şimdi anlıyordu genç kız. Özellikle bugünkü gezisi, bu düşüncenin doğruluğunu bir kez daha kanıtlamıştı. 

Glenna; evin çakıl taşı döşeli yoluna girince arabayı yavaşlattı. Kocaman beyaz ev, ağaçların arasındaydı ve dağın yamacına inşa edilmişti. Evin etrafındaki verimli çiftlik arazisi birkaç yıl önce satılmış ve şu anda sadece büyük bir bahçe kalmıştı. 

Glenna, evin önünde park edilmiş arabayı görünce hafifçe gülümsedi. Doktor, babasının kömür madenleri işletmesine haftada üç gün gitmesine izin vermişti. Ama Orin Reynolds, günlük raporların düzenli olarak kendisine iletilmesinde ısrar etmişti. Bu yüzden Bruce Hawkins'in arabası şu anda evlerinin önündeydi. 

Glenna, arabasını daha sonra garaja koyabileceğini düşünerek, evin önünde durdu. Güneş gözlüğünü başının üzerine kaldırdı, koltuğun üzerindeki fotoğraf makinesini ve not defterini aldı. Uzun bacaklarıyla birkaç adımda verandaya çıkan basamakları tırmandı. 


Antreye girince bir an durdu. Dış kapıyı sıkıca kapadı ve çalışma odasına doğru yürüdü. 
Masif meşeden yapılmış ağır kapı, dokunmasıyla hemen açıldı ve Glenna içeri girer girmez iki adamın konuşması birden kesildi. 

Glenna, babasının yüzündeki endişeli ifadeye korkuyla baktı. Yaşlı adamın gözleri bir an kızının üzerinde durdu, Glenna'ya tebessüm ediyordu, ama son derece gergin bir hali vardı. 
Duygularını bu türlü bastırmaya ve gizlemeye çalışması Glenna'yı şaşırtmış ve korkutmuştu. 
Saklamaya çalıştığı neydi acaba? 

Glenna, gülümseyerek babasının oturduğu koltuğa doğru yürüdü. Bir yandan da onun yüzünü inceliyordu. Fakat iyi bir poker oyuncusu olan yaşlı adam duygularını gizlemekte çok usta davranıyordu. İçeriye girerken kapıyı vurmuş olsaydı, bu bir anlık endişeli ifadeyi bile görmeyeceğinden yüzde yüz emindi. 

Glenna, babasının yanına gitmeden önce, elindeki fotoğraf makinesini ve not defterini büyük çalışma masasının üzerine bıraktı. Beni merak ettin mi? Genç kız:eğilerek, onu hafifçe yanağından öptü. Orin Reynolds'ın rengi tümüyle yerine gelmişti artık. 

Hayır, etmedim. Eninde sonunda evin yolunu bulacağını biliyorum nasıl olsa! Sen ortalıklarda görünmeyince asıl telaşlanan Bruce oldu! 

Glenna doğrulup, babasının baktığı tarafa doğru döndü. Bruce-Hawkins, şömineye yaslanmış, ayakta duruyordu. Glenna?'ya dikilmiş bakışlarından açık bir hayranlık okunuyordu. Mavi gözleriyle, genç kızın rüzgardan-karışmış buklelerini, biçimli göğüslerini saran kazağını ve daracık blucininin örttüğü, ince uzun bacaklarını süzdü. 

Neredeydin? Bruce'un sorusunda küstahlıktan eser yoktu. Sadece, insanın kendini yakın hissettiği birine sorduğu türden ilgi dolu bir soruydu bu. 

Tabiat anayla baş başaydım. 

Glenna, bakışlarını, onun kızıl saçlarında ve köşeli çenesinde gezdirdi. Bruce, yakışıklı, zeki ve hırslı bir insandı. Babasının geçirdiği ilk kalp krizinden sonra, Reynoldsların kömür madenlerinin bütün sorumluluğunu yüklenmişti. 

Glenna da Bruce'u, babasının kalp krizi geçirdiği günlerde tanımıştı. O günden bu yana da gittikçe birbirlerine yakınlaşmışlar, arkadaşlıktan çok daha yakın bir ilişki kurmuşlar, ama hiçbir zaman iki sevgili olmamışlardı. 

Arkadaşlıklarının'daha fazla ilerlemesini istemeyen Glenna'ydı. Bu ilişkiden çekinmesinin nedenini de bir türlü aniayamıyordu. Bir erkekte aradığı her şey Bruce'da vardı. Buna rağmen önemli bir eksikliğin olduğunu da larkediyordu. Bu adlandıramadığı eksiklikten dolayı da, genç adama bir türlü yaklaşamıyordu. 

Zaman zaman, geri çekilmesinin nedenini, babasına olan bağlılığına veriyor, çoğu kez de, asıl nedenin bu olmadığını düşünüyordu. Glenna'dan gelecek en ufak bir söz veya harekette, Bruce, evlenme teklif etmeye hazırdı. 

Bruce, mırıldanır gibi bir sesle, Demek tabiat anayla baş başaydın! Sanırım yeni bir yazı dizisi hazırlamakla meşgulsün. dedi. 

Evet. Serbest çalışmanın iyi yönlerinden biri de bu işte. Hazırladığın makaleleri, başka başka ifadeler kullanarak, ayrı dergilere satabiliyorsun! 

Bruce, kahve fincanlarının durduğu masaya doğru yürüdü. Kahve hala sıcak. Bir fincan ister misin? 


Glenna, kendi evinde kendisine misafir gibi davranılmasından biraz sıkılmış gibiydi. Ama hemen bu düşünceyi kafasından attı. Bruce'un bu tür davranışlarından hem babası, hem de kendisi hoşnuttu. 

İçerim tabii. Teşekkür ederim. Glenna divana oturdu. Bruce'un getirdiği kahve, genç kızın istediği gibi, sütsüz ve şekersizdi. Bruce da, kanepeye, yanına oturmuş ve kolunu da kanepenin kenarına, Glenna'nın arkasına doğru atmıştı. Ama ona dokunmuyordu. 

Madende işler nasıl? Glenna'nın sorduğu soru hiç düşünmeden dudaklarından dökülüvermişti. 

Bruce'un, babasından yana endişeli bir bakış fırlattığını fark etti. Genç adam daha sonra ifadesiz bir sesle, İyi, diye mırıldandı. 

Glenna o anda ortada bir sorun olduğundan artık iyice emin olmuştu. Hem de ciddi bir sorun. Duygularını gizlemeye çalışarak kahvesinden bir yudum aldı. Odaya girince gördüğü, babasının yüz ifadesindeki endişeye takılmıştı aklı. 

Bu sırada Orin Reynolds, konuyu değiştirmişti. Bu akşam Bruce'u yemeğe davet ettim. 
Hannah'nın pişirdiği yemek nasıl olsa dördümüzü de doyurur. Bizi şişmanlatmaya mı yoksa bir orduyu doyurmaya mı uğraşıyor, bir türlü anlayamıyorum. Evde her zaman on kişiyi doyuracak yemek hazır. 

Senin de biraz kilo almaya ihtiyacın var sanırım. Glenna, babasının son günlerde epey zayıfladığına ve sağlığının bozulduğuna dikkat ediyordu. Fakat babasının, kendi sağlığı konusunda konuşmaktan ne kadar nefret ettiğini bildiği için Bruce'a döndü. Kalıyorsun, değil mi? 

Genç ve güzel bir kadının eşliğindeki bir ev yemeğine nasıl hayır diyebilirim? 

Hannah hakkında bazı planların olduğunu bilmiyordum. Kadıncağızı hemen uyarmalıyım. 

Bruce, kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Bu sırada babasının bir hareketi Glenna'nın dikkatini çekti. Orin Reynolds, sigara çikarmak üzere elini hemen ceketinin cebine atmıştı. 
Oysa, ilk kalp krizinden sonra sigara içmesi yasaklanmıştı. Ancak bir baskı altında olduğu zamanlarda bu hareketi yapmayı adet haline getirmişti. Tabii cebinde sigara falan yoktu. 
Glenna, babasının elinin hafifçe titrediğini farketti. 

İki yıldır bıraktığın halde hala aklın sigarada mı, baba? 

Bir an için Orin Reynolds'ın yüzündeki neşeli ifade kaybolmuş, yerini yorgunluk ve bezginlik almıştı. Babasının bu halini gören Glenna'nın kalbi, sanki buzdan bir el tarafından sıkılmaya başlanmıştı. Fakat yaşlı adam hemen kendini toparlayarak homurdanır gibi bir sesle güldü. Evet, gerçekten ortada ciddi bir sorun vardı. Glenna bu sorunun ne olduğunu öğrenmek için can atıyordu. 

Aradan iki yıl geçmesine rağmen hala sigarayı arıyorum. Hatta bazı günler sigara dumanı dolu bir odada poker oynayıp, içki içmeyi o kadar çok özlüyorum ki! İstediğin gibi yaşayamadıktan sonra ömrünün uzamasının ne anlamı var ki? 

Hayata bu kadar karamsar gözlerle bakma-malısın, baba. Zevk alınacak o kadar çok şey var ki! Glenna, gülümsemeye çalışıyordu, ama renginin bembeyaz olduğunun da farkındaydı. 

Sanırım haklısın. Ama öyle zamanlar oluyor ki... Orin Reynolds birden sustu. Dudaklarında kederli bir gülümseme uçuşmuştu. Biraz yoruldum galiba. 

Yemeğe kadar biraz yatmak ister misin? Ben Bruce'a arkadaşlık ederim. 

Duyuyorsun, değil mi, Bruce? Babasıyla nasıl da ilgiliymiş gibi davranıyor! Ama ayak altından çekilmem için can attığından yüzde yüz eminim ben! 


Glenna, elindeki kahve fincanını kıracakmış gibi sıkıyordu. Yerinden fırlayıp babasına yardıma koşmamak için kendini zor tutuyordu. Orin Reynolds, ne kadar zayıf düştüğünü bir türlü kabullenmek istemiyordu. Çok ağır hareket etmesine rağmen, yardımsız ayağa kalkmayı başardı ve yine ağır adımlarla odadan çıktı. 

Babası oda kapısını arkasından kapadığından, Glenna'nın boğazına bir yumru takılmıştı sanki.’ Elinde sımsıkı tuttuğu Çin porseleninden fincana gözlerini dikmişti. Ağlamak istediği halde, taş kesilmiş gibiydi. 

Kömür madeninde ne oldu, Bruce? 

Uzun süren gergin bir sessizlikten sonra Bruce'un hatif bir sesle güldüğü duyuldu. Neden söz ettiğini anlamadım. Madende ne olabilir ki? 

Glenna, sert bir hareketle fincanını masaya bıraktı. Sen ve babam bana yalan söylediğinize göre oldukça önemli bir sorun çıkmış olmalı. 

Glenna, aniden yerinden kalktı. Sık kirpiklerle çevrili gözlerini kısmış;-Bruce'a bakıyordu. 
Ne olduğunu öğrenmek istiyorum! 

Bruce un da bakışları aniden gölgelenmişti. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok! 

Nereden biliyorsun? Madende grev olduğu söylentisi duymadım. Zaten işçilerin babama karşı bir hareket yapacaklarını sanmıyorum. Eğer bir işçi sorunu varsa, sen bir şey yapamasan bile, babamın bu işi halledeceğinden eminim. 

Bruce, bakışlarını ondan sürekli kaçırıyordu. İşçissorunu falan yok. 

Glenna kaşlarını çattı. İşçi sorunu değilse, ne o zaman.” Aklına başka bir şey gelmiyordu. 
Peki, ne oldu? Sen maden mühendisi olduğuna göre teknik bir aksaklık olamaz. 

Hükemetle ilgili. 

Ne oldu? Vergiler mi? Glenna, babasının vergilerle ilgili bir sorunu olmasını aklının ucundan bile geçirmezdi. Orin Reynolds:bütün vergilerini günü gününe öderdi. 

Bruce, derin bir soluk alarak ayağa kalktı. Ellerini cebine sokarak, sıkıntılı bir şekilde yürümeye başladı. Bu kadar basit değil. Maden, güvenlik teftişinden geçemedi. 

Ne oldu peki? 

Şu andaki durumu düzeltmek için gerekli önlemler alınmazsa, bir ay sonra madeni kapatacaklar. 

Daha fazla zaman vermeleri için müracaat edeceksiniz tabii? 

Bruce, birden öfkelenmişti. Son bir buçuk yıldır yaptığım da bu zaten! Artık zamanımız kalmadı. Bundan sonra hiçbir erteleme yapmayacaklardır. 

Bunu biliyordunuz da, sorunu çözmek için gerekli tedbirleri neden almadınız? Neden son dakikaya bıraktınız? Artık yapılacak hiçbir şey kalmadığı anda bütün sorunu getirip babamın omuzlarına yüklüyorsun! Ne kadar hasta olduğunu bilmiyor musun? Sana güvenip de... 

Bruce, sert bir sesle onun sözünü kesti. İşin başından beri Orin her şeyi biliyor! Seçim bana bırakılsaydı, bugüne kadar gerekli şeyleri yapardım! Ama benim sözümün geçmediğini çok iyi biliyorsun! 

Babamın, bile bile madencilerin hayatını tehlikeye attığını mı söylemek istiyorsun yani? Bu suçlama karşısında Glenna'nın bakışları öfkeyle parlamaya başlamıştı. Yeşilden griye dönmüş olan gözleri buz gibi bir ifadeyle Bruce'a dikilmişti. 

Tanrı aşkına, Glenna! Mantıksızlık ettiğinin farkındasın herhalde! Onun da yapabileceği hiçbir şey yoktu zaten! 


Bruce, arkasını Glenna'ya dönerek, şömineye yaslandı. Çaresizlik içinde, ellerini saçlarının arasında gezdiriyordu. 

Bruce'un bu çaresizliğini gören Glenna'nın bir anda öfkesi geçiverdi. Ne demek istiyorsun? Neden babamın yapabileceği bir şey olmasın? 

Bruce, derin derin içini çekti ve dönüp Glenna’ ya baktı. Çünkü paraya ihtiyaç var. Bu yüzden bir buçuk yıldır süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Amacımız gerekli parayı bulup bütün değişiklikleri yapabilmekti. 

Borç alabilirdi ama! Banka, gerekli parayı babama borç verip... 

Hayır. Hatırlarsan, iki buçuk yıl önceki grev sırasında bankadan iki kez borç para almıştı. 
O sıralarda borç almak için Orin Reynolds adı yeterdi. Ama geçirdiği iki kalp krizinden sonra... Verecekleri parayı, geri ödenemez korkusuyla tehlikeye atmak istemiyorlar. 

Glenna, durumlarının ne kadar umutsuz olduğunu bir anda farketmişti. Çaresizlik dolu gözlerini Bruce'a dikti. 

Ama babama yardım edecek biri mutlaka vardır. Glenna, umutsuzluğunu belli etmemeye çalışarak sakin bir sesle konuşmaya çalıştı. 

Kalasından bin bir türlü düşünce geçiyordu. Eğer maden ocağı.kapanacak olursa bunun bir tek anlamı olabilirdi: İflas! Oturdukları evi ve kendilerine göre kıymeti olan her şeylerini kaybedeceklerdi. Bu durumun babası üzerinde yaratacağı etkiyi ise; Glenna aklına bile getirmek istemiyordu. Birden bu düşünceyle bütün vücudu titredi. ; 

Babanın talimatı üzerine, iki şirketin birleştirilmesiyle belki ilgilenebilirler diye, Coulson Madencilik Şirketiyle temas kurdum. Bu durum vergi indirimleri konusunda onlara bir avantaj sağlayabilirdi. Gelen cevap ise, “hayır, 

ilgilenmiyoruz” oldu. 
Coulson Madencilik ha? Jett Coulson'un şirketi mi? Şu kömür kralı? 

Kömür, gaz, aklına gelen daha bir sürü şey... 

Altın dahil. 

Babası kalp krizi geçirdiği sıralarda ona gazete okurken, Jett Coulson un soluk bir resmini görmüştü. Şu anda gözlerinin önüne gelen resimde, Jett Coulson'un saçlarının ve gözlerinin simsiyah olduğunu hatıtlıyordu. Otuz yaşlarında bir adamdı. Buna rağmen, yüzündeki derin çizgiler yaşını dahafazla gösteriyordu. 

Glenna için Jett Coulson, erkek ırkının tüm kabalığını ve sertliğini üzerinde toplamış biriydi. Buna rağmen babası her zaman ondan saygıyla söz ederdi. Yüzündeki acımasız ifadeyi de babası güçlülük olarak tanımlamıştı. Bu nezaketten uzak, kaba görüntüsü, adamın içinde bulunduğu çevreye çok uygundu aslında. Madenciler ona güveniyor ve inanıyorlardı. 
Dediklerine göre Jett Coulson hiç yalan söylemezdi. 

Jett Coulson'la görüştün mü? 

Bruce vahşi bir sesle güldü. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sadece bir müdürüm, bir maden mühendisiyim. Tabii ki, alt kademelerden biriyle görüştüm. 

İlgilendiklerine dair ufacık bir umut da yok mu yani? 

Biraz gerçekçi ol, Glenna. Birkaç ay sonra yok pahasına alabileceği bir maden ocağı var önünde. Neden şirketleri birleştirmeye kalksın? Babanı bu durumdan kurtarmaya neden çalışsın? Yardımsever bir insan olarak tanınmamıştır zaten. 

Glenna'nın, yenilgiyi kabullenmiş gibi omuzları düşmüştü. Korkarım haklısın. Peki babama ne olacak şimdi? 


Glenna, çok üzgünüm. Keşke elimden bir şey gelebilseydi... Keşke bu durumu düzeltebilecek bir şeyler yapabilseydim... 

Glenna, bu sözlerdeki anlamsızlığı bir an düşündü. Bruce, ona sarılmış ve yanağını Glenna’ nın saçlarına dayamıştı. Ama bu sarılışta Glenna’ yı rahatlatan bir hava kesinlikle yoktu. 

Fazla param yok, ama maden kapanırsa... 

Glenna, birden silkinerek kendini onun kollarından çekti ve pencereden uzaklaştı. Dönüp, Bruce'a baktığında yeniden omuzlarını dikleştir-mişti. 

Kapanırsa mı? Daha bir ayımız olduğunu sen kendin söylemiştin. Otuz gün içinde birçok şey değişebilir. 

Bruce, üzgün gözlerle ona baktı. Tıpkı baban gibi konuşuyorsun Glenna. Budalalık etme, lütfen. 

Bu sözler Glenna'nın iyice kendini toparlamasına yardımcı olmuştu. Babası henüz pes etmemişti demek! O zaman kendisi de etmeyecekti. Asil yüz hatlarında -kararlı.bir ifade görünüyordu 
Baımak üzere olan güneşin kızıl ışıkları saçlarının arasında dolaşıyor, kahverengi saçlarındaki kızıllığı iyice ortaya çıkarıyordu. 

Bizim ailemizde kolay kolay yenilgiyi kabullenmek yoktur Bruce. Babam da pes edip, insanların, üzerine basıp geçmesine izin vermez. Ben de aynı onun gibiyimdir! 

Korkarım neye karşı savaştığını pek anlamış değilsin Glenna: Gururun karşısında olduğumu sanma. Ama bunun da bir zamanı vardır. Ben, iki buçuk yıldır bununla savaşıyorum. Hakkımda ne düşünürsen düşünebilirsin. Uzun bir süredir boşuna çabaladığımın farkındayım ve ne zaman pes etmem gerektiğini de çok iyi biliyorum. 

Ve yapabileceğin tek şey bu mu? Pes etmek ve her şeyden vazgeçmek! 

Sonumuz gelene kadar tabii ki işimin-başında olacağım. Bruce'un ifadesinden kötü sonlarının kaçınılmaz olduğu anlaşılıyordu. Arkasını dönerek çalışma masasına doğru yürüdü ve evrak çantasını aldı. Bu akşamki yemeği başka bir güne ertelesek iyi olur sanıyorum. Bu gidişle dostluğumuzu sürdüremeyeceğiz sanırım. Orin'e, özür dilediğimi söylersin, değil mi? 

Tabii! Glenna, onun teklifini hiç karşı koymadan kabul etmiş ve onu geçirmek için yerinden bile kıpırdamamıştı. 

İKİNCİ BOLUM 

Duşun ılık suyu genç kızın gerginliğini biraz olsun azaltabilmişti. Rüzgarda karmakarışık olan saçlarını sert firça darbeleriyle fırçaladı. Biraz makyaj yapıp giyindikten sonra kendine güveni iyice yerine gelmişti. 

Yemek'odasında babasıyla karşılaştığında her türlü zorluğu yenebilecek güçte hissediyordu kendini. Odaya girer girmez, yaşlı adamın keskin bakışlarla kendisini süzdüğünü farketti. 

Hannah'nın dediğine göre, Bruce yemeğe kalmaktan vazgeçmiş. Yoksa bir aşık kavgası mı oldu aranızda? 

Biz birbirimize aşık olmadığımız için, böyle bir kavga da söz konusu olamaz? Glenna iskemlesini çekerek babasının sağındaki yerine oturdu. Onun, Bruce'la olan ilişkisi konusunda bu tür sözler söylemesine kızmamıştı, ama hemen karşı koyması gerektiğini de hissetmişti. 

Bir konuda fikir birliğine varamadınız caliba? 
Hayır, varamadık. Maden ocağının kapanması konusunda biraz münakaşa ettik. Bruce, bu durumun kaçınılmaz olduğu görüşünü savundu. Ben ise onunla aynı fikirde değildim. Glenna 


bir an babasının yüzünde bir panik ve korku ifadesi nördü ve hemen dikkatini içeri çorba kasesiyle ren Hannah'ya çevirdi. Hımm!... Burnuma nefis kokular geliyor Hannah! Glenna gözlerini yumup havayı kokladı. Çin porseleni kaseden nefis bir tavuk çorbası kokusu geliyordu. 

Şişman kadının yüzünde her zamanki gibi suratsız bir ifade vardı. Bütün öğleden sonra bu erişteleri açmakla uğraştım. Bu akşam pişirdiğim yemeklerden bir kaşık yiyip bırakmak yok, Orin Reynolds! Yoksa seni iskemleye bağlar, zorla yediririm! Böyle bir şey yapamayacağımı düşünüyorsun herhalde. Hele bir dene bakalım! Sert bir hareketle çorba kasesini Glenna'nın önüne bıraktı. 

Senin erişteli tavuk çorbana babam bayılır Hannah. Değil mi, baba? Glenna, dumanları tüten çorbayı babasının önüne koydu. Bir yandan da dikkatle onu süzüyordu. 

Orin Reynolds, başını kaldırıp kızının yüzüne baktı. Hala taş kesilmiş gibiydi. Sanki Glenna'nın her şeyi bildiğine inanamıyormuş gibi bir hali vardı. 

Maden ocağında olanları nasıl öğrendin? 

Böyle bir şeyi benden gizleyebileceğini nasıl düşünürsün? Madende ne gibi bir sorun olduğunu Bruce'a sordum. Eve geldiğimde, odaya girer girmez, yüzünün nasıl endişeli bir ifade aldığını görmüştüm. Tabii Bruce senin kadar iyi bir poker oyuncusu değil. Basit bir mantıkla, seni üzen şeyin ancak madendeki bir sorun olabileceğini düşündüm. Bundan sonrası ise, Bruce'a birkaç soru sormakla halloldu. Glenna.omuzlarını:silkti. Bruce'dan büyük bir kolaylıkla cevap alabildiğini bu hareketiyle göstermiş oluyordu sanki. 

Babası şaşkın bir ifadeyle dudaklarını büktü. Sorularının cevaplarını kolayca aldığından hiç kuşkum yok. Bruce'u parmağının ucunda oynatıyorsun. Seni memnun etmek için elinden gelen her şeyi yaptığının farkındasın, değil mi? 

Şu çöpçatanlıktan vazgeçsene, baba!-Gelecekte kocam olacak adamı kendim seçebilirim ben, sağol! Glenna, çorba kasesini masanın uzak'bir köşesine doğru itti ve tekrar maden konusunu açtı. Bu kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğun halde neden bana hiçbir şey söylemedin, baba? 

Seni de gereksiz yere telaşlandırmak istemedim. Ayrıca işin bu noktaya gelmesini de beklemiyordum doğrusu. Bruce'la beraber madenin kapanmasını önleyebilecek bir çözüm bulacağımızdan emindim. Senden gizlediğim de yoktu. Yapabileceğin hiçbir şey olmadığına göre sana bundan söz etmemeyi uygun gördüm. Hem senin de kendine göre bazı dertlerin var zaten. 

Bu sırada Hannah, bir tepsi kızarmış ekmekle içeri girmişti. Kaşlarını çatmış, gözlerinde endişeli bir ifadeyle her ikisini de süzmeye başlamıştı. 

Bu madenin kapanması lafı da nereden çıktı şimdi? Çorbayla oynamaktan vazgeç ve hemen bitir! 

Glenna, Madendeki güvenlik önlemleri yeterli bulunmamış. Gerekli şeyler yapılmazsa, hükümet madeni kapayacak, diye açıkladı ona Hannah, çöker gibi Glenna'nın yanındaki iskemleye oturdu. Yüzünde şok geçiriyormuş gibi bir ifade vardı. Glenna, sanki savaşa hazırmış gibi gözlerini kaldırıp babasına baktı. Şimdi ne yapacaksın? Pes mi ediyorsun yani? 
Anlaşılan Bruce da aynı fikirde! 

Orin, derin derin içini çekti. Yapılabilecek her şeyi denedik. Artık ne olacağını ben de bilemiyorum. İyice kendimi kaybettim. Yaşlı adam çorba kaşığını bırakarak dirseklerini masaya dayadı ve titreyen elleriyle ağzını ovuşturmaya başladı. Yılgın bir hali vardı. 


Hannah, bakışlarını ona çevirdi. Orin Reynolds! Bugüne kadar senin pes ettiğini hiç görmedim ben! 

Orin, başım kaldırdı ve yaşlı kadının yüzüne rahatsız olm,uş gibi baktı. Pes ettiğimi de kim söyledi? Bu noktadan sonra ne yapabileceğimi bilmediğimi söyledim sadece! 

Bruce da senin pes etmediğini söylemişti zaten. Ben de seninle aynı fikirdeyim. 

Baba kız bir süre bakıştılar. Kızının bakışlarından güç alan Orin Reynolds'ın yüzündeki umutsuzluk ifadesi kaybolmuştu. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi bir anda yüzü gülmeye başlamıştı. 

Zaman zaman bana o kadar çök anneni hatırlatıyorsun ki! Ne olursa olsun, her zaman yanımda olurdu... Onu o kadar çok özlüyorum ki... 

Annesiyle babası arasındaki büyük sevgi, Glenna'nın çocukluk günlerinin en güzel anılarını oluşturuyordu. Üç yıl önce annesi kanserden öldüğünde babasının ne kadâr perişan olduğunu görmüştü. Yaşlı adam belli etmemeye çalışmıştı, ama hemen ertesi yıl geçirdiği kalp krizinin, annesinin ölümüyle ilgili olduğunu Glenna çok iyi biliyordu. Hatta bir zaman sevgili Mary'sine kavuşmak için ölümü bile arzuladığını hissetmişti. Ama Orin Reynolds'ın güçlü bir yaşama isteği vardı. 

Hannah yüzünü buruşturarak Orin'e baktı. 

Ne yapıyorsun sen, Tanrı aşkına? Çorban buz gibi oldu. Böyleberbat bir haberi vermek için 'yemekleri sofraya getirmemi mi beklediniz? Böyle konuları yemekten önce... ya da sonra konuşsanız çok daha iyi olur! Peki, ne olacak şimdi? 

Orin, başını sallayarak tekrar kaşığını eline aldı. Bilmiyorum. Bu kez fena halde duvara tosladık galiba. 

Glenna, hemen atıldı. Duvarı delip geçemezsek, etrafından dolaşır ya da üzerinden atlamayı deneriz biz de! 

Babası kederle dudaklarını büktü. Etrafından dolanmayı denedim, ama çıkmaz bir sokağa gelip dayandık. 

Coulson Madencilik şirketiyle birleşmekten mi bahsediyorsun? 

Orin tam kaşığı ağzına götürmek üzereydi ki, birden durdu. Şaşkın bakışlarını kızına çevirmişti. Onu da mı biliyorsun? Anlaşılan Bruce, anlatmadık hiçbir şey bırakmamış. 

Haklısın. Pek birşey kalmadı... 

Orin Reynolds kaşığı ağzına götürüp bir yudum çorba içti. Sonra kaşığını bırakarak, bir dilim kızarmış ekmek aldı ve üzerine tereyağı sürmeye başladı. Sanki ellerini bir şeyle oyalamak ihtiyacını duyuyordu. 

Bruce, bütün madencileri toplayıp, bir görüşme yapacak. Madenin durumunu ve bir aya kadar da kapanmak üzere olduğunu onlara anlatacak. 

Glenna, Bruce'un bu şekilde geri çekilmesine yeniden sinirlenmişti. Ama sen buna izin vermedin tabii! 

Ben de aynı fikirdeyim. Toplantıyı yarın öğleden sonra vardiya değişiminde yapacak. Orin Reynolds, kızının şaşkın bakışlarını görmezlikten gelerek sonsuz bir dikkatle ekmeğine yağ sürüyordu. 

Glenna ise taş kesilmişti adeta. Bu durum, babasının yenilgiyi tümüyle kabullendiğini gösteriyordu. Oysa deminden beri söyledikleri, tam tersiydi. Çorba kaşığını masanın üzerine bilinçsiz bir tavırla bıraktı. Tertemiz keten örtünün kirlendiğini fark etmemişti bile. 

Ciddi olamazsın! 


Yapılacak en doğru iş bu Glenna. Eğer... eğer maden kapanacak olursa, bunu bilmek herkesten önce, işçilerin hakkı. İşsiz kalacaklarını bilip ona göre hazırlık yapmaları gerek. 

Glenna bir türlü anlayamıyordu. Ama bir çözüm yolu bulmak için çalışacağını söylemiştin. 
Onlara durumu anlatmak için daha erken değil mi? 

Olacakların en kötüsüne karşı onları hazırlamalıyız. Maden kapanırsa, benim durumumun sarsılması o kadar önemli değil. Asıl önemli olan, orada çalışan bir sürü insanın hayatı. O bölgede yaşayan insanların çoğu Reynolds Madenlerinde çalışıp geçimlerini sağlıyorlar. 
Babası derin bir soluk alarak sustu. Yüzüne yeniden kederli bir ifade gelmişti. 

Glenna, onun kendisini suçlamasına izin veremezdi. Bu duruma karşı bazı önlemler almaktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. 

Babası, Glenna'nın kendisine güven vermeye çalıştığını fark etmişti. Hafifçe gülümsedi: Onlar için olduğu kadar, kendimi de kurtarmak için çalışıyorum Glenna. Mary ile harika günler geçirdiğimiz bu evi kaybetmek istemiyorum. Sen bile madenin kapanmasından etkileneceksin, sevgili Hannah. İşini ve yaşadığın bu evi kaybedeceksin. Senin için her zaman, emekli olduktan sonra kalabileceğin doğru dürüst bir pansiyon düşünüyordum. Onu bırak, kıdem tazminatını bile ödeyebileceğimden kuşkuluyum. 

Hannah, birden öfkeli bir yüz takındı. Fakat bu konuşmadan nekadar çok duygulandığı her halinden belli oluyordu. Senden sadaka falan kabul edeceğimi"sanıyorsan çok yanılırsın, Orin Reynolds! Ben kendime bakmaktan aciz değilim. Bunu her zaman da kanıtladım, değil mi? 

Orin ,üzgün bir ifadeyle gülümsedi. Hem de nasıl! 

Bu sırada Glenna söze karıştı. Henüz maden kapanmış değil ve bizi de bu evden atan yok. 
Maden kapandıktan sonra ne yapacağımızı konuşacağımıza, şimdi bu durumumuzu korumak için ne yapmamız gerektiğini düşünelim. 

Bir teklifin var mı? Babası, sanki yapılacak hiçbir şey kalmamış gibi ümitsizlikle sormuştu. 

Coulson'dan başka, şirketini bizimkiyle birleştirmek isteyebilecek başka biri yok mu? 
Coul-son ilgilenmiyorsa, biz de başka bir şirkete başvuralım. 

Madeni istenilen şekle getirmek için büyük bir sermayeye ihtiyaç var. Bunu da ancak büyük bir şirket karşılayabilir. Bu kadar parayı verebilecek tek yer de Jett Coulson'ın şirketi. 
Onun da cevabının ne olduğunu biliyorsun. 

Jett Coulson’ danbir cevap almadık biz. Bruce'un dediğine göre alt kademelerden biri reddetmiş. 

Ama bu konu mütlaka ondan geçmiştir. 

İşte bunu bilemeyiz. 

Orin Reynolds bir süre kızını inceledi. Onun aklından geçenlerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor gibiydi. Kesin cevabı aslanın ağzından almamız gerektiğini mi söylemek istiyorsun? 

Neden olmasın? Onunla şahsen görüşmüş değilsin. Bruce de onunla konuşmamış. Bruce, bir müdür olarak çok yetenekli olabilir, ama böyle bir teklifte seni temsil edebilecek kapasitede bir insan değildir belki de. 

Haklı olabilirsin. Belki de Jett Coulson'la görüşmek için bir randevu almalıyım. 

Glenna, babasının gri gözlerinde yeşermekte olan umut filizlerini görür gibi oldu. Tabii! 
Nasıl olsa kaybedecek bir şeyin yok. 


Hem de hiçbir şeyim! Orin Reynolds, ağzına bir karış çorba götürdü ve lezzetini ilk kez duyu-yormuş gibi gözleri parladı. Kahya kadına gülümseyerek baktı. Harika bir şey bu, Hannah! 

Kahya kadın, homurdanır gibi bir sesle, Tabii harika! diye söylendi. Yemeğinin güzel olduğunu biliyordu ve Orin'in övmesini çok doğal karşılamıştı. 

Ertesi gün öğleden sonra Glenna yatak odasındaydı. Odasının bir bölümünü küçük bir çalışma köşesi haline getirmiş, kitap raflarının arasına küçük bir masa yerleştirmişti. 
Masasının üzeri bir gün önce yazdığı müsveddelerle doluydu. Bir kenarda ise, üzerine kağıt takılı daktilo makinesi duruyordu. 

Glenna'nın düşünceleri kapının vurulmasıyla bir anda dağıldı. Yazdığı kağıttan başını kaldırıp baktı. Tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki, kapı açıldı ve içeriye babası girdi. 

Şansımız varmış!.. 

Glenna, yazmaya çalıştığı makaleden düşüncelerini ayırmaya çalışarak bütün-dikkatini babasına vermişti. Onun neşeli halini izlerken hafifçe gülümsedi. 

Ne tür bir şansmış bu bakalım? 

Sen istediğin kadar dalga geç. Tanrı yine de bizimle beraber! Orin Reynolds, bu kadar canlı görünmesine rağmen, kendini koltuklardan birinin üzerine attı. Glenna, onun gücünü hala topar-layamadığım farketmişti. 

Bu şansın ne olduğunu söyleyecek misin, yoksa yine bir sır olarak kalacak mı? 

Dolaylı olarak duyduğuma göre, Jett Coul-son; bu hafta sonu birkaç kişiyi Greenbrier'da ağırlayacakmış! Yaşlı adamın yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. 

Bu haberi duyan Glenna'nın kaşları çatılmıştı. Babasının neden bu kadar sevindiğini bir türlü anlayamıyordu. Buna şanslıyız diyorsun, öyle mi? 

Kesinlikle öyle! Jett Coulson'la orada:karşılaşmak, daha yakın bir ilişki içine girmek demektir. Eğer iş yerinde onunla konuşmaya kalksam, her dakika sözüm kesilecektir. Ayrıca zamanı da kısıtlıdır. Öyle bir tatil yerinde ise, daha fazla şansım olacaktır. 

Ama konuklarını ağırlayacaksa, biz... 

İşin o yönünü hiç merak etme sen. Coulson’ ın dünya kadar vakti olacaktır. 

Glenna, hala ikna olmuş değildi. Böyle bir karşılaşmanın yararlı olabileceğinden emin misin? İş konuşmak'için daha ciddi bir ortam gerekmez mi? 

Babası kıkır kıkır güldü. Birçok iş anlaşması, kalabalık bir ofisten ziyade, sosyal toplantılarda yapılır. İki taraf anlaştıktan sonra, sözleşmeleri falan hazırlamak işi artık hukukçulara kalır. Bir yemek masasında Coulson”la el sıkışmak, bankadaki külliyetli miktardaki-paradan daha güvencelidir. 

Kabuletmek gerekir ki, bu işleri çok iyi biliyorsun, baba. 

Buradan Greenbrier'a arabayla kaç saatte gidebiliriz acaba? Cuma günü öğle saatlerinde orada olmak istiyorum. 

İki üç saatten fazla çekmez sanırım. 

Bana şoförlük edeceksin, değil mi? 

Ta oralara kadar seni tek başına göndermeyeceğimi biliyorsun. Bruce'la birlikte gitmeyi tercih etmez miydin? 

Babası telaşla başını salladı. O zaman her şey açıkça belli olur. Baba kız, bir tatile çıkmışız havasını Vermek istiyorum. Bir hafta sonu tatiline senin de ihtiyacın var aslında. Ayrıca, yazıların için de bir sürü malzeme toplayabilirsin. 


Glenna, bir an sustu ve ilgiyle babasını izledi. Şeyy... evet, ama... Baba, bu kadar çok para harcayabilecek miyiz sence? 

Bu noktadan sonra birkaç yüz dolar harcamışız harcamamışız zaten fark etmez. Artık son kozumuzu oynuyoruz. Elimizdeki bütün parayı sürüp, büyük oynamamız gerekiyor. 

Glenna, dudaklarında sıcak bir gülümsemeyle yaşlı adama baktı. Her zaman birinci sınıf bir kumarbaz olmuşsundur baba. 

Orin Reynolds ayağa kalktı. Yanımıza en şık elbiselerimizi almalıyız. Coulson'la karşılaştığımızda bizi dilenciler gibi görmesini istemiyorum. 

Greenbrier ılıcaları. Allegheny vadisinin en yüksek tepelerinden birindeydi. Ormanlarla kaplı yemyeşil görüntüsü, çevrenin doğal güzelliğini bir kat daha artırıyordu. En hoş olmayan yanı da, çürümüş yumurta kokan ılıcalarıydı. Buna rağmen burası yıllar boyunca en seçkin konukların ağırlandığı bir yer olmuştu. 

Batı Virginia'nın en ünlü tatil yeri olan Greenbrier'a Glenna ilk kez gelmiyordu. Buna rağmen, asil güzelliği ve geleneksel havası genç kızı bir kez daha büyülemişti. 

Glenna ile babası otele kayıtlarını yaptırdıktan sonra, odalarına çıktılar. Orin Reynolds, biraz dinlenmek ve Jett Coulson'la karşılaşacağı en uygun yeri düşünmek için odasında kalmış, genç kız ise, otelin çevresinde biraz dolaşmak ve eskiden-bildiği yerleri yeniden hatırlamak amacıyla dışarı çıkmıştı. 

Glenna, biraz dolaştıktan sonra, üstü kapalı tenis.kortüna doğru yürüdü. İki çift,, tenis maçı yapıyorlardı. Glenna bir süre durup onları izledi. 

Birinin bağırarak zamanın dolduğunu söylemesi üzerine Glenna saatine baktı. Üçü birkaç dakika geçiyordu. Bu saate kadar odasına gidip mayosunu giymiş olması gerekiyordu. 
Babasıyla buluşmadan önce bir saat kadar yüzmek niyetindeydi. Teni çok beyaz olduğu için tam öğle saatinde güneşe çıkmak pek istemiyordu. Bu yüzden 
Glenna için öğleden sonraları çok uygundu. 

Arkasını dönüp tenis kortundan uzaklaşmaya başladığında bir kahkaha sesi dikkatini çekti. 
Başını çevirerek omuzunun üzerinden arkaya baktı. Bu şekilde bir iki adım atınca, az kalsın biriyle çarpışıyordu. Ama bir çift el, onu aniden durdurdu. 

Glenna, birden önüne dönerek, özür dilemeye hazırlandı. Fakat, karşısında duran beyaz şortlu ve beyaz kazaklı, güneşten bronzlaşmış adamı görünce söyleyecekleri dudaklarında dondu kaldı. Pırıl pırıl parlayan bir çift siyah göz Glenna’ yı şaşkınlıkla izliyordu. 

Genç kız, bu durumun ne kadar komik olduğunu düşündü bir an. Babasının karşılaşmak üzere planlar yaptığı adamla burun burunaydı işte. Glenna'nın dudaklarında beliren gülümsemeyi görünce, genç adam ilgiyle kaşlarını kaldırdı. 

Çok özür dilerim, Mr. Coulson. Arkama baktığım için sizi göremedim. 

Genç adam, kendisine ismiyle hitabedildiğini duyunca iyice şaşırmıştı. Glenna, gördüğü fotoğraftan Jett Coulson'ı hemen tanımıştı. 

Daha önce tanışmış mıydık acaba? Gözleri gibi, sesinde de vahşi pırıltılar uçuşuyordu. 
Glenna”'yı küstah bakışlarla tepeden tırnağa süzdü. Sizinle tanışmış olsam unutmama imkan yoktu! 

Glenna, onun içtenlikle konuşup konuşmadığını bir türlü anlayamamıştı. Jett Coulson?'ın dudaklarında beliren hafif gülümsemeyi görünce bütün vücuduna bir sıcaklık yayıldı. 

*Hayır, sizinle tanışmadık. Resminizi bir gazetede görmüştüm. 

Çok güçlü bir hafızanız var anlaşılan. 


Sözünü ettiğiniz resim çok uzun bir süre önce çıkmıştı. Daha sonra da hakkımda bir yazı çıkmadı zaten, Miss... Jett, sözünü yarıda keserek, Glenna'nın tamamlamasını bekledi. 

Reynolds. Glenna Reynolds. Bir zamanlar acımasız biri diye adlandırdığı bu adamın, gittikçe daha fazla ilgisini çektiğini hissediyordu. Sanki dünya umurunda değilmiş gibiydi. 
Kaya gibi sert ifadeli yüzüne, kararlılık ve güçlülük oyulmuştu adeta. Glenna, tümüyle bu gücün etkisi altında kaldığını hissediyordu. Ayrıca Jett Coulson'ın bu kadar çekici olmasını da hiç beklemiyordu. 

Genç adamın gözleri kısılmış, yüzü sanki bir şeyler hatırlamak istermiş gibi buruşmuştu. 
Bu isim bana pek yabancı gelmedi. Glenna Reynolds... 

Belki de benim... Glenna, babasının kim olduğunu açıklamak üzereydi ki, Jett, hatırlamış gibi parmaklarını şıklattı. 

Pazar günü elime geçen bir dergide, Glenna Reynolds imzalı bir yazı okumuştum. Sizin yazınız mıydı yoksa? Jett Coylson çok uzaklara dalmış gibiydi. 

Glenna ise, çok şaşırmıştı. Evet, benim yazımdı. Okuduğunuz için gurur duydum doğrusu. 
Dahası, hatırladığınız için... 

Evet, çok iyi hatırlıyorum. Son derece sıkıcı olan bir yazı dizisi haline sokmuşsunuz. 

Glenna, Teşekkür ederim... diye mırıldandı ama, Jett Coulson'm sözlerinden kendisini övüp övmediğini pek anlayamamıştı. Alay bile ediyor olabilirdi. Böyle düşünmek Glenna'yı epey rahatsız etti. 

Bu bir iş seyahati mi yoksa dinlenmeye mi geldiniz? Glenna, bir an yeşil gözlerinden geçen bulutları onun farkettiğini sandı. Jett Coulson; delici-gözleriyle onu izliyordu. Fakat bu, o kadar doğal bir sesle sorulmuş bir soruydu ki, Glenna fazla üzerinde durmak istemedi. 

Her ikisi de. 

Aslında Greenbrier hakkında o kadar'çok yazı yazıldı ki! 

O zaman ben de değişik bir gözle bakıp, yepyeni bir yazı hazırlamak için çalışacağım. 
Glenna, sanki kendisini savunuyormuş gibi başını dikleştirmişti. Karşısında duran bu adamın gittikçe daha fazla etkisi altında kaldığını hissediyordu. 

Böyle güç şeyleri halletmek için çalışmaktan ben de çok zevk alırım. Şimdilik izninizi rica edeceğim. Bu saatte tenis için kortu ayırtmıştım. Glenna'nın önünde hafifçe eğildi. 

Glenna, bu sözlerden sonra, sanki onun geçişini engelliyormuş gibi hemen kenara çekildi. 
Jett Coulson, bronzlaşmış, uzun bacaklarıyla önünden geçti ve uzaklaştı. Glenna, bir süre onun arkasından baktı. Daracık kalçalarını ve geniş omuzlarını izledi. Şunu kabul etmek gerekirdi ki, Jett Coulson gibi bir adamla daha önce hiç karşılaşmamıştı ve belki bir daha da karşılaşamazdı. Çok özel biriydi o! 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Glenna, havuzun merdivenlerinden dışarı çıktığında Orin Reynolds onu bekliyordu. Yaşlı adamın büyük bir telaş içinde olduğu her halinden belliydi. Glenna, mayosunun üzerine giymek için getirdiği çiçekli kumaştan incecik elbiseninin ve havlusunun bulunduğu yere doğru koşar adımlarla yürüdü. 

Uzun süre yüzdüğü için soluk soluğa kalmıştı. Ama hayatından son derece memnundu. Ne oldu, baba? Seninle odada buluşacağımızı sanıyordum. 

Asansörcü çocuğa biraz bahşiş verdim ve o da, Coulson'ın genellikle akşam yemeğinden önce, kokteyl salonunda bir içki içtiğini söyledi. O gelmeden önce, oraya gidip oturmak ve Coulson?ı orada karşılamak istiyorum. 


Glenna, bonesini çıkararak, kızıl kahverengi saçlarını omuzlarına döktü. Öğleden sonra onunla tenis kortunda az kalsın çarpışıyorduk. 

Coulson'la mı? Aynı kişiden mi söz ediyor diye, gözlerini açıp hayretle kızına baktı. 

Glenna, deniz yeşili, tek parça mayosunun üzerine, ıslaklığını iyice alsın diye havlusunu sıkıca sarmıştı. Etrafta ona benzeyen başka adam var mı? 

Orin Reynolds, kızını inceliyor ve onun hiçbir hareketini ve ifadesini kaçırmamak için bütün dikkatini harcıyordu. 

Ne dedi sana? Senin kim olduğunu biliyor mu? 

Senin kızın olduğumdan haberi yok. Ona hiçbir şey söylemedim. Yazılarımdan birini okuduğu için, ismimi söyleyince beni hatırladı. Konuştuğumuz konu da bundan ileri gitmedi zaten. 

Glenna, çiçekli elbisesini giyip, kuşağını da incecik beline sardı. Bu sırada Orin Reynolds da kızının anlattıklarını düşünüyordu. Ayakkabıların yok mu? 

Sandalyenin altında. Glenna eğilerek, topuklu sandaletlerini çıkardı. Bir eliyle sandalyeye tutunarak bu son moda sandaletleri ayağına özenle geçirdi. 

Hadi, kokteyl salonuna gidelim. Orin Reynolds kızının koluna girmiş, onu sürüklemeye başlamıştı. 

Glenna şaşırarak durakladı. Bu halde oraya nasıl giderim; baba? 

Saçmalama. Burada herkes bornozlarla dolaşıyor; görmüyor musun? Sen onlardan çok daha iyi giyimlisin, merak etme. 

Glenna, giyimini öne sürerek kaytaramavaca-Sını-anlamıştı. Başka bir yol denemeye karar verdi. Dudaklarıma ruj bile sürmedim. Yüzümde bir damla makyaj yok... Saçlarımın şu haline baksana... 

Hiçbir yabancı madde senin güzelliğine güzellik katamaz! Orin Reynolds, gözlerinin içi gülerek bir süre kızını seyretti. 

Glenna, babasıyla başa çıkamayacağını anlamıştı. Derin bir soluk aldı. Lütfen, ciddi olalım, baba! 

Bu taptaze görünümünü mahvetmeye kararlıysan, tuvalete gidip biraz ruj sürebilir ve saçlarını tarayabilirsin..Ama çok çabuk dön, olur mu? Onu kaçırmak istemiyorum. 

Glenna, görünüşünü biraz toparlayabilmek için gerekli düzeltmeleri yapıp dışarı çıktı ve salonun girişinde onu bekleyen babasının yanına gitti. Kokteyl salonu iyice kalabalıklaşmaya başlamıştı. Orin Reynolds, kapıdan girenlerin rahatça görülebildiği bir masaya doğru sürükledi onu. Hemen içkilerini ısmarlamalardı. Glenna için bir bardak beyaz şarap ve Orin Reynolds'için de bir bardak meyva suyu. Glenna, içkisinden bir yudum almıştı ki, Jett Coulson;yalnız başına kapıdan içeri girdi. Onun içeri girdiğini görünce babasının koluna hafifçe dokundu. Fakat bu hareketi gereksizdi. Çünkü Orin Reynolds da onu görmüştü. 

Pırıl pırıl parlayan siyah gözleri salonda bir süre dolaştı. Glenna, onun belirli birini aramadığını, yalnızca salonda kimlerin olduğunu dikkatle gözden geçirdiğini fark etmişti. Bu sırada Jett'in dikkatini çekmek amacıyla Orin Reynolds ayağa kalktı. Glenna'yı gören Jett Coulson'ın gözleri bir an kısıldı ve hemen Orin Reynolds'a döndü. 

Mr. Coulson! Glenna'nın babası, fazla dikkat çekmeden ve sesini yükseltmeden, Jett'in masalarına gelmesini sağlamıştı. Sizinle resmen tanışmaya bir türlü fırsat bulamamıştım. 
Benim adım Orin Reynolds. Reynolds madenlerinin sahibiyim. 

Genç adam elini kaldırdı ve Orin'le el sıkıştı. Çok memnun oldum, Mr. Reynolds. 


Orin Reynolds'ın adı ve sahibi olduğu maden ocağı genç adama tanıdık geldiyse de, Glenna, onun bakışlarında, babasını tanıdığına dair en ufak bir belirti göremedi. Sertleşen yüz hatlarından ne düşündüğü de pek anlaşılmıyordu. 

Sanırım bugün öğleden sonra kızımla tanışmışsınız. 

Evet. Neredeyse çarpışıyorduk. Jett, dönüp hafif bir baş hareketiyle Glenna'yı selamladı. 
Gözlerinde alaylı bir ifade vardı. Tekrar merhaba, Miss Reynolds. 

Merhaba, Mr. coulson. Glenna'nın sesi hafifçe kısılmıştı. Genç kız neden bu kadar kısık bir sesle konuştuğunu anlayamadı. Nedenini bilmeden uzun bir süredir soluğunu tuttuğunu birden fark etti. 

Jett Coulson, tenis kıyafetini çıkarmış, mavi bir pantolonla ipek bir gömlek giymişti. 
Herhalde bir süre önce duş yapmıştı. Çünkü asi görünümlü siyah saçları hala nemliydi. 
Glenna, onu tanımadan önce ondan hep nefret edeceğini düşünmüştü. Ama şuanda ondan hiç de nelret etmiyor ve bunun nedenini de merak ediyordu. 

Orin Reynolds, eliyle sandalyeyi işaret ederek, Oturur musunuz? Size bir içki ısmarlayayım, dedi ve birden aklına gelmiş gibi bir an tereddüt etti. Biriyle mi buluşacaktınız yoksa? 

Hayır. Jett, Glenna'nın yanındaki boş sandalyeye oturdu. 

Orin Reynolds, eliyle garsona işaret etti. Ne içersiniz? 

Buzlu bir viski, lütfen. Babası bu siparişi, yanlarında bekleyen garsona tekrarladı. 

Bugünkü tenis maçını kim kazandı? Jett, o kadar yakınındaydı ki, Glenna her soluk alışta onun traş losyonunun kokusunu duyuyordu. Son derece erkekçe olan havası, genç kızın duygularını altüst ediyordu. 

Ben kazandım. Bu sözlerde hiçbir övünme payı yoktu. Sadece durumu açıklıyordu. 

Glenna, onun bu kendinden emin havasından rahatsız olduğunu hissederek, Pek tabii! diye mırıldandı. 

Jett, ona dönerek ışıltılar saçan siyah gözleriyle bir süre baktı. Ben, her zaman kazanmak için oynarım. 

Sadece zevk için oynadığınız hiç olmaz mı? 

Jett'in dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Sanki Glenna'yla alay ediyormuş gibi bir hali vardı. Bu dediğiniz devamlı kaybeden bir insanın ana prensibidir. Bir an sustu ve sonra dönüp, Orin Reynolds'a baktı. Bu genç hanımın sizin kızınız olduğunu hiç tahmin etmezdim, Mr. Reynolds. 

Şu sizlibizli konuşmayı bırak lütfen. Dediğin gibi, kızımla aramda pek bir benzerlik yoktur. Neyse ki Glenna, annesine benzemiş. Karımın da, onun gibi son derece çarpıcı bir güzelliği vardı. 

Siz babama aldırmayın. Kendi yakınlarını yere göğe koyamaz o! Glenna, ilk kez babasının bu sözlerinden utanmıştı. Babası arkadaşlarının, ya da yabancıların yanında kendisini böyle övmeye başladığında, genellikle güler ve üzerinde durmazdı. Bu kez son derece rahatsız olmuştu. Yoksa bunda, yanında oturan bu adamın da bir etkisi var mıydı? 

Bu sırada Jett'in içkisi geldi. Garsonun gelmesiyle, Glenna derin bir soluk aldı. Çünkü konuşmaları başka bir konuya kaymıştı. 

Buraya gelmenin sebebi ne, Orin? Kızın, dediğine bakılırsa, yarı iş, yarı da dinlenmek için buraya gelmiş. Sen de aynı nedenle mi buradasın? 


Glenna, hemen atıldı. Mr. Coulson'a, burası hakkında bir yazı dizisi hazırlamak niyetinde olduğumu söylemiştim. 

Evet, Glenna'nın kalemi bir hayli güçlü. Anladığım kadarıyla onun yazılarından birini okumuşsun. Babası büyük bir ustalıkla Jett'in sorusunu atlatmış, konuyu başka tarafa çekmeyi başarmıştı. 

Evet, okudum. Sen de bu araştırmalarda ona yardımcı oluyor musun? 

Orin, genizden gelen bir sesle güldü. Hayır. Her şeyi kendisi hazırlar. Aslında, kim kime yardımcı oluyor, bilemiyorum. Benim açımdan, bu yolculuğun amacının yalnızca eğlence olduğunu söylemek biraz yanlış olur. Bir iş adamı hafta sonu tatilinde bile sorumluluklarından kaçamıyor. Ne demek istediğimi anlıyorsun herhalde, değil mi? 

Jett başını salladı. Hem de nasıl! 

Peki, sen niye buradasın? 

Glenna, babasının saf bir ifadeyle bu soruyu sormasına hayran kalmıştı.-Sanki Jett'in burada olacağından hiç haberi yoktu. Yüzünde bir merak ve ilgi ifadesi vardı. Kadehinden bir yudum şarap aldı. Acaba Jett Coulson babasının blöf yaptığını anlıyor muydu? 

Washington'dan gelen bazı konuklarımı ağırlıyorum. Daha doğrusu bazı müşteriler. 

Lobide bazı tanıdık yüzler görmüştüm. Şimdi nedeni anlaşılıyor: Keşke benimle de ilgilenecek biri olsaydı. Bu ayın sonunda hükümet benim madeni kapatacak. 

Bak bu çok kötü işte! Jett'in bu sözlerinde, babasının dertleriyle ilgilendiğini gösterecek en küçük ipucu yoktu. 

Orin, masanın üzerinden eğilerek, kızının elini okşadı. Kusura bakma, yavrum. Tatilimizde bu konuyu açmayacağıma dair sana söz vermiştim, değil mi? Genç kız neredeyse şaşkınlıktan sandalyesinden düşecekti. 

Glenna, birkaç saniye içinde kendini toparlamayı başarmıştı. Ama bu süre içinde Jett Coulson?dan tarafa bakmamaya-özellikle gayret gösterdi. Karşısında oturan bu iki adam kadar duygularını gizlevebilme yeteneğine sahip olduğundan kuşkuluydu. 

O da babasının oyununa katıldı. Evet, söz vermiştin! Ama sözünü tutmanı zaten beklemiyordum ki! Genç kız babası bu konuya devam edebilsin diye son cümlesini özellikle söylemişti. 

Glenna bir tatile çıkmamızı ve madenin sorunlarını biraz olsun aklımdan çıkarmamı istemişti. Ama burada da sen karşıma çıktın. Demek ki, insan hiçbir sorunundan yeterince uzaklaşamıyor. 

Jett, dirseklerini masanın üzerine dayamıştı, ipek gömleği Glenna'ya sürtünüyordu. 
Haklısın; Hiçbir şekilde insan işinden uzak kalamıyor. Özellikle işinin başındaysan. 

Jett, birden dönüp Glenna'ya baktı. Bu gözlerin garip bir şekilde etkisi altında kalan Glenna, bütün vücuduna bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Glenna'ya, sanki koca salondaki tek kadın oymuş gibi bir ifadeyle bakıyordu. Bu parlak siyah gözler sanki genç kızın bütün duygularını okuyor ve hakkındaki her şeyi öğrenmek ihtiyacıyla yanıyordu. Son derece cazip olan bu bakışlarda yine de kendinden emin bir acımasızlık vardı. Glenna, yavaş yavaş bütün dayanma gücünün kaybolduğunu hissediyordu. 

Bu sırada babasının sesi duyulmuş ve Glenna da Jett'in bakışlarından kurtulmuştu. 

Senin şirketin yeni yasalardan etkilendi mi, Jett? Madenindeki kömürün çoğunu çıkardığını biliyorum. Tek derdin çıkan kömürün beyan edilmesi falan. Peki, ya yerin çok altındaki, çıkarılamayan kömürleri nasıl halletmeli? 


Bundan sonra iki adam kömür madenleriyle ilgili derin konulara daldılar. Yeni teknikler, gelecekte kömürün kullanım alanları, politik yönleri... Glenna, babasının yavaş yavaş konuyu kendi istediği yöne çekmekte olduğunu farkedi-yordu. Reynolds madenleri hakkında bazı rakam-lar vermekten ve madenin durumunu açıklamaktan uzak duruyordu. Birden babası, masanın altından ayağıyla onu dürtünce Glenna ne yapması gerektiğini hemen anladı. 

Sandalyesini geriye çekip, ayağa kalkarken Jett'in soran bakışlarına bir tebessümle cevap verdi. Babamla ikiniz anlaşılan saatlerce kömürden bahsedeceksiniz. Bu arada ben de odama çıkıp bir duş yapayım ve akşam yemeği için giyineyim. İzninizle. 

Glenna, ayağa kalkar kalkmaz, Jett de yerinden fırlamıştı. Genç kız onun nezaketen ayağa kalktığını sanıyordu, ama Jett saatine bir göz atarak, Epey geç olmuş... Ben de akşam yemeği için üstümü değiştirmeliyim, dedi. 

Glenna, babasının yüzündeki hayal kırıklığını ve sıkıntıyı farketmişti. Fakat yaşlı adam hemen kendini toparladı yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı. 

Eh, ben de burada oturup tek başıma içki içecek değilim herhalde. Ben de seninle geleyim de üzerimi değiştireyim bari Glenna. Orin Reynolds, ellerini masanın üzerine koyarak ayağa kalktı. 

Babasının biraz zorlanarak ayağa kalktığını farkeden Glenna, hemen koşarak onun koluna girdi. Ona yardım etmek istediğini belli etmemek için, sanki doğal bir şekilde koluna giriyormuş gibi yapmıştı. Hep birlikte kokteyl salonunun çıkış'kapısına doğru yürüdüler. 

İçki için teşekkürler Orin. Ayrıca bu ilginç sohbetten de çok zevk aldığımı belirtmek isterim. 

Ben de çok memnun oldum Jett. Bu gece bizimle yemek yemeni çok isterdim doğrusu. 
Eğer boşsan, birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. 

Daha önce de söylediğim gibi konuklanın var. Jett bir süre sustu ve her ikisine de ayrı ayrı baktı. Bu gece siz bize katılırsanız çok sevinirim: 

Sizi rahatsız etmeyelim. 

Glenna, babasının bu daveti heyecanla karşılamamasına şaşırmıştı. 

Rahatsız etmezsiniz. Masadaki herkesin bir tek ortak konusu var zaten. O da kömür. 

Orin Reynolds bir an tereddüt eder gibi kızma baktı. O zaman... memnuniyetle geliriz. 

Kokteyl salonundan çıkıp asansöre doğru hep birlikte yürümeye başladılar. Jett, büyük yemek salonunda saat sekizde buluşmak üzere bir masa ayırttığını söylüyordu. Bu sırada Orin Reynolds da kendini bir hayli toparlamış, artık kızının yardımına ihtiyacı kalmamıştı. Glenna, şaşkın bakışlarla babasını süzdü. Orin Reynolds'ın yüzünde de hayret dolu bir ifade vardı. 

Senin de odan bu katta mı? 

Jett, başıyla onayladı. Yüzünde en ufak bir şaşkınlık ifadesi yoktu. 

Orin Reynolds, kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Ne raslantı ama, değil mi? Biz de bu kattayız! 

Jett'in yüzünden hafif alaycı bir ifade mi belirmişti, yoksa Glenna'ya mı öyle geliyordu? 
Gerçekten büyük bir raslantı! Saat sekizde yemek salonunda görüşmek üzere. 

Jett, koridorun sonunda kaybolurken Glenna' yla babası, iki ayrı odadan oluşan dairelerine girdiler. Glenna'nın bazı kuşkuları vardı. Fakat Jett gözden kaybolana kadar hiç sesini çıkarmadı. Genç adamın duyacağından korkuyordu. 

Jett Coulson'ın odasının bu katta olduğunu biliyor muydun, baba? 


Orin Reynolds, oda kapısını açtı ve içeri girdiler. Tabii! Her kumarbaz elindeki kağıtları en iyi şekilde kullanmasını bilmeli. 

Jett Coulson da iyi bir kumarbaz baba! 

Glenna'nın sözleri babasının yorgun yüzünde ciddi bir ifadenin belirmesine neden olmuştu. 
Evet, ben de farkettim. Üstelik de çok iyi bir kumarbaz olduğunu farkettim. Sen ayağa kalktığında o da hemen gitmek üzere davrandı. Her neyse, önemi yok. Nasıl olsa bir fırsatını buluruz. 

Glenna'nm ise bu kaçan fırsatlara aldırdığı yoktu. Tek düşündüğü babasıydı. Neden biraz dinlenmiyorsun? Akşam yemeğine hazırlanmak için daha çok zamanımız var. 

Evet, sanırım biraz dinlenmem gerek. Yorgun bir tavırla yatağa doğru yürüdü ve kendini yatak örtülerinin üzerine bıraktı. 

Glenna, onu, bir süre endişeli gözlerle izledikten sonra, ara kapıyı açarak kendi odasına geçti. Kapıyı kapatıp arkasına bir süre yaslandı. Acaba, madeni ve evlerini-kaybetmemek için bir savaşa girmeyi babasına tavsiye etmekle hata mı etmişti? Hayatında ilk kez, babasının, bir adamı kendi tarafına çekecek yetenekte olup olmadığından kuşku duyuyordu. 

Glenna, akşam yemeği için hazırlanırken babasının şık olmaları konusunda söylediği sözler aklına geldi. Bir ay sonra belki de başlarını sokacak bir evleri bile olmayacaktı. Ama bu gece salondaki kadınların hepsinden daha şık ve güzel olması gerekiyordu. 

Yeşim rengi ipek elbise, kızıl kahverengi saçlarıyla büyük bir uyum sağlamıştı. 
Omuzlarına döktüğü saçlarına, annesinden kalma mücevherli taraklarını geçirdi. Askısız elbisesi omuzlarını ve kollarını açıkta bırakmıştı. Göğüslerinin çevresini sımsıkı saran kumaş, etek boyunca daralıyor sonra aşağıya doğru iniyordu. Eline de simlerle işli, ipek şalını aldı. 

Babasının odasına açılan ara kapıyı vurup içeri girdiğinde, Orin Reynolds kravatıyla boğuşuyordu. Glenna, onun kravatını bağladı. Biraz dinlenmek yaşlı adama yeniden zinde bir görünüm vermişti. Aşağıya inipyemeksalonuna girdiklerinde saat tam sekizdi. İki kişi hariç, Jett'in bütün davetlileri oradaydı. 

Masada oturan erkeklere tanıştırıldığında, meraklı bakışlar Glenna'yı dikkatle süzdü Jett ona sağındaki iskemleyi gösterince bu sessiz bakışlardaki merak iyice artmıştı. Babasını da Glenna'nın yanındaki iskemleye oturttu. Bu durumda Orin Reynolds ın Jett le özel olarak konuşması imkansızlaşmıştı. 

Masadaki konu. Jett in de daha önce sözünü ettiği gibi kömür madenleriyle ilgiliydi. Orin Reynolds da hiç sıkıntı çekmeden konuşmalara katılmıştı. Glenna ise, son derece canlı bir havada geçen bu üst düzeydeki konuşmaları hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Glenna, Jett in, görüşlerini-bildirirken ne kadar ters bir sesle konuştuğunu hayretle fark etti. Diğerleri ise, görüşlerini ortaya koyarken, hiç kimseyi kırmamak için son derece dikkatli davranıyorlardı. 

Bu sırada Jett'in sesini kulağının dibinde duydu. Bu konuşmalardan sıkılıyor musunuz? 

Masadakiler konuşmaya o kadar dalmışlardı ki, Jett'in sorusunu hiç kimse duymadı. 

Glenna, gözlerini kaldırıp, Jett'in parlak, siyah gözlerine baktı. 

Hayır, sıkılmadım. Babamla Bruce, hemen hemen her akşam yemekte kömür madenleriyle ilgili konulara dalarlar. Ben de alıştım tabii. 

Bruce? Bu isim geçince Jett'in kaşları merakla havaya kalkmıştı. 

Bruce liavvkins. Babamın adına madenin işlerini yürütüyor. Glenna başını kaldırıp ona baktığında, Jett'in, konuklarını dalgın gözlerle süzdüğünü gördü. 


Jett tekrar tabağına döndü ve bir küçük parça et keserek tembel hareketlerle ağzına attı. 
Masadaki tek kadın olmak sizi rahatsız ediyor mu? 

Glenna, çatalını ve bıçağını tabağının içine bırakıp, şaşkın gözlerle Jett'i süzdü. Bu sorunun biraz önce konuştukları konuyla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyordu. 

Hafifçe kaşlarını çatarak, Rahatsız etmesi için bir neden mi var? 

Bir neden olmayabilir. Sizin açınızdan sordum. 

Hayır, rahatsız olduğum falan yok. Glenna, bu sorunun neden sorulduğunu bir türlü anlayamamıştı. 

Belki de bütün bu hayranlık dolu bakışların size çevrili olması hoşunuza gidiyor. 

Glenna da bir süreden beri bunun farkındaydı. Böyle bir şeyden ancak gurur duyulur. 
Ama... Glenna, birden sustu. Jett'e kendi silahıyla ateş açmaya karar vermişti. Belki de bu soruyu benim size sormam gerekiyor. Bu kadar erkeğin arasında benim tek kadın oluşum sizi rahatsız ediyor mu acaba? 

Benim yanımda oturduğunuz sürece, hayır. Jett, bir an bile tereddüt etmeden cevap vermişti. Fakat Glenna'nın yüzüne hiç bakmıyordu. 

Bu sırada masadakilerden birinin sorduğu soruya Jett'in cevap vermesiyle bu konuşma sona ermişti. Biraz önceki sözlerinden Glenna'yla özel olarak ilgilendiği açıkça belli oluyordu. Bu da Glenna'yı rahatsız ediyor, midesinin karıncalanmasına neden olüyordu. Çünkü kendisi de onu. babasının görüşmek istediği bir işadamı olarak'değil, bir erkek olarak görmeye başlamıştı. 

Glenna, kendisinde hissettiği bu değişiklikten sonra, Jett i daha ayrıntılı olarak incelemeye başladı. Sert hatlı yüzüne, hafifçe kemerli ince burnuna ve çıkık elmacık kemiklerine dikkatle baktı. 

Biçimli dudaklarının hafifçe yukarı kalkık kenarları bu sert çizgili yüze tatlı bir yumuşaklık veriyordu. Gözlerinin kenarlarında incecik beyaz çizgiler oluşmuştu. Bu çizgiler, her zaman gülümseyen parlak bakışlarına esrarlı bir hava veriyordu. 

Elleri oldukça büyük ve parmakları'da uzundu. Ama bu uzun parmaklı ellerde hiçbir zcrafet yoktu. Glenna bu güçlü ellerin hareketlerini izlerken aklına olmadık şeyler gelmeye başlamıştı. Bu ellerin vücudunda dolaştığını hayal ediyor ve kendisinde nasıl bir duygu yaratabileceğini merak ediyordu. Birden Jett'in dudaklarını da dudakları üzerinde hissederek titredi. Bu noktadan sonra artık hayal kurmayı bırakması ve bu gerçek dışı düşüncelerden sıyrılması gerektiğini fark etti. Bu kadarını düşünmek bile Glenna'nm bütün gizli kalmış duygularını harekete geçirmişti. 

Tabaklar toplandıktan ve kahve servisi yapıldıktan sonra, Glenna kendini biraz toparlayabilmişti. Ictt, elini cebine atarak bir sigara paketi çıkardı ve Glenna'ya da bir tane ikram etti. Glenna, başını sallayarak reddetti. 

Ben içsem rahatsız olur musunuz acaba? 

Glenna, tekrar başını salladı. Rica ederim. Buyurun. 

Jett, sigarasını yaktıktan sora Orin Reynolds? a döndü. Bir sigara ister misin Orin? 

Yaşlı adam üzgün gözlerle Jett'e baktı. Hayır. Kalp krizi geçirdikten sonra doktorlar sigarayı yasak ettiler. 

Jett, süzülen dumanlar arasından Orin Revnolds'ı dikkatle süzüyordu. Şu anda son derece sağlıklı bir görünümün var. 

Yok canım! Eskiye hiçbir zaman dönemeyeceğimi çok iyi biliyorum. 


Bu sırada garson, kahve fincanlarını yeniden doldurmak üzere masaya gelmişti. Erkekler, kahve mi yoksa içki mi içmeleri konusunda bir türlü karara varamamışlardı. Büyük çoğunluk içki içme kararı verince masada hemen bir hareket başladı. 

Jett, Glenna'nın kalkması için iskemlesini çekerken. O in Reynoids'a dönerek, nazik bir sesle, Siz de bizimle bara geliyorsunuz, değil mi? diye sordu. 

Hayır, teşekkür ederim, Jett. Benim için çok uzun bir gündü ve gerçekten dinlenmeye ıhtıva-cım var. 

Glenna, Yemek için teşekkürler, Mr. Coulson. diye mırıldandı. 

Rica ederim. Bana şereı verdiniz. 

Orin Reynolds, memnun bir iladevle gülümsedi. Yemekten de. arkadaşla;ima tanışmaktan da çok zel k aldım Jett. İ vi geceler. 

İyi geceler. Jetı'in bakışları her ikisinin üzerinde de dolaştı. Glenna'nın üzerinde'biraz, daha fazla durmuştu. 

Yemek sahanından çıktıktan sonra (lenna ve babası gruptan ayrılarak asansöre doğru yürüdüler. Glenna. şu anda uyku uyuyamayacak kadaı heyecanlı ve sinirliydi. 

Şu anda seninle yukarı çıkmazsam bana darılmazsım değil mi, baba? Yatmadan önce dolaşıp biraz temiz hava almak istiyorum. 

Tabii, yavrum. Biraz çık dolaş. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. 

Glenna, uzanıp babasını yanağından öptü. İyi geceler, babaOnu asansöre bindirdikten sonra, çıkış kapısına doğru yürüdü. 

Tam kapıya Varmak üzereydi ki, Jeti Coulson’ ım-kendisine doğru yürüdüğünü gördü. 
Glenna' mn bütün sinirleri aYağa kalkmış ve kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpma)a başlamıştı. 

Yürüyüşe mi çıkıyorsunuz, Miss Reynolds? 

Glenna durdu ve bir anda kendini toparladıktan sonra, normalleştirmeye çalıştığı bir sesle. 
Bu kadar çok yemekten sonra hemen yatmak istemedim doğrusu, dedi. 

Jett, gelip onun çok yakınında durdu. Koyu renk elbisesi içinde, tehlikeli bir yakışıklılığı vardı. Benim de niyetim bila/ yürümekti. Beraber yürüyelim mi? 

Genç adamın bakışlarında meydan okurcasına bir hava vardı. Glenna'nın beyninde tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Bir an bu teklıli kabul etmemeyi düşündü. Bu adamla ay ışığında yürüyüşe çıkarsa olacakları çuk iyi tahmin edebiliyordu. Jeti de bunun farkındaydı kuşkusu/. 

Jett”e dönerek, dimdik gözlerinin içine bakıı Ve hafifçe omuzlarını silkip. Gidelim. diye cevap verdi. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gecenin serinliğine çıkınca Glenna bir ar ürpermişti. Soğuktan korunmak ister gibi, simi şalım, çıplak omuzlarına ve kollarına sıkıca sardı. Biraz gerisinde yürüyen Jett'in varlığını bütün benliğinde duyuyordu. 

Genç adam uysal bir tavırla, hiç karşı koymadan Glenna'nın peşinden geliyordu. Otelin ışıl ışıl görüntüsünü gerilerinde bırakarak ağaçların gölgelediği bahçede dolaşmaya başlamışlardı. 
Glenna'nın adımları gittikçe yavaşlıyordu. 

Yıldızlarla bezenmiş gökyüzünde bir tek bulut yoktu. Ağaçların arasından süzülen ay ışığı yer yer çimleri aydınlatıyordu. Tabiat ana, yeryüzünü süslemekte gece bile son derece başarılıydı. 


Glenna bir ağacın altında durdu. Kalın gövdesine dikkatle yaslanarak başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Hala omuzundaki şala sımsıkı sarılmış bir durumdaydı. 

Aklına birdenbire buraları hakkında yazılmış bir şarkının sözleri gelmişti. Farkında olmadan yüksek sesle, Adeta cennet!.. diye kendi kendine mırıldandı. Sesi kulaklarında yankılanınca birden şaşırdı. Ağacın gövdesinden doğrularak Jett'e baktı. Genç adam onu dikkatle süzüyordu. 

Glenna, gölgelerin içinde bir iki adım attı. Dikkatle yürümeye çalışıyordu. 

Jett de onun arkasından yürüdü ve birden çok yakınında durdu. Batı Virginia için daha çok “vahşi ve güzel? sözünü kullanırlar. Ama “cennet” sözcüğü çok daha iyi uyuyor galiba. 

Glenna, hafifçe başını çevirerek omuzunun üzerinden ona bakıp, gülümsedi. Cennet sözcüğü bile buraları için hafif kalıyor. 

Jett'in başı birden ona doğru uzandı. Kullandığın bu parfümün adı ne? Bütün gece kokusundan büyülendim adeta. 

Glenna, konunun böyle aniden değişmesini hiç beklemiyordu. Jett'in yüzünü çok yakınında hissediyor ve duyguları karmakarışık oluyordu. Bir an kendini toparlamak istermiş gibi hiç sesini çıkaramadı. 

Chanel'in yeni bir parfümü. Ama şu anda adını hatırlayamıyorum. Glenna, ona hafifçe dönerek cevap vermişti, ama Jett'in hiç de ondan cevap beklermiş gibi bir hali yoktu. Genç adam onu omuzlarından kavradığında Glenna'nın bütün vücudu garip bir şekilde ürpermişti. 

Jett, yavaşça onun çenesinden tutarak başını kaldırdı ve dudaklarını yaklaştırdı. Yumuşacık bir öpüşle, dudaklarını Glenna'nın dudakları üzerinde gezdiriyordu. Birden beline sarılarak onu iyice kendine çekip, vücuduna yasladı. 

Jett'in sımsıcak sarılışı, genç kızın içini tatlı tatlı ürpertiyordu. Bedenindeki tüm sıcaklık Glenna'ya geçmeye başlamıştı. Jett'in kendinden emin bir tavırla kendisini öpmesine Glenna karşı koymamıştı. Tam tersinb, bu anın-hiç sona etmemesini diliyordu. 

Jett'in dudakları yanaklarında ve kulağının çevresinde dolaşıyor ve Glenna kendini bir düş evrenindeymiş gibi hissediyordu. Gözlerini kapamış, kendini Jett'in okşayışlarına terketmişti. 
Genç adam şalı kaydığı için çıplak kalan omuzunu öpmeye başlayınca, bütün vücudunun alev alev yanmaya başladığını hissetti. 

Jett birden, Tenin'bana manolyayı hatırlatıyor, diye mırıldandı ve hafifçe doğruldu. 

Glenna, hiç istemeden kirpiklerini aralayarak ona baktı. Bu kadar çabuk sona ermesini hiç istemiyordu. Jett'in büyülü bakışları, okşar gibi bir ifadeyle Glenna'yı süzüyor, bu bakışlar genç kıza Sanki çok özel birisiymiş hissini veriyordu. 

Babanınbana bir şeyler söylemek istediğini sanmakla yanılıyor muyum acaba? 

Glenna bu sözleri duyduktan sonra, bir süre gözlerini kırpıştırarak anlayamamış gibi baktı. 
Kendini toparlaması için aradan birkaç dakika geçmesi gerekmişti. 

Glenna, Jett'in bu zamanlamayı özel olarak seçtiğini farkedince birden şok geçiriyormuş gibi oldu. Jett'in kollarında kaskatı kesilmişti. Fakat genç adam hala onun omuzlarını ve boynunu okşamaya devam ediyordu. Glenna, öfke içinde, bu suçlamaya karşı koymak amacıyla dudaklarını aralamıştı. Ama sesi kısılmış gibi ağzından bir tek kelime bile çıkmıyordu. 

Jett, Glenna'nın cevap vermek için çabaladığının farkında bile değildi. Dalgın bakışlarla onu bir süre süzdü. 


Babanın bana bir şeyler satmak istediğini sanıyorum. Satmaya çalıştığı şeyin kömür madeni mi... yoksa sen mi olduğuna henüz karar veremedim. Eğer söz konusu olan sensen, ilgilenebilirim sanıyorum. 

Jett, tekrar onu öpmek istiyormuş gibi, başını eğince, Glenna elini kaldırarak öfke içinde Jett'in yüzüne bir tokat attı ve hemen onun kollarından sıyrılarak, sert bir hareketle arkasını döndü. Jett” in ona aynı şekilde karşılık vermesini her an bekliyordu. 

Jett tam tersine onun bu saldırısına alaylı bir tebessümle karşılık’ verdi. Ne oldu? Gerçeğe çok mu yaklaştım yoksa? 

Hayır! Glenna, şiddetle başını çevirdi ve vahşi bir sesle bağırdı. Kızgınlığı, kısmen onun gerçeğe yaklaşmış olmasından, kısmen de kollarında biri varken bu kadar mantıklı düşünüyor olabilmesinden kaynaklanıyordu. Bu nedenle Glenna'nın çabuk parlayan kişiliği bir anda,hare-kete geçmişti. Başını kaldırarak, kendini toparlayabilmek amacıyla derin bir soluk aldı. 

Şimdi Jett”den özür dilemek ihtiyacını duyuyordu. Birden kendimi kaybettim. Sana vurdu-* 

ğum için beni bağışla. 

Jett, boğuk bir sesle güldü ve Glenna'ya uzanarak onu kendine çekti. O zaman öpüşüp barışalım bari. 

Glenna, ellerini onun göğsüne yaslayarak kendinden uzaklaştırmaya çalıştı, ama Jett en ufak bir kuvvet harcamadan Glenna?'yı durdurdu. Kileriyle, genç kızı sırtından kavradı ve kendine doğru çekti. Glenna, Jett'in güçlü vücudunun bütün adalelerini hissediyordu. 

Glenna, onun kollarından kurtulamayacağını anlayınca, sözlü olarak saldırıya geçmek istedi. Sen hayatımda gördüğüm en... 

Jett, kısık bir sesle gülerek onun sözünü kesti. Bütün sıfatları daha önce duydum! 

Birden Glenna'yı saçlarından tutarak-başını eğdi ve dudaklarını, genç kızın sımsıkı kapalı dudaklarına yapıştırdı. Genç adamın öpüşünde şiddetten eser yoktu. Bu da Glenna'yı rahatsız etmiş gibiydi. Karşı koyma gücünü tümüyle eriten bir ihtirasla öpüyor, elleri ipek gibi bir yumuşaklıkla bütün vücudunda dolaşıyordu. Jett, zor kullanmış olsaydı, Glenna'nın karşı koyması çok daha kolaylaşacaktı. Ama o, Glenna'yı zayıflatmak için kuvvet kullanmasına hiç gerek olmadığını çok iyi biliyordu. 

Bir süre sonra Glenna, bütün gücünün eridiğini ve kaskatı kesilmiş vücudunun gevşemeye başladığını hissetti. Jett. birden başını kaldırarak onun gözlerinin içine baktı. 

Tokatlaman için öbür yanağımı da çevireyim mi? 

Glenna; gözlerini onun dudaklarından güçlükle ayırarak bakışlarını gömleğinin bembeyaz yakasına dikti. Güneş yanığı teniyle bembeyaz gömleği tam bir tezat oluşturuyordu. 
Glenna’mn kalp atışları ve soluğu hala normale dönememişti. 

Eğer babamı biraz tanımış olsaydın, seni neden tokatladığımı çok iyi anlardın. Babam, hayatında hiç kimseyi “satmış” değildir! 

Jett, kollarının çemberini genişleterek onu kendisinden biraz uzaklaştırdı. Belki de‘satmak’ sözcüğü yanlıştı. Ama bir şeyler döndüğünü hissediyorum. 

Glenna, bu sözlerin doğru olduğunu bildiği için birden ürperdi. Buna rağmen onun gözlerinin ta içine bakabilmeyi başarmıştı. 

Bu sözlerinin ne anlama geldiğini pek kestiremiyorum ama babamın son derece şerefli bir adam olduğunu söyleyebilirim. 


Jett, gözlerini uzak bir süre onun yüzünde gezdirdi. Babanın şerefsiz bir insan olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum. Aslında onun planlarında senin rolünün ne olduğunu merak ediyorum o kadar. 

Benim bir rolüm falan yok. Bana ihtiyacı olur diye onun yanındayım. 

Aslında Glenna tümüyle gerçeği söylüyordu. Babasının işlerinde bugüne kadar etkin bir rol oynamamıştı. Özellikle bu kez, büyük bir işadamı yeteneği isteyen bir sorun söz konusuyken, kendisi gibi bir amatörün karışması büyük bir budalalık olurdu. 

Jett'in bu cevaptan pek tatmin olmadığı belli oluyordu, ama hiç sesini çıkarmadı. Kollarını iyice açarak Glenna'nın çıkmasına izin verdi. Dudaklarında soğuk bir tebessüm belirmişti. 

Alaylı bir sesle, Sana ihtiyacı olacağını düşünebiliyor musun? diye sordu. 

Jett'in vücudunun sıcaklığından- uzaklaşan Glenna titremişti. Kafası, onun anlamlı sorularını toparlayabilecek durumda değildi. Hava bir hayli serinledi. Ben otele dönsem iyi olur. 

Glenna, Jett'in karşı koymasını bekliyordu ama, genç adam uysal bir sesle, Ben de seninle geleyim, diye mırıldandı. 

Otele giden yolu sessizlik içinde yürüdüler. Jett, asansöre kadar Glenna'ya eşlik etti ve onu bindirip kat düğmesine bastı. 

İyi geceler, Glenna. Genç kızın ismini sanki onu yıllardan beri taniyormuş gibi büyük bir yakınlıkla söylemişti. Glenna, karşılık vermeye fırsat bulamadan asansörün kapısı kapandı. 

Glenna odasına gelince babasının odasına açılan ara kapıyı hafifçe vurdu. Öbür taraftan hiç ses gelmiyordu. Glenna bir an tereddüt etti ve sonra-kapıyı açıp baktı. Parmaklarının ucuna basarak babasının yatağına kadar yürüdü. Yaşlı adam uyuyordu. Daha sonra kendi odasına geçti. Bir süre sonra o da derin bir uykuya dalmıştı. 

Ertesi sabah Glenna telefonun sesiylesuyandı. Uyku mahmurluğunu üzerinden atmaya çalışarak telefona doğru uzandı. 

Efendim? 

Obür uçtan babasının neşeli sesi duyuldu. Seni uykucu seni! Hala uyuyor musun bakayım? 

Glenna, ahizeyi bırakmadan başını tekrar yastığa koydu. Bir yandan da kaşlarını çatarak saate bakmaya uğraşıyordu. Saat kaç? 

Sekiz! 

Neden telefon ediyorsun da kapıya vurmuyorsun, baba? Glenna birden yataktan fırlamış, bir eliyle gözlerini oğuşturmaya başlamıştı. 

Aşağıdayım da ondan! İki saat önce uyandım ve bir yürüyüş yaptım. Coulson'a rastlamayı umuyordum, ama kahvaltısını odaya istemiş. Benimle kahvaltı etmeye inecek misin? 

Jett'insadı geçince Glenna telaşla gözlerini kırpıştırdı. O anda aklına bir gece önce olanlar gelmişti. 

Birazdan inerim baba. Şeyy... Jett'i görürsen sakın bir şey söyleme. Seninle biraz konuşacağım. 

Orin Reynolds şaşırmıştı. Neden? 

Aşağıya inince açıklarım. Hemen giyinip geliyorum. 

Glenna telaşla yataktan çıktı. Yıkandı, hafif bir makyaj yaptı, krem rengi daracık pantolonuyla, çizgili bir bluz giydi. Yirmi dakika sonra aşağı inmeye hazırdı. Glenna, restorana indiğinde babası bir masaya yerleşmişti bile. 


Glenna, daha masaya oturmaya fırsat bulamadan yaşlı adam onu soru yağmuruna tuttu. 
Telefonda ne demek istedin? Benimle ne konuşacaksın? 

Glenna, kısaca dün gece Jett'le birlikte yürüdüklerini ve konuştukları konuları bir bir babasına anlattı. Bazı noktalan atlayarak kuşkusuz! Senin ona bazı şeyler hazırladığından kuşkulanıyor, baba. 

Orin Reynolds sıkıntılı bir ifadeyle kaşlarını çatmıştı. Sana, bir şeyler hazırladığımı mı söyledi? 

Eh, aşağı yukarı. 

Hımmm... Orin Reynolds bir süre susup düşündü. Benim bir dalavere çevirdiğimi düşünmesini hiç istemem. Onunla daha açık olmalıyım. Aksi takdirde yaptığım iş teklifinin ciddiyetinden kuşkulanabilir. 

Haklısın. 

Babası içini çekti ve Glenna'ya gülümseyerek baktı. Bu iş teklifini yapmadan önce onunla biraz ahbaplık kurmak istiyordum, ama artık böyle bir şey söz konusu değil, Beni uyardığın için de teşekkür ederim yavrum. 

Bu sırada garson kız yanlarına geldiği için sustular. Zaten bu konuda konuşacak başka bir şey kalmamıştı. Her ikisi de kendi düşüncelerine dalarak sessizce-kahvaltılarını bitirdiler. 

O sabah Jett ortalarda görünmedi. 

Öğle yemeği için restoranda bir masaya yerleşmişlerdi. Bu'sirada içeri giren Jett'i görünce, Glenna babasına dönerek, Baba! diye fısıldadı. 

Merhaba! Jett, masalarına gelerek her ikisini de selamlâmıştı. Elini Glenna'nın iskemlesinin arkasına dayayarak, genç kıza doğru eğildi. Yine o okşar gibi bakışlarını Glenna'ya dikmişti. Bugün öğleden sonra tenis oynamak ister misin? Saat ikide kortlardan birini ayırttım. 

Jett'in yakınlığı Glenna'nın başını döndürüyordu. Onun etkisinden kurtulabilmek amacıyla dönüp babasına baktı. Orin Reynolds ise bu bakışı yanlış yorumlamış, kızının kendisinden izin istediğini sanmıştı. 

Git de biraz eğlen yavrum. Ben, kendimi oyalayacak bir şeyler bulurum. 

Jett, Glenna'nın cevâbını beklemeden, O zaman saat ikide, diye mırıldandı. 

Glenna başını salladı. Jam ikide orada olurum. 

Jett, doğrulduğunda, Orin Reynolds'ın sesi duyuldu. Seninle görüşmek istediğim bir iş konusu vardı. Ne zaman serbest olabilirsin? 

Jett, bilgiç bir tavırla gülümsedi. Saat dört buçukta boşum. Senin için de uygun mu? 

Uygun»Senin dairende mi görüşürüz, benimkinde mi? Orin Reynolds'ın yüzünde kendinden emin bir ifade vardı. Jett'in karşısında hiç de ezilmiş gibi durmuyordu. 

Senin dairene gelirim. 

Glenna birden atıldı. Benim tenis raketim yok ki... 

Ben bir tane uydururum. Jett, elini kaldırarak her ikisini de selamlayıp masadan uzaklaştı ve kendisini bekleyen iki adamın yanına gitti 
Glenna bu adamları bir gece önceki yemekten tanıyordu. Jett'in konuklarından ikisiydi. 

Bu sırada babasının derin bir soluk aldığını duydu. Bugün öğleden sonra dananın kuyruğu kopuyor desene! 


Sence nasıl bir cevap verecek dersin? Glenna, biraz olsun içini serinletebilmek amacıyla bardağını alarak bir yudum buzlu su içti. Baı dağının arkasından da Jett'in her hareketini izleyebiliyordu. 

Jett gibi bir adamın ne yapacağı hiç belli olmaz. Yaşlı adam dizlerindeki keten peçeteyi alarak masanın üzerine bıraktı. emeğini bitirdiysen kalkabiliriz. 

Glenna, hiç sesini çıkarmadan iskemlesini itti ve avağa kalktı. Restorandan çıktıktan sonra doğruca dairelerine dönmüşlerdi. Glenna tenis için kıyafetini değiştirmek istiyordu. Yan odada babasının bir aşağı bir yukarı dolaştığını duyuyor ve bir hayli heyecanlı olduğunu tahmin ediyordu. Her şey, bugün öğleden sonra Jett in vereceği 

cevaba bağlıydı. 

Glenna hazırlandıktan sonra tenis kortuna indi. Jett onu bekliyordu. Elindeki üç raketi ona uzatarak, Birini seç bakalım, dedi. 

Glenna, her üçünü de bir süre denedikten sonra birini seçti. Sinirleri de aynen raketin telleri tabi gergindi. Gerek mali durumlarındaki kriz, gerekse Jett'in yarattığı etki, genç kızı perişan etmişti. 

Korta girdiklerinde, maça başlamadan önce Jett'in tavsiyesiyle birkaç deneme atışı yapmaya karar verdiler. Glenna, genel olarak iyi bir tenis ovuncusuydu, ama bir türlü kafasını toparlayamıyordu. Bu yüzden de maça başladıklarında berbat bir oyun çıkarttı. 

Birinci setin sonuna yaklaşmalarına rağmen, Glenna hala sayı yapamamıştı. Gururunu en çok yaralayan şey de, Jett'in sayı yapmak için pek bir gayret göstermeyişi olmuştu. Genç kız son servisinde iki kere topu ağa taktığından, Jett'e servis sayısını da vermişti. 

Glenna, hem bu kadar kötü oynadığı için kendine kızıyor, hem de ona sayı vermek istemiş gibi oynadığı için Jett”e sinirleniyordu. 

Kafanı oyuna versen çok daha iyi olur. Tek sorunun, oyuna dikkat etmemen. 

Jett'in bu eleştirisi Glenna'yı iyice çileden çıkarmıştı. Onun servisin, sert bir şekilde, çapraz vuruşla karşıladı. Bu vuruş Jett'i gafil avlamıştı. Bu noktadan sonra Glenna'nın oyunu biraz düzelmeye başladı. Yine de hiçbir zaman Jett'in ayarında değildi. Birkaç kez onu zor durumda bıraktı ve hatta birkaç sayı da aldı. Fakat Jett'in bir çapraz vuruşunu karşılayamadı. 

Glenna nın içindeki mücadele hırsı, oyunu bırakmasını engelliyordu. Oyunun bütün kontrolü artık Jett”e geçmişti. Glenna'yı oradan oraya koşturuyordu. Fakat genç adam maçı alana kadar Glenna savaşmaktan vazgeçmedi. Yenilgiyi kabul etmiş bir ifadeyle ağa doğru yürürken ensesinden aşağı ter boşaldığını hissediyordu. Ağın kenarına tutunduğunda soluk soluğaydı: 

Tebrikler! Glenna, elini uzatıp güçsüz bir halde Jett'in elini sıktı. 

Jet'in dudaklarının kenarında alaylı bir tebessüm belirmişti. Yoruldun mu? 

Glenna, elinin tersiyle alnındaki teri sildi 
Yeşil gözlerinden ani bir öfke dalgası geçmişti. Arkasını dönerek, konttan uzaklaşmaya başladı. Jett'in peşinden geldiğini biliyordu. 

Beni perişan edebilirdin! İstediğin anda beni korttan silip atabilirdin! Benimle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynaman hiç hoşuma gitmedi. 

Jett, ona havlusunu uzattı. Oyunumuz maç-dan çok bir savaşa benziyordu zaten. 

Glenna, yüzünü kurularken, havlunun arasından boğuk bir sesle, Bir damla ter bile dökmedin! diye mırıldandı. 


Terlemez olur muyum! Aslında, oyuna kendini versen, hiç de fena bir tenisçi sayılmazsın. 

Glenna, havlusunu boynuna dolayarak Jett’e dik dik baktı. Her neyse, benimle fare gibi oynadın işte! 

Daha önce, hayatımda hiç yeşil gözlü ve bu kadar öfkeli bir fare görmemiştim! 

Glenna'nın solukları normale dönmeye başlamıştı. Ben, kaybettiği zaman ağlayan oyunculardan değilim. Fakat takıldığım tek nokta, sanki kazanmama yardımcı olur gibi bir halinin olması. Böyle bir durumda oyunun zevki kalır mı 

Jett. havlusunun kenarlarından tutarak Glenna'yı iyice kendine yaklaştırdı. Genç kız her soluk alışta, onun pahalı tıraş losyonunun kokusunu duyuyordu. Birden kalp atışlarının yeniden hızlanmaya başladığını hissetti. 

Sana kazandırmaya çalıştığım falan yoktu. Ama çok iyi savaştığını da kabul etmem gerekir. 
Pes etmediğine göre, seni ödüllendirmek gerek doğrusu... 

Glenna, hiç düşünmeden cevap verdi. Ben hiçbir zaman pes etmem! 

Jett, havlunun ucuyla onun yanağından süzülen teri sildi. Sanki Glenna'ya sarılıyormuş gibi bir hareketti bu. 

Bunun çok iyi farkındayım. 

Daha sonra genç kızı çenesinden tutarak, yüzünü kaldırdı ve uzanıp dudaklarından okşar gibi öptü. Vücudunu tümüyle Glenna'nın vücuduna yapıştırmıştı: Jett, kendini çekince, Glenna birden rahatsız olmuştu. Sanki bu öpüşün sonsuza kadar sürmesini bekliyordu. 

Dün gece konuştuklarımızı herhalde babana anlattın. Bu yüzden mi bugün benimle konuşmak istedi? 

Hay tanrı cezasını ve,sin! Glenna yine gafil avlanmış, en savunmasız bir anında yine yakalanmıştı işte! Jett'i iterek kendinden uzaklaştırdı. Öfkesini kontrol altında tutmaya çalışıyordu. 

Ona yalan söylemenin hiçbiranlamı yoktu. Bu yüzden, Evet, saçma sapan kuşkularını babama anlattım. Babam da bu yüzden, sende bıraktığı o yanlış izlenimi silmek için seninle konuşmak istiyor, dedi. 

Benimle ne konuda konuşmak istiyor? 

Jett, bir yandan tenis'raketini kılıfına sokmaya uğraşıyor, bir yandan da dikkatle ona bakıyordu. 

Babam sana daha iyi açıklayacaktır. Daha önce de söyledim, babamın iş ilişkileriyle hiçbir ilgim yok benim. 

O zaman benimle iş konusunda konuşmak istiyor, öyle mi? 

Glenna;bir an tenis raketini nereye koyacağını bilemiyormuş gibi kararsızlıkla durdu. Evet! 
Bu raketi'ne yapayım? Glenna'nın konuyu değiştirmek için büyük bir gayret sarfettiği her halinden belli oluyordu. 

Jett, başıyla kenarda duran adamı işaret etti. Şu delikanlıya vereceğiz. 

Glenna, biraz ileride duran adama raketini götürüp verdi. Jett'in yanına geldiğinde, genç adam, Sen de bu toplantıda bulunacak mısın? diye sordu. 

Herhalde. Neden sordun? 

Hiç, sadece merak ettim. Jett, elini Glenna’ nın sırtına koyarak, onu korttan uzaklaştırmaya başladı. 

Glenna, onun verdiği cevaptan pek tatmin olmamıştı. Neyi merak ettin? 


Benim dikkatimi dağıtmak için orada bulunup bulunmayacağını... Güzelliğin ve çekiciliğinle bunu pekala da başarabilirsin. 

Glenna, kendini ele vermekten korktuğu için başını kaldırıp onun yüzüne bakamıyordu. 
Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. 

Öyle mi gerçekten? 

Ne kadar kuşkucu bir kafa yapın var! Sana yaklaşan herkesin mutlaka bir art niyeti mi olması gerek? 

Jett, alaylı bir ifadeyle başını salladı. Art niyeti olması gerekmez, ama genellikle de böyle 

yaklaşıyorlar. 

Belki de iş yaptığın adamların çoğu el altından bazı işler çeviren kişiler... 

Her neyse! Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. 

Glenna, bakışlarını onun yüzüne çevirdi. Jett” in dudakları ince bir çizgi halini almış, sanki bütün yüzü kasılmıştı. Glenna, onun bu sertliğinin ve acımasızlığının, geçirdiği acı tecrübelerden kaynaklandığını tahmin ediyordu. Öfkesinin biraz geçtiğini hissetti. 

Toplantıda benim de bulunmama bir gerek yok. Eğer kendini daha rahat hissedeceksen, ben gidecek bir yer bulurum. Ayrıca sizin konularınızdan hiç anlamam ve seni de rahatsız etmek istemem. Babam da sanırım aynı benim gibi düşünür. 

Asansörün önüne geldiklerinde, Jett onun yüzünü uzun uzun inceledi. 

Toplantıda babanın yanında olmana hiçbir itirazım yok. Eğer istiyorsan, sen de katılabilirsin. 

Eğer seçimi gerçekten bana bırakıyorsan, orada olmayı tercih ederim. 

Babasının yanı başında olmak yaşlı adama moral ve güç verecekti kuşkusuz. Bu da Jett'in kendisi hakkındaki düşüncelerinden çok daha önemliydi. 

Bu sırada asansör alt kata inmiş ve sessizce kapıları açılmıştı. Glenna içerdekilerin çıkmasını bekledikten sonra, asansöre bindi. Hemen arkasından da Jett girmişti. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Toplantı Glenna için son derece yıpratıcı olmuştu. Sandalyelerden birine büzülmüş, mümkün olduğu kadar kimseyi rahatsız etmemeye çalışıyordu. Babası konuşmaya başladığında kömür madeninin karlılığı üzerinde bir hayli durduktan sonra, Jett'in incelemesi için hazırlanmış olan'raporları çıkardı. Bundan sonra da daha önceki yıllarda karşı karşıya kaldıkları mali güçlükleri, güvenlik konusunda almaları gereken tedbirleri ve madeni istenilen seviyeye getirebilmek için ne kadar para gerektiğini anlattı. 

Bütün bu konuşma süresince Jett, hiç sesini çıkarmadan dinlemiş ve zaman zaman da elindeki raporu incelemişti. Yüzünden ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. Odadan içeri girdiğinde Glenna'yı başıyla hafifçe selamlamış, o andan beri de bir kez olsun yüzüne bakmamıştı. 

Orin Reynolds sandalyesinde geriye doğru yaslanarak, Jett'in yüzünü inceledi ve tepkisini ölçmeye çalıştı. Bir süre sustuktan sonra tekrar konuşmaya başlamıştı. 

Umarım, şu anda içinde bulunduğum güç durumu biraz olsun sana aktarabildim, işte bundan dolayıdır ki, mali durumumu biraz güçlendi-rebilmek amacıyla, şirketlerimizi birleştirmeyi öneriyorum. 

Jett, bir süre elindeki kağıtlara baktı ve arka bina yaslanarak elindeki raporu masanın üzerine bıraktı. 


Anlattıklarına göre maden ocağı pek karlı görünmedi bana, ama sağlam bir iş olduğu da bir gerçek. Bankadan istediğin krediyi neden vermediklerini de anlayamadım. Geri ödeyemeyeceğinden bir kuşku duymamaları gerek. Jett elini cebine atarak bir sigara çıkardı ve yaktı. Bütün hareketlerinde, sanki çok yakınları arasındaymış gibi büyük bir rahatlık vardı. 

Senin de bildiğin gibi tek sahipli şirketlerin durumu her zaman tehlikededir. Şirketi de yürüten bu adama bir hal olduğu takdirde bütün işler durur. Diğer yandan senin şirketin bir ekip çalışması içinde işliyor. Ekipten birine bir şey olduğu zaman, hemen yerine bir başkasını koyarsın. Bu adamın yokluğu da şirkete hiçbir şekilde zarar vermez. 

Haklısın. Jett tekrar sustu ve onun söze devam etmesini bekledi. 

Glenna, babasına baktığında, yaşlı adamın bir hayli sıkıntı içinde olduğunu farketmişti. 
Bütün bu açıklamaları yaparken ne kadar çok zorlandığını hissediyordu. 

Son üç yıl içinde iki kez kalp krizi geçirdim. Bir yıl sonra hayatta olmayabilirim. Bu yüzden kredi vermekten çekiniyorlar. Eğer ben ölürsem, madeni kim yürütecek? Kuşkusuz Glenna bu işi sürdüremez. Kadın olduğu için söylemiyorum, ama iş hayatı olarak bambaşka bir sahayı seçti. Bu işi bensiz yürütebilecek ve kredi borçlarını ödeyebilecek hiç kimse yok. 

Babasının bu sözlerinden sonra, Glenna kendini tutamayarak söze karışmak ihtiyacını duymuştu. Bruce yapamaz mı? 

Orin Reynolds, kederli bakışlarını kızına çevirdi. Bruce çok iyi yürütebilir, ama onu da yönetecek biri olması gerekir. Ancak çok kısa bir süre tek başına madeni yönetebilir. 

Glenna'nın bakışları farkında olmadan döndü. Genç adam'derin düşüncelere dalmış gibi Glenna'ya bakıyordu. Yüzündeki duygusuz ifade genç kızı ürpertmişti. Jett'in bakışları şimdi Glenna'nın yumuşacık, biçimli dudakları üzerinde durmuş ve ilk kez yüzünde ilgiye benzer bir ifade belirmişti. Fakat Orin Reynolds'a döner dönmez, bu ifade aniden kayboldu. 

Babası konuşmaya devam ediyordu. Eğer bu birleşme olmazsa, kaybım çok büyük olacaktır. Tabii, sıkıntıya düşecek olantek kişi ben değilim. Kalabalık bir işçi grubumuz var. 
Uzun bir süre maden kapanırsa, bu insanların hali ne olur Tanrı bilir! 

Bütün söylediklerinde çok haklısın. 

Tabii bu arada şirketlerin birleşmesiyle vergiden ne kadar çok düşeceğinizi de hatırlatmak yersiz olur herhalde. Sizin de yararlanacağınız bir durum olmasaydı böyle bir teklifi yapmak zaten aklıma bile gelmezdi. Bana hemen cevap vermeni beklemiyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacın olacak kuşkusuz. 

Jett, eliyle masanın üzerindeki raporları işaret ederek, Bu raporların bir kopyasını alabilir miyim acaba? Ben de biraz incelemek isterim, dedi. 

Hepsiniralabilirsin. 

Bu gece ve yarın sabah bu raporları incelemek için zaman bulabilirim sanıyorum. Jett, hafifçe yerinden doğrularak kalkmak istediğini belirtti. Böylece toplantı da bitmiş oluyordu. 
Yarın öğleden sonra, şirketimin bu işle ilgilenip ilgilenemeyeceğini sana haber veririm. 

Orin Reynolds da büyük bir güçlükle ayağa kalkmıştı. Elini Jett'e uzatarak, Çok iyi olur, diye mırıldandı. 

Glenna da ayağa kalkmıştı. Jett masadaki kağıtları toplarken onu dikkatle süzüyor, ama ne düşündüğünü ve tepkisinin ne olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Jett, başıyla Glenna'yı selamladı ve Orin Reynolds'la birlikte kapıya doğru yürüdü. 

Jett'i geçirdikten sonra, babası tekrar odaya dönmüştü. Glenna'ya bakarak derin derin içini çekti. 


Ne yapacağımıza karar vermeden önce bir gün daha bekleyeceğiz. 

Glenna, Jett'in henüz çıktığı kapıya doğru telaşla koştu. Bir dakika, baba. Hemen dönerim. 

Orin Reynolds, gözlerini kırpıştırarak kızının arkasından bakakalmıştı. Nereye gidiyorsun, Glenna? 

Jett'le bir şey konuşacağım! Glenna kapıyı kapatıp gözden kaybolmuştu bile. Gergin bir halde koridorda yürümeye başladı. Kendine güveniyormuş gibi bir hava takınmaya çalışıyordu. Koridoru dönünce kapısını açmaya uğraşan Jett'i gördü. Jett! Glenna'nın sesini duyunca genç adam birden durdu ve bekledi. Kaşlarını hayretle kaldırmış, soran gözlerle Glenna’ ya bakıyordu. 

Glenna, ona yetişene kadar Jett dairesinin kapısını açmış ve içeri girmişti. Omuzunun üzerinden Glenna'ya bakarak, İçeri gel, diye mırıldandı. 

Glenna, kapının aralığından Jett'in dairesinde birinin olduğunu farketmişti. Takım elbise giymiş, yaşlıca, saçları dökülmeye başlamış bir adamdı. Jett'in arkasından-Glenna'nm içeri girdiğini görünce hemen yerinden fırladı ve gevşetmiş olduğu kravatını düzeltti. Bu arada şaşkınlığını göstermemek için büyük bir çaba sarfettiği her halinden belli oluyordu. 

Jett, umursamaz bir el hareketiyle adamı işaret etti. Şirketin müdürlerinden Don Sullivan. 
Don, bu hanım da Glenna Reynolds. 

Adam, Glenna'yı hafif bir baş hareketiyle selamlarken, Glenna da, Çok memnun oldum, Mr. Sullivan, diye mırıldandı. Utanmış gibi bir halisvardı. Dudaklarını ısırarak Jett'le nasıl yalnız konuşabileceğini düşünüyordu. 

Jett, onun aklından geçeni anlamıştı. Acaba biraz-yandaki odaya geçebilir misin, Don? 
Aslında bu, soru haline gelmiş bir emirdi. Adam bir adım atmıştı ki, Jett ona elindeki raporları uzattı. Bunlara da bir göz atıver. Daha sonra görüşürüz. 

Gayet tabii. Adam, Glenna'yı tekrar başıyla selamlayıp, yandaki odanın kapısını açtı ve gözden kayboldu. 

Kapı kapanıp da yalnız kaldıklarında, Jett, yavaşça döndü ve genç kızın gözlerinin içine baktı. Benimle konuşmak mı istiyordun? 

Babam sana tüm gerçeği anlattı. Hem de hiçbir şey atlamadan. Ne kadar kuşkucu bir insan olduğunu bildiğim için'bunu özellikle belirtmek isterim. 

Babanın durumunu.biliyorum. Onunla görüşmeden önce hakkındaki tüm bilgiyi zaten toplamıştım. Şu andaki durumunu çok iyi biliyorum yani. 

Glenna kaşlarını çatmıştı. Peki neden bunları ona da söylemedin? 

Eğer baban iyi bir iş adamıysa, ki öyle olduğundan eminim, onun hakkında inceleme yaptığımī anlamıştır mutlaka. O da benim yerimde olsa, aynı şeyi yapardı. Jett, biraz önce Don Sullivan'ın çalıştığı masanın üzerindeki kağıtlardan birini aldı ve dikkatle göz gezdirdi. 

Jett'in babasını överek konuşması Glenna'nm üzerindeki gerginliği biraz olsun azaltmıştı. 
Onun gerçekleri söylediğini biliyorsun demek! 

Babanın söylediği iki olumsuz nokta var ki, bu konuda bilgi alamamıştım. Almam da pek mümkün olmazdı zaten. Dolayısıyla, babanın bana çok gerçekçi bir tablo çizdiğine inanıyorum. Bu seni tatmin etti mi? 

Evet. Glenna, kendini tutamayarak derin bir soluk almıştı. Bu sırada yandaki odadan duyduğu ses, adamın Jett'i beklediğini hatırlattı. Kapıya doğru bir adım attı. Seni daha fazla tutmayayım. 

Babanın teklifine senin ekleyecek hiçbir sözün yok mu? Jett'in bakışları alaylıydı. 


Glenna, ona aynı alayla cevap verdi. Bir faydası (^ir mu sence? 

ilginç oturdu bence. Onu da bir iş teklifi kadar'ciddiye alabilirdim. 

Glenna hafifçe gülümseyerek arkasını döndü ve otludan çıkarak kendi dairelerine döndü. 

Jett'in yakın tutumuna rağmen, babası için de 
Glenna için de onun kararını beklemek çok güç bir işti. Glenna, bütün gece yatakta dönüp durdu. Jett'in kabul edeceğinden hemen hemen emin olmasına rağmen, kabul etmeyecek diye düşünüp soğuk terler döküyordu. 

Bütün geceyi huzursuzluk içinde geçirdikten sonra şafağın ilk ışıkları belirmeye başlarken uyandı. Bir saat sonra tekrar uyumaya çalışarak yatakta kaldı. Uyuyamayacağını anlayınca hemen 

fırladı ve daracık koyu mavi bir pantolonla krem rengi bir kazak giydi. Koridora çıkıp asansörle aşağıya indiğinde saat daha beş buçuktu. 

Glenna, otelin lobisine indiğinde her taraf taze pişmiş kahve kokusuyla doluydu. Dış kapıyı açarak çıktı. Sabahın bu erken saatinde hava soğuktu. Bu soğuk ve temiz hava genç kızı canlandırmıştı. Hiçbir şey düşünmemeye çalışarak, çiy düşmüş olduğu için pırıl pırıl parlayan otların üstünde bir süre dolaştı. Dalgınlığı geçince, ahırlara kadar gelmiş olduğunu farketti. 

F.trafta kendisinden ve kuşlardan başka kimsenin olmadığından &min olan Glenna, birden otele doğru yürüyen birini gördü. Jett'i hemen tanıdığı için kalpatışları hızlanmıştı. Bir süre sonra yolları kesişecekti. Glenna, adımlarını normal hızda tutmaya çalışarak yürümeye başladı. 

Ona yaklaştığında, Jett'in hala gece elbiseleri içinde olduğunu gördü. Kravatı gevşemiş, gömleğinin üstten birkaç düğmesi açılmıştı. Ceketini sırtına atmış, pantolonu kırış kırış olmuştu. Siyah ayakkabılarının üzerinde-ise ince bir toz tabakası görülüyordu. 

Herhalde çılgın bir partiden dönüyorsun! Ne oldu böyle? Yoksa gece varisi ata binmeye kalktında düştün mü? 

Aralarında birkaç adımlık bir mesafe kalınca her ikisi de durmuşlardı. Hayır, ata falan binmedim. Yürüyordum. Peki sen bu saatte ne arıyorsun buralarda? 

Glenna, Jett'in yüzündeki yorgunluk izlerini ve karışmış siyah saçlarını bir süre inceledi. 
Uykum kaçtı. Ben de:çıkıp biraz hava almaya karar verdim. Sen daha hiç yatmadın mı yoksa? 

Hayır. Yemekten sonra Don'la biraz çalıştık. Don gittiğinde saat iki olmuştu. Biraz düşünmek için yürüyüşe çıktım ve sonra da güneşin doğuşunu seyrettim. Jett, arkasını dönerek eliyle geldiği yöne doğru bir işaret yaptı. Anlaşılan çok uzaklara gitmişti. 

Glennaşona doğru hafifçe eğildi. Jett'in yüzünde gördüğü kederli bir ifade içini acıyla doldurmuştu. Kısık bir sesle, Babamın teklifini hiç düşündün mü? diye sordu. 

Jett bir süre Glenna'ya baktı. Dudaklarında çarpık bir gülümseme belirmişti. Babana cevabımı bugün öğleden sonra vereceğim. 

Cevabını ona ayrıca verirsin, ama ben sana düşündün mü diye sordum. Bu sırada çıkan hafif bir rüzgar bir süre Glenna*mn yüzünde dolaştıktan sonra saçlarını uçuşturmaya başlamıştı. 

Jett, kocaman eliyle Glenna'nın omuzunu tuttu. Düşünecek o kadar çok şey var ki Glenna! 

Glenna, bakışlarını onun gözlerinden kaçırmak için başını eğdi. Bundan eminim. Ama beklemenin de ne kadar güç bir şey olduğunu biliyor musun? 

Karar vermek ve başlamak da çok güçtür 


Bana bu birleşmeyi sen teklif etseydin her şey ne kadar da kolay olurdu! Jett'in sesi son derece hafif çıkmasına rağmen omuzunu tutan elin baskısı gittikçe artıyordu. Birden ellerini Glenna'nın boynuna doladı ve gözlerinin içine bakarak, Kimbilir ne kadar güzel bir teklif olurdu bu! diye mırıldandı. Sesindeki baştan çıkarıcı ton, iş ilişkisinden çok daha farklı bir ilişkiyi düşündüğünü açıkça belli ediyordu. 

Glenna, Jett'in başını iyice eğdiğini farkedi-yor, ama yüzünü kaldırmıyordu. Amacı Glenna? nın düşüncelerini babasından uzaklaştırmak ise, bunu yakınlığıyla pekala da başarabiliyordu. Övücü sözler etmesine hiç gerek yoktu. 

Bu tür şeyler söylemene hiç gerek yok, Jett. Hala kararını vermediğini söylesen bile, bunu olgunlukla karşılayabilirim. 

Glenna, ben içimden gelmeyen bir şeyi söylemem. 

Glenna, kesin bir ifadeyle söylenmiş bu sözleri duyunca başını kaldırıp Jett'in yüzüne bir süre baktı. 

Jett'in yüzü çok yorgundu. Uykusuzluğun bütün izleri görülüyordu. Fakat gözlerinde parlayan güçlü bir ateş Glenna'nın soluğunu kesiyordu. Jett, birden ona sımsıkı sarıldı ve dudaklarıyla Glenna'nın dudaklarını örttü. 

Genç kızın bütün duyguları bir yanardağ gibi patlamaya hazıdı. Vücudunun her zerresi Jett'in adeleli vücuduna değiyor, aralarından vahşi bir akım geçiyordu. Bu güçlü akım Glenna'nın teninde ürpertiler yaratıyordu. Bütün bedeni ihtirastan kavruluyordu sanki. Jett'in öpüşüne çılgın bir karşılık vermeye başlamıştı. Bir süre sonra 
Glenna, hislerini tekrar kontrol altına almayı başarmış ve Jett'den hafifçe uzaklaşabilmişti. 

Glenna, bir süreden beri Jett'in kendisinde uyandırdığı garip duyguların farkındaydı. Fakal daha önceki öpüşmelerinde bu tür bir ihtiras duymamıştı. Şu andaki duyguları ise genç kızı adamakıllı sarsmıştı. Dizlerinin titrediğini farkettiği için ondan daha fazla uzaklaşamadı. 
Jett'in göğsüne dayadığı ellerinin altında genç adamın deli gibi atan kalbini hissediyordu. 

Bir anda bu ne büyük değişiklik böyle! 

Ne olduğunu bilemiyorum. Ben... 

Sakın şikayet ettiğimi sanma! Jett. onun elini tutarak, avuçları içinde iyice sıktı. Şurada rahat bir ağaç gövdesi var. Otele dönmeden önce, orada biraz oturup dinlenelim, ne dersin? 

Çimenler ıslaktır-Şimdi. 

Jett, ceketini yere sererek bu sorunu hemen halletti. Ceketin kirlenecek ama... 

Kirlense ne olur? Temizleyiciye gönderirim. Jett, ceketinin üzerine uzanır gibi oturdu ve Glenna'yı'da yanına çekti. Ağacın gövdesinde ancak Jett'in dayanabileceği kadar bir yer vardı. Bunun üzerine Jett, onu kendine çekerek göğsüne yasladı ve bir kolunu da beline doladı. Yüzünü onun ensesine gömerek, Mmmm! Belki de bunu özlediğim için dün gece uyuyamadım, diye mırıldandı. 

Jett'in uzamış traşı Glenna'nın hassas cildine diken gibi batıyordu. Jett ise sürekli yanaklarını ve çenesini onun ensesinde gezdiriyordu. Kollarının çemberi gittikçe daralıyor ve çenesi gittikçe tenine daha çok gömülüyordu. Glenna, şimdiye kadar duymadığı bir hisle ürpermeye başlamıştı 
Hafifçe yerinde kıpırdandı. 

Jett, onun kulaklarının arkasında dudaklarını gezdirdi ve başını tutarak kendisine hafifçe çevirdi. Bir şey mi oldu? 

Hayır. 


Glenna onu tanıyalı henüz iki gün olmuştu, ama birbirlerini yıllardır tanıyormuş gibiydiler. 
Jett'in yüzünün her hattı sanki beynine kazılmıştı. İlişkileri gittikçe daha büyük bir hızla yol alıyordu. Glenna, bunu durdurması gerektiğini düşünüyor, bu hızlı gidişe bir son vermek istiyordu. 

Jett, elini onun yüzünden çekerek, Glenna’nın elini tuttu. Gözlerini dikmiş, genç kızın ellerine bakıyor ve parmaklarını okşuyordu. Başını kaldırıp Glenna’ya baktığında, gözlerinde ilgi, merak ve ihtiras parıltıları vardı. 

Hiç yüzüğün yok. Bu parmaklara hiçbir 

yüzük girmedi mi? 

Eğer evlenip evlenmediğimi sormak istiyorsan, hayır. 

Nişan falan? 

Hayır. Jett'in ihtiras dolu bakışları Glenna’ nm duygularını alt üst ediyordu. 

Jett, soru sormaya devam elti. Kaç yaşındasın? 

Yirmi dört. 

Çıktığın biri var mı? 

Hayır, yok. Bruce'u saymazsan tabii. 

Bruce Havvkins. Şu anda babanın yerine madenin işlerine bakan adam, değil mi? 

bve1. baban ilk kalp kilaiiı. geçiruigi günden beri Bruce'la çok iyi arkadaşız. Çoğunlukla akşamları bize gelir ve babamla günlük işlerini gözden geçirirler. 

Bir bakıma sana ağabeylik yapıyor desene. Ailenin bir üyesi gibi bir şey. 

Eh, öyle sayılır. 

Jett in parmakları Glenna'nın ellerini okşamaya devam ediyor ve onun tir tir titremesine neden oluyordu. 

Seni bir kız kardeş gibi mi görüyor yani? 

Glenna, ona ‘evet’ demeye hazırlanıyordu ki, Jett'in bakışlarını gördü. Bir an tereddüt ettikten sonra, Kız kardeş gibi gördüğünü pek sanmıyorum, diye cevap verdi. 

Ben de öyle tahmin ediyordum zaten. 

Jett, onun elini bırakarak, ensesindeki saçları okşamaya başlamıştı. Glenna onun niyetini anlamakta çok geç kalmıştı. Farkedene kadarda karşı koyma arzusu çoktan yok olmuştu tabii. 
Jett, onun dudaklarını aralayarak ezmek istermiş gibi öpmeye başlamıştı. 

Jett, bir elini Glenna'nın beline götürmüş ve hafifçe sırtını okşamaya başlamıştı. Diğer elini de saçlarından çekmiş ve Glenna'yı koluna yasla-mıştı. Glenna ise elini Jett'in gömleğinden içeri sokmuş, genç adamın göğsünü okşamaya başlamıştı. Elinin altında gneç adamın boynundaki damarların deli gibi attığını hissediyordu. 

Glenna, birden özlemle titredi. Jett'in elleri kazağının içine girip de çıplak tenini okşamaya başlayınca titremesi daha da artmıştı. Glenna soluk alamıyordu sanki. Zaman her ikisi için de durmuş, bütün evren gözlerinden silinmişti. 

Beyninin gerilerinde ve çok karanlık köşelerinde bir ses ona, bu duygularının ne anlama geldiğini soruyordu. Belki de bu duygular çok doğaldı. Uzun bir süredir baskı altında tutulmuş ve şu anda bir uzman tarafından gün ışığına çıkarılmıştı. Glenna bir yandan da, cinsel arzuyu bu duygularının içine katmaktan kaçınıyordu. 


Genç kız titreyerek büyük bir çaba sarfederek, bütün benliğini kavuran bu öpüşten uzaklaşmaya çalıştı. Glenna'nın karşı koyduğunu hisseden Jett, ihtirasını biraz kontrol altında tutmaya çalıştı. Kesinlikle Glenna üzerinde güç denemesi yapmaya kalkmamıştı. 

Jett başını kaldırdığında her ikisi de soluk soluğaydılar. Glenna birden ayağa kalktı ve bilinçsiz bir hareketle saçlarını kulağının arkasına sıkıştırdı. Birkaç saniye kadar her ikisi de sessiz durdular. Bu arada Jett de ayağa kalktı ve Glenna'yı kendine doğru çevirdi. 

Sen kahvaltı ettin miydi? Jett eğilip ceketini almıştı. 

Hayır, etmedim. Hiç acı kına m iştim. Temiz hava belki iştahımı açar diye yürüyüşe çıkmıştım. 

Şimdi aç mısın? 

Eh biraz. 

Yemeğe mi, yoksa... Jett, Glenna'nın yanaklarının kıpkırmızı olduğunu görünce, Bu kadar açık konuşmamalıydım, değil mi? diye sordu. 

Evet! 

Glenna!.. 

Jett'in garip ses tonunu duyunca Glenna başını kaldırıp baktı. Jett'in bakışları onu ürkütmüştü. 

Evet? 

Jett'in kaşları hafifçe çatıldı ve hemen ardından da gözlerini ondan kaçırarak, endişeli bir tavırla çenesini ovuşturdu. Sanki bir robot gibi hareket etmeye başlamıştı. 

Boş ver. Önemli bir şey değildi zaten. Gidip bir tıraş olsam, biraz da uyuyabilsem iyi olur herhalde. 

Glenna, Jett'in bu sözlerine diyecek bir şey bulamadığı için hiç sesini çıkarmadan durdu. 
Birden huzursuzlanmaya başlamıştı. Otele dönerlerken aralarındaki sessizlik bir çığ gibi büyüvor, Jett de bu suskunluğu.bozacak en ufak bir girişimde bulunmuyordu. Bir süre sonra otele girdiklerinde, Glenna gözleriyle babasını araştırdı. Yaşlı adam, anlaşılan kızını merak etmiş, onlara doğru hızla yürümeye başlamıştı. 

Çok şükür buradasın Glenna! Seni merak etmeye başlamıştım. Kahvaltını ettin mi? Birden Jett'i tanıyınca hafifçe kaşlarını çattı. Onun bu haline bir anlam veremiyormuş gibi şaşkınlıkla bakakalmıştı. Günaydın Jett! 

Günaydın Orin. Bugün öğleden sonra her ikinizle de konuşmak istiyorum. 

Jett, hemen asansöre doğru yürümeye başlamıştı. Glenna, şaşkın bir halde olan babasına, Jett'le dışarıda karşılaştığını ve birlikte biraz yürüdüklerini söyledi. 

ALTINCI BÖLÜM 

Glenna son birkaç dakika içinde saatine belki beş kez baktı. Zaman sanki geçmek bilmiyordu. Huzursuz bir şekilde pencereye giderek otelin bahçesini seyretti. Artık bu manzarayı kanıksamıştı. Tekrar pencereden çekilerek odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. 

Aynı yerde durmadan yürürsen halıda delik açılacak! Babası onunla şakalaşmaya çalışıyordu, ama onun da son derece sinirli olduğu her 

halinden belli oluyordu. 

Glenna ters bir sesle, Senin de benden aşağı kalır bir halin yok, diye söylendi. 

Orin Reynolds, sanki uzun süredir tutuyormuş gibi derin bir soluk koyuverdi. Doğru, haklısın galiba! 


Acaba ona bir telefon mu etsek? Bu kadar heyecanla beklediğimizin farkında bile değildir şimdi. Nasıl olsa, belli bir saat kararlaştırmamış-tık. 

Merak etme, Jett, onu beklediğimizi çok iyi bilir. Nasıl olsa gelecek. Biraz geç olmasının hiç 

önemi yok. 

Glenna'nın sinirleri onun biraz geç kalmasına dayanabilecek miydi acaba? Ellerini birbirine kenetlemiş sıkıyordu. Bu sırada kapı vurulunca bir anda bütün kontrolünü kaybetti. Hemen yüzünü kapıya doğru döndü ve yardımını bekler gibi babasına baktı. Orin Reynolds, hafifçe içini çekmiş ve kendini zorlayarak dudaklarına bir gülümseme yerleştirmeyi başarmıştı. 
Glenna da sanki babasından kuvvet almış gibi, biranda kendini toparladı ve kesin adımlarla oda kapısına doğru yürüdü. 

Kapının tokmağını çevirdi ve Jett'in içeri girmesi için kenara çekildi. Genç adamın yüzünde yine duygusuz bir ifade göze çarpıyordu. Glenna, bunu görüncedaha.da beter moralinin bozulduğunu hissetti. Normal davranmaya çalışmak için adeta büyük bir savaş veriyordu. Bu arada başını kaldırarak ona gülümsemeyi başarmıştı. 

Sizi beklettiğim için özür dilerim. Tam çıkmak üzereydim ki, şehir dışından bir telefon geldi ve uzun bir süre konuşmak zorunda kaldım. 

Glenna, onun maske takmış gibi duran ifadesiz yüzünü bir süre inceledi, ama ne düşündüğünü anlamayı başaramadı. 

Ziyanı yok canım! Dinlenmiş bir halin var. Biraz uyuyabildin mi? 

İki saat kadar uyudum. 

Jett in elinde, Orin Reynolds'ın bir gün önce verdiği raporlar vardı. Genç adamın gösterdiği yakınlığın yüzeysel olduğunu, Glenna hemen far-ketmişti. Dönüp babasına bakarken, buzdan bir elin bütün vücudunda dolaştığım hissetti. 

Bu sırada Jett, elindeki raporları masanın üzerine bıraktı. Orin Reynolds, oldukça sakin bir sesle, Cevabın ‘hayır’, değil mi? diye sordu. 

Glenna'nın bakışları yalvarır gibi Jett’e döndü. Babasının tahminini yalanlamasını ister gibiydi. Ama Jett ona bakmadı bile. Orin Reynolds'ın gözlerinin içine, yüzünde hiçbir pişmanlık ifadesi olmadan dimdik bakıyordu. 

Evet Orin. Cevabım hayır! 

Glenna, yenilginin acısını bütün benliğinde duyuyor, ama hiç sesini çıkaramıyordu. Fakat neticede kendi hayal kırıklığı fazla uzun sürmeyecekti. Ama bunun, kendisinde bu kadar yıpratıcı bir etkisi olduğuna göre, kimbilir babası ne kadar ciddi bir şekilde kırılmıştı! Sonuç olarak; kaybettiği şey, bütün hayatını verdiği ve çabaladığı işiydi. Jett'e hayal kırıklığını göstermek istemediği için, başını gururla kaldırdı. 

Orin Reynolds ciddiyetle başını salladı. Pekala, Jett. İlgilendiğin için teşekkür ederim. 

Glenna, bütün heyecanını bastırarak, sakinleştirmeye çalıştığı bir sesle, Neden babamın teklifini geri çevirdiğini sorabilir miyim? diye mırıldandı. 

Çok basit. Eğer şirketim bu madem almayı düşünürse, babanın iflasından sonra bu işi yapmak çok daha ekonomik olacak. İki şirketin birleşmesi ise, karlı olacağı muhakkak olmasına rağmen, bütün borçlarını da bizimkinin üstlenmesi anlamına geliyor. Vergiden tasarruf ettiğimiz miktar tümüyle borçların ödenmesine gidecek. Bu durumda ise birleşme bizim şirketin yararına olmuyor. 

Anlıyorum. Glenna ona kızmasına rağmen bu mantıklı açıklamasına da hak veriyordu. 


Jett, onun düşüncelerini okuyormuş gibi kısık gözlerle Glenna’ ya bakıyordu. Bu birleşmeden karlı çıkacak olan kişi sadece babandır. Coulson Madeni de sadaka dağıtan bir kuruluş değildir. Jett'in bakışları tekrar Orin Reynolds 1 buldu. 

' Bu tümüyle işle ilgili bir konudur ve kararımı da ona göre vermek durumundayım. Jett'in bu sözlerinde en ufak bir özür dileme yoktu. Sadece durumu bildiriyor gibiydi. 

Babası, sakin bir sesle, Çok iyi anlıyorum. Ben de zaten iş ilişkileri çerçevesinde bakmam isterdim. 

Jeti, bi an durduktan sonra elini uzatarak Orin Reynolds ın elini sıktı Sana iyi şanslar dilerim Orin. 

Babasının dudaklarında zoraki bir gülümseme belirmişti. Bir kumarbazın her zaman şansa ihtiyacı vardır. Teşekkürler, Jett. 

Jett, babasının elini bıraktıktan sonra, biran dönüp Glenna ya baktı. Daha sonra arkasını dönerek, hiçbir şey söylemeden odadan çıkıp gitti. 

Glenna ancak Jett gittikten sonra yerinden kıpırdayabilmişti. Babasını rahatlatmak istermiş gibi yanma gitti. Aslında kendisinin de rahatlamaya ihtiyacı vardı. Orin Reynolds'ın bomboş bakışları onu ürkütüyordu. Elini babasının omuzuna koyarak hafifçe okşamaya başladı. 

Merak etme, babacık. Bir şeyler yaparız. 

Hayır, yavrum! Bu kez kaybettik. Evimizi, madeni, her şeyi... Bu şirketlerin birleşmesi Coulson için karlı değilse, başka hiçbir şirket bize yardım edemez. Benden paso. Bitti! 

Glenna, onun iskemlesinin önüne çöktü. Akmak üzere olan yaşlar gözlerini yakıyor, boğazının düğümlendiğini hissediyordu. 

Böyle söyleme baba! Sen bir Reynolds”sın, unuttun mu? Hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyiz biz! 

Orin Reynolds bu sözleri duymamış gibiydi. Glenna çılgın gibi düşünüyor, başka bir çıkar yol bulmak için kafasını çalıştırıyordu..Ama çabası boşunaydı. 

Birkaç dakika sonra babası hatif bir sesle, Çok yoruldum Glenna. Biraz yatsam iyi olda galiba Bana yardı m eder misin? diye mırıldandı. 

Babasının bu isteği Glenna'yı her şeyden fazla dehşete düşürmüştü. Babası şimdiye kadar kızı da dahil hiç kimseden yardım istememişti. Şu anda ise gururu tümüyle kırılmıştı. Glenna, ona sarılarak iskemlesinden kalkmasına yardım etti. Onu yatağına yatırdı ve ince bir örtüyle üzerini örttü. 

Biraz dinlendikten sonra kendine gelirsin. Daha sonra oda servisini çağırır ve bonlıle ile şarap ısmarlarız. Son bir kez keyif yapalım. 

Orin Reynolds gözlerini kapadı. Bu akşam birşey yiyebileceğimi hiç sanmıyorum. 

Saat yedide Glenna oda servisine telefon etti ve kendisi için bir sandviç, babası için de bir kase çorba istedi. Orin Reynolds, uykudan uyanmış ve zevkle çorbasını içmeye başlamıştı. 
Fakat hala içine kapanık bir hali vardı ve kızıyla konuşmak istemiyordu. Glenna, onun gözlerindeki kederli ifadenin silinmiş olduğunu görünce, biraz lerah-lar gibi olmuştu. Bir süre televizyon seyrettikten sonra babası uyumak istediğini söyleyince, ara kapıyı açık bırakıp odasına çekildi. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Glenna bir robot gibi hareket ederek, turkuaz yeşili saten geceliğini ve aynı renkte 

sabahlığını giydi. Kafasına binbir türlü düşünce üşüştüğü için uyuyacak hali yoktu. Odanın 


içinde huzursuzlukla geziniyor, arada bir de kapıdan başını uzatarak babasını kontrol ediyordu. 

Bir çılgın gibi düşünüyor ve durumlarına bir çözüm yolu bulmaya uğraşıyordu. Kafasında iki şey dönüp duruyordu. Bir tanesi, Coulson şirketinden başka, madeni kurtarabilecek kimsenin olmaması, diğeri de Jett'in bu sabah söylediği sözdü. “Bu birleşmeyi sen isteseydin her şey ne kadar da kolay olurdu”! 

Glenna, endişeli bir tavırla elini alnında gezdirerek, sorunlarına akılcı bir çözüm bulmaya çabalıyordu. Jett'in onu çok beğendiği bir gerçekti. Bu konudaki kararını verirken tümüyle iş adamı gibi davranmıştı. Acaba Jett'e biraz yaklaşmaya kalksa, sonuç değişebilir miydi? 
Jett'in üzerindeki etkisi güçlü müydü acaba? tekrar düşünmek için onu ikna edebilir miydi? 

Glenna, bu soruları kendi kendine sorunca birden rahatladığını hissetti. Evet, birdeneme yapması gerekiyordu. En azından babası için denemeliydi. Aniden kararını vererek harekete geçti. 

Glenna koridora çıktığında etrafta kimseler yoktu. Gergin bir durumdu Jett in dairesinin önüne geldi ve kapıya vurdu. Jett'in yanında birisinin olabileceğini aklına bile getirmemişti. 
Belki Jett odasında bile değildi. Fakat bu sırada kapı aniden açıldı ve Jett göründü. Glenna odanın içine bir göz atmış ve kimsenin olmadığını görmüştü. 

Jett, bir elini kapının pervazına dayamış, bakışlarını Glenna’ ya dikmişti. Bu delici bakışların etkisi altında, genç kız sanki sesini yitirmişce-sine konuşamıyordu. Jett ise, hiç acelesi yokmuş gibi gözlerini onun üzerinde gezdiriyor, göğüslerini ancak örtebilen ve vücudunun bütün hatlarını ortaya koyan ince sabahlığına bakıyordu. Bu soyar gibi bakışlardan utanan Glenna, farkında olmadan elini kaldırıp göğüslerini kapadı. 

Jett bir tek kelime bile etmemişti. Bir süre sonra kenara çekilerek ona yol verdi. Glenna ise, bir anlık bir tereddüt geçirdikten sonra odadan içeri kayar adımlarla girdi. Bu sırada oda kapısı- -nın kilitlendiğini duymuş ve telaşla arkasını dönerek Jett'e bakmıştı. Jett öğleden sonra giydiği kıyafeti değiştirmemişti. Gömleğinin kollarını sıvadığı için adaleli kolları ortaya çıkmıştı. 

Genç adam üzeri kağıtlarla dolu masaya doğru yürüdü ve hafifçe kenarına ilişti. 

Buraya gelmeni bekliyordum! 

Glenna, kısık bir sesle, Neden geldiğimi biliyorsun öyleyse? diye mırıldandı. 

Jett, kağıtları karıştırarak arasından bir paket sigara çıkardı ve içinden bir tane alıp yaktı. 
Babanın teklifini bir kez daha düşünmem için beni ikna etmeye geldin, değil mi? 

Çok şey mi istiyorum senden Jett? Babamın her şeyi tehlikede. Bütün hayatını verdiği madeni!.. 

Jett, sigarasının dumanları arasından bir süre onu izledi. İyi bir kumarbaz, kupa asını mutlaka bir yerine saklar. Babanın da bu kupa asını oynayıp oynamayacağını merak ediyordum. 

Glenna kaşlarını çatmış, onun bu davranışından aklı karışmıştı. Kupa ası mı? Beni mi kastediyorsun yani? Babam burada olduğumu bilmiyor ki! 

Seni o göndermedi mi? 

Babam uyuyor ve burada olduğumdan da haberi yok. Eğer bilse... bilse bu hareketimi onaylamazdı kuşkusuz! 

Demek bu tümüyle senin fikrin? 

Evet. 


Jett, sigaralarla dolu tablaya uzanırken Glenna dikkatle onu inceliyordu. Kalçasını masanın üzerine dayamış, uzun bacaklarını ileri doğru uzatmıştı. Bacaklarını sımsıkı saran pantolonundan biçimli adaleleri olduğu gibi belli oluyordu. 

Babamın durumunun ne kadar ciddi olduğunu pek iyi anlayamadın galiba! Kaybettiği tek şey maden değil! Evini, bütün hayatı boyunca çabalayıp elde etmeye çalıştığı her şeyini kaybediyor. Onun durumunda olan biri için de hayata yeniden başlamak pek kolay olmasa gerek! 

Biliyorum. Sırtındaki elbisesi kalırsa ne mutlu! Babanın durumunu incelettirdiğim zaman bütün bunları öğrendim. Bütün bu kaybedeceği şeylere rağmen, bu kadar sakin hareket etmesine de hayran kaldım. Hayatımda bu kadar büyük bir soğukkanlılıkla kumar oynandığını hiç görmemiştim. Son derece onur sahibi ve güçlü bir kişiliği var. 

Bugün öğleden sonra, sen çıktıktan sonraki halini görseydin bunları söylemezdin. Onu çok kırdın. Babamı hiç böyle görmemiştim. Gururu kırılmış ve içindeki bütün-savaşma azmini yitirmişti sanki. Sen gittikten sonra yatağına uzandı, uyuyup da bir daha uyanmamak ister gibi bir hali vardı. Onun yanında uzun bir süre kaldım. Kafam karmakarışık olmuştu. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Kendi kendime, “Belki de,” dedim... Glenna, boğazına bir şeyler takılmış gibi hıçkırarak sustu. 

Sen de buraya gelmeye karar verdin, öyle mi? Genç adamın homürdanır gibi konuştuğunu duyunca Glenna başını kaldırıp ona baktı. Jett sinirli bir sabırsızlıkla elindeki sigarayı tablaya bastırdı ve tablayı kenara itti. 

Glenna, ona bir iki adım yaklaşmıştı. Farkında olmadan elini Jett'in koluna koydu. 

Onun son umudu şendin, Jett! Ona yardımcı olabilecek başka hiç kimse yok! İki şirketin birleşmesinin senin için karlı olmayacağını kabul ediyorum. Acaba onun teklifini bir de özel olarak düşünsen? Yardıma çok ihtiyacı-var, Jett! 

Jett'in delici bakışları, Glenna'nın üzerine dikilmiş, yanağındaki bir adale seğirmeye başlamıştı. Ani bir hareketle yerinden fırlayınca Glenna ürktü. 

Sen ne istediğinin farkında mısın, Glenna? Jett, yorgun bir tavırla, ellerini pantolonunun arka cebine sokmuştu. 

Glenna, yavaş yavaş'elini sabahlığının üyon-guna götürdü ve açtı. Elleri titrediği için zorluk çekiyordu. Omuzunun hafif bir hareketiyle incecik kumaşı yere kaydırdı ve cüretkar gözlerle Jett” e baktı. 

İncecik askılı geceliğiyle kalınca birden ürpermişti. Fakat içi alev alev yandığı için üşüdüğünü farketmedi bile. İncecik dantelin kapatamadığı göğüsleri tümüyle ortaya çıkmıştı. 
Jett, onun yüzüne bakmadan önce, vücudunun bütün hatlarını inceden inceye tetkik etti. 

Simsiyah gözlerinde ateşli kıvılcımlar uçuşuyor, bakışlarındaki açlık giderek daha da artıyordu. Glenna ona doğru bir adım attı. Genç kızın belinden hafifçe tutan Jett'in elleri titriyordu. 

Glenna, fısıldar gibi bir sesle, Fikrini değiştirmen için seni nasıl ikna edebilirim acaba Jett? 
diye mırıldandı. 

Jett, Glenna'nın dantel geceliğinin altında düzensiz bir şekilde inip kalkan göğüslerine gözlerini dikmişti. Seni arzulamamı istiyorsun, değil mi? Bu gece buraya gelip, vücudunu ikram ederek, fikrimi değiştirmek amacındasın anlaşılan. Peki bu işi sonuna kadar götürebilecek misin? 


Jett in bu sözlerini duyan Glenna, birden davranışının ne kadar çirkin olduğunu fark etti. 
Gözlerini yere indirerek, kendini savunmak için çabalamaya başladı. Babamı çok severim. 
Onun göz göre göre mahvolduğunu izlemektense elimden gelen her şeyi yapmak isterim. Bu yüzden her şeye razıyım ve vermek zorunda kalacağım şey ne olursa olsun, hiç önemli değil. 

Fikrimi değiştirebileceğim nereden aklına geldi? Jett in tütün kokan ılık nefesi genç kızın şakaklarını yalıyordu. 

Bir keresinde beni beğendiğini söylemiştin. Laf olsun diye mi yoksa gerçekten mi sövlediğini bilemiyorum. Ama bir kere denemeyi göze aldım. 

Jett'in dudakları Glenna'nın yanaklarında ve boynunda dolaşmaya başlamıştı. Dayanılmaz bir güzelliğin var Glenna! Kapıma geldiğin anda neler olabileceğini çok iyi biliyordun, değil mi? 

Evet. Bütün umudum da buydu zaten. 

Glenna hafifçe başını çevirerek, Jett'in dudaklarını rahatça dolaştırmasını ve boynunun hassas noktalarını öpmesini sağladı. 

Jett, boynundan başlayarak, kulağının arkasına kadar dudaklarını gezdiriyordu. Bu öpüşlerden sonsuz bir zevk alan genç kız, hafifçe inledi. Jett bu sırada dudaklarını onun dudaklarına yapıştırmış, yaralamak istermiş gibi öpüyor, Glenna'nın bütün vücuduna alevler yayılıyordu. Jett'in gittikçe artan ihtirası onu korkutmuştu. Diliyle Glenna'nın dudaklarını aralıyor ve dudaklarının baskısı gittikçe artıyordu. 

Glenna ellerini onun saçlarının arasına sokmuş, karıştırmaya başlamıştı. Vahşi bir ateşin bütün vücudunu dağladığını hissediyordu. Geceliğinin incecik kumaşı aralarında bir engel oluşturmuyor, adeta çıplakmış gibi, Jett'in bütün vücudundaki adaleleri kendi vücudunda hissediyordu. 

Jett, yavaşça dudaklarını onun ağzından çekti ama başını fazla uzaklaştırmamıştı. Seninle sevişmek istediğimi biliyorsun, değil mi? Bu tür titremenden senin de beni istediğini anlıyorum. Kapıdan içeri adımını attığın anda bunların olacağını biliyordun. 

Evet! Glenna, yüzünü ona doğru kaldırmış aralık dudakları davetkar bir biçimde ona uzanmıştı. 

Buraya gelmenintek nedeni de baban! Eğer şişman ve yaşlı bir adam olsaydım bana yine de gelir miydin Glenna? 

Glenna, böyle bir durumu hiç düşünmemişti. Bu yüzden şaşkınlıkla, Bilemiyorum. diye mırıldandı. Jett, söylediğinin tam tersine, çok yakışıklı ve heyecan verici bir erkekti. Ayrıca kendisini arzuluyordu ve babasına da yardımcı olabilecek tek kişiydi. 

Babana bu kadar sadık olman gerçekten takdir edilecek bir şey. Ama beni beğenmemiş olsaydın seks konusunu hiçbir şekilde pazarlık haline getirmezdin. Jett, bir yandan mırıldanıyor, bir yandan da dudaklarını onun dudakları üzerinde gezdiriyordu. 

Glenna, onun söylediklerine cevap verecek bir halde değildi. Bütün benliğini saran ihtiras, dalga dalga yükseliyor, damarlarındaki kanın hızla aktığını hissediyordu. Jett, birden onu vücuduna yapıştırdı ve ayaklarını yerden kesti.. 

Yatak odasının kapısı ardına kadar açıktı. Jett onu kucağında taşıyarak, karanlık yatak odasına götürdü. Glenna, yavaşça onun kollan arasından kayarak, yatağın başucunda durdu. 
Jetl'in elleri Glenna'nm geceliğine uzanmış, çıkarmaya uğraşıyordu. Sonra da kendi gömleğinin düğmelerini çözmeye başlamıştı. Oturma odasından vuran ışık, karanlık odadaki 


gölgeleri daha da devleştiriyordu. Durumu bir anda kavrayan genç kızın damarlarındaki bütün kan çekilmişti adeta. Korkuyla ürpermeye başladı. 

Babama yardım edeceksin, değil mi? Glenna, burada oluşunun tek nedeninin babası olduğunu biı kez daha vurguluyordu. Bu düşüncede ona sanki güç veriyordu. 

Yoksa bu ana kadar bu odadan çoktan çıkıp gitmiş olurdu. 

Jett, onu omuzlarından tutarak çıplak vücudunu kendisininkine yasladı. Karanlığa rağmen dudakları hemen Glenna'nın dudaklarını bulmuş ve ihtirasla öpmeye başlamıştı. 

Jett, Artık konuşmayalım, diye mırıldandı ve onu bırakarak iyice soyunmaya başladı. 

Glenna, “Jett'in sayesinde her şey yeniden düzene girecek,’ diye düşünüyordu. Babası da yeniden hayata dönecek ve yaşama azmine kavuşacaktı. Bütün bunları ona Jett sağlıyordu. 
Yanağından aşağı bir damla yaş süzüldü. Uzun süredir ağlayamamıştı. Yeniden mutlü yaşamlarına döneceklerinden yüzde yüz emindi artık. 

Glenna, kollarını açarak, Jett'in adaleli vücuduna sarıldı. Genç adamın-avuçlarında hapsolan göğüslerinin büyüdüğünü hissediyordu. Jeti, birden inleyerek, Glenna'nın aralık duran dudaklarına kapandı. Fakat aniden kasılmış ve dudaklarını onun ağzından çekerek başını kaldırmıştı. 

Ağlıyor musun yoksa? Jett, onun tuzlu göz yaşlarının tadını dudaklarında hissetmiş, şaşkınlıkla onun yüzüne bakakalmıştı. 

Evet. Glenna, onun omuzlarını okşayarak gülümsedi. Ona açıklama yapması gerektiğinin farkındaydı. Kendimi tutamadım. O kadar mutluyum ki! Sayende her şey yeniden düzene girecek. Fikrini değiştirdiğini babama söylediğim zaman yüzünün alacağı şekli şimdiden görür gibi oluyorum. 

Jett, yarı karanlık odada gözlerini dikmiş Glenna'ya bakıyor ve taş kesilmiş gibi hiç sesi çıkmıyordu. Bir süre sonra derin bir soluk alarak genç kıza arkasını döndü. 

Babana hiçbir şekilde yardımcı olamam Glenna! 

Glenna'nın boğazına bir şeyler düğümlenmişti sanki. Gözlerini kocaman kocaman açarak ona baktı. Ancak duyulabilir bir sesle; Ne?.. diye fısıldadı. 

Jett, daha yüksek bir sesle, sözünü tekrar etti. Babana yardımcı olamam! 

Glenna'nın görebildiği Jett'in karanlıkta kalan sırtıydı. Onu suçlarmış gibi bir sesle, Benimle sevişebilmek için sana inanmamı sağladın, değil mi? dedi. 

Evet, öyle! Şu Tanrının cezası dilimi de tuta-bilseydim ya! 

Glenna, karanlıkta onun pantolonunu giydiğini ve fermuarını çektiğini duydu. Seninle bir anlaşma yapmıştık ama... 

Bu anlaşmaya ben hiçbir zaman “evet” demedim! Jett, karanlıkta ona birşey uzattı. Bunu giysen iyi olur! 

Glenna, parmaklarına değen kumaştan, bunun geceliği olduğunu anlamıştı. Başını kaldırıp Jett'e baktığında, onun oturma odasına doğru yürüdüğünü gördü. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Glenna, geceliğini elleri arasında buruşturup sıktı. Gergin sinirleriyle, kumaşın yumuşacık teması büyük bir zıtlık oluşturuyordu. Öfke ve çaresizlik Glenna'yı aniden harekete geçirmiş gibi, geceliğini düzeltti ve başından aşağı geçirdi. Eteklerini iyice düzelterek Jett'in arkasından odadan çıktı. 


Bir an oda kapısının önünde durarak gözleriyle onu aradı. Jet gömleksizdi ve masanın yanında ayakta durmuş sigarasını yakıyordu. Glenna, kendisini aldatmasına ramak kaldığı için öfkeli bakışlarla onu süzdü. 

Neden böyle yaptın Jett? 

Jett'in parlak siyah bakışları ona döndü ve Glenna'nın vücudunu olduğu gibi ortaya koyan geceliği yukardan aşağıya süzdü. Glenna'nın bıraktığı yerden sabahlığını aldı ve odayı boydan boya geçerek bunu genç kıza uzattı. 

Bunu da giysen çok iyi olur! 

Jett, sabahlığını birdenbire bıraktığı için Glenna adeta havada kaptı. Genç adam arkasını hafifçe Glenna'ya dönmüştü. Elini karmakarışık olmuş siyah saçları arasında dolaştırınca, geniş omuzları boyunca uzanan adaleleri belirgin bir şekilde oynadı. Glenna birden aklı başına gelmiş gibi, hemen sabahlığını giydi. 

Neden, Jett? diye sorusunu bir kez daha tekrarladı. Sesinin gittikçe sertleştiğinin farkındaydı. 

Jett'in de öfkelendiği her halinden belli oluyordu. Hey Tanrım! Nedenini tahmin edemiyor musun? Pekala, bu sahneyi gözünün önüne bir kez daha getireyim. Son derece seksi bir kızıl saçlı, gece yarısı kapına geliyor. Üzerinde de açık saçık bir yatak kiyafeti var. Onu içeri alıyorsun. Bu kız senden yardım istiyor ve karşılığında da seninle yatağa girmeye hazır olduğunu belirtiyor. Sen de onunla sevişmeye can attığından doğal olarak bu durumdan yararlanmaya bakıyorsun. Yani herhangi bir erkeğin normal'davranışlarını gösteriyorsun! 

Glenna, kızgınlık ve utanç duyguları arasında bocalıyordu. Jett, bu sahneyi tekrarlayınca, başından aşağı kaynar sular inmişçesine kıpkırmızı kesilmişti. 

Sana nasıl da güvenmiştim! Oysa sen bu güvenimi kötüye kullandın! Tanrım! Nasıl böyle bir budalalık yapabildim! Benimle nasılda alay ediyorsundur kimbilir! 

Bu söylediklerinde gerçek payı olsaydı şu anda yatağımda sevişiyor olurduk! Jett sigarasını tablada bütün gücüyle ezdi. Sabırsız adımlarla yürüyüp, bir dolabın kapağını açtı ve bir bardakla bir şişe de viski çıkardı. Evet, seni aldattığımı kabul ediyorum, ama ne yazık ki işi sonuna kadar götüremedim! 

Glenna, onun bardağa viski kovuşunu ve onu bir yudumda içişini izledi. İşin sonuna kadar gitmemiş olması bile'onu teselli etmiyordu. Kendisini bir hiç uğruna satacağını düşündükçe, kendisine olan saygısı gittikçe azalıyor ve kendi gözünde küçüldükçe küçülüyordu. 

Babama yardımcı olabileceğini nasıl da düşündüm? Nasıl böyle budalaca bir fikre kapıldım ben? Bugün öğleden sonra babamın mali durumunun ne kadar kötü olduğunu sen de biliyordun..Bunu bile bile onun teklifini geri çevirdiğinde ne biçim bir adam olduğunu anlamalıydım. Sen, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bencil bir adamsın! 

Jett, elindeki bardağı kıracakmış gibi masanın üzerine bıraktı. Anlamıyor musun? Ona yardımcı olamam! 

Yaa! Hem de çok iyi anlıyorum. Ona yardımcı olmayacaksın, çünkü kendi çıkarlarına ters düşüyor, değil mi? 

Bir yıl önceki uzun süreli grevden sonra mali kriz içine giren şirket sadece babanınki mi sanıyorsun? Baban gibi yüzlerce şirket daha var. O süre zarfında da kendi şirketimi ayakta tutabilmek için ne kadar para kaybettiğimi biliyor musun sen? Bir sürü anlaşmayı yerine getirmek zorunda olduğum için, kömür stoklarımın tümüyle eridiğinden haberin var mı? 
Stoklarım eridikten sonra bile, mal göndermem gereken daha bir sürü yer vardı. Bu durumda 


büyük paralar ödeyerek piyasadan kömür almak zorunda kaldım. Dolayısıyla şirketim ancak yeni yeni kendini toparlamaya başladı. Bu şirketi tehlikeye atarak babanın kayıplarını üstlenmeme imkan yok. Yüzlerce insan benim elime bakarken, şirketi batırmak tehlikesini göze alamam! 

Jett'in bu öfkeli sözlerinden sonra, Glenna, durumun ta başından beri ne kadar umutsuz olduğunu şimdi anlıyordu. O halde bu adam baştan beri onlara yardımcı olamayacağını bildiği halde yine de umut vermiş ve kendileriyle oynamıştı. Glenna'ya en çok dokunan da buydu işte. 

Babamın teklifini düşünüyormuş pozları yapmak büyük bir zalimlik... 

Jett, sanki öfkesini bastırmak istiyormuş gibi dişlerini gıcırdattı. Evet, düşündüm! Hem de büyük bir ciddiyetle! 

Buna inanmamı mı bekliyorsun yani? Ta başından beri böyle bir şeyin mümkün olamayacağını bildiğini söyledikten sonra sana nasıl inanabilirim? 

Jett, ürkütücü bir yüz ifadesiyle Glenna'ya doğru birkaç adım attı. Siyah'gözlerinde şimşekler çakıyordu. Neden ha? Nedenini bir tek kelimeyle söyleyebilirim: Sen! Senden ne kadar hoşlandığım anlaşılmıyor mu? İlk karşılaşmamızdan beri beni büyüledin sanki. Babanın ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğunu anladığımda, ona yardımcı olabilmek için mutlaka bir yol bulabileceğime inanıyordum. Çünkü aklımda her an sen vardın. Bütün bir gece uyumadan dolaşmamın ve kafa patlatmamın sebebine sanıyorsun sen? 

Glenna, yine ağlamak üzere olduğunu hissediyordu. Yeşilgözlerinin önünde, görmesini engelleyen göz yaşlarından bir bulut oluşmuştu. 

Bu sabah cevabının ne olduğunu biliyordun, değil mi? Neden bütün gün bizi acı içinde ktvran-dırdın? Neden sana sorduğumda, hemen cevap vermedin de bizi oyaladın? 

Jett, bir adım daha atmış ve Glenna'nın tam önünde dikilmişti. Çıplak omuzlarının ve geniş göğsünün bütün heybetiyle, genç kızın önünü kapıyordu. 

Bu sabah söylemiş bile olsaydım ne: faydası olacaktı? Şu anda olduğu gibi yine benden nefret edecektin. Sana bütün anlattıklarımdan sonra hala babana yardımcı olabileceğimi sanıyorsun. Her neyse, öğleden sonra geç bir saate kadar benden nefret etmemeni sağlayabildim hiç olmazsa. Kuşkusuz, bu gece de benimle kalmanı sağlayabilirdim. Çünkü senin de beni istediğin her halinden belli oluyordu. 

Durmadan bunu hatırlatmana hiç gerek yok. Bir daha bu konuyu açmayalım lütfen! 

Sana gerçeği söylediğim için beni ödüllendirmeyecek misin? Senden yararlanabilecek bir durumdayken, elimi bile sürmedim. 

Ben'de'buna şaştım gerçekten! Kişiliğinle hiç de bağdaşmayacak bir davranış doğrusu! 
Nasıl bukadar saf olabilirim, Tanrım! Sırf babama yardımcı olacaksın diye kendimi sana vermeye nasıl da hazırdım! Ama bir beyefendi yerine, acımasız ve kötü ruhlu biriyle anlaşma yaptığımdan habersizmişim meğerse! 

Jett, onun bu sözlü saldırısını duymazlıktan geldi. Babanın bugüne kadar kaybettiklerini tekrar elde etmesine yardımcı olamam, ama senin herhangi bir şeye ihtiyacın olursa Glenna... 

Glenna, öfkeyle titreyerek onun sözünü kesti. Sana geleceğimi mi umuyorsun yoksa? Senin adını bile bir daha duymak istemiyorum! 

Glenna, onun adını her duyuşta, kendini nasıl aşağılık bir duruma düşürdüğünü hatırlayacaktı. Budalaca oyunlarıyla hem kendini küçültmüş, hem de babasının adını lekelemişti. Jett'i de hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Çünkü en başta kendini bağışlamıyordu. 


Gözlerine dolan yaşlan kontrol altında tutmaya çalışarak kapıya doğru koştu. Jett'in kendisini çağırdığını duyuyordu, ama durmadı. Onun yeniden kendisini etkisi altına almasından korkuyordu. Hıçkırıklarla boğulacak gibiydi. Nefes nefese koridoru geçti ve kapıyı açtı. Odasına girip kapıyı kapatırken, yanaklarından sel gibi yaşlar akıyordu. 

Bu sırada yandaki odadan babasının telaşlı sesi duyuldu. Glenna! Glenna, sen misin? 

Glenna, hıçkırıklarını tuttu ve çabucak yanaklarındaki yaşları sildi. Baş ucunda duran kağıt mendillerden birine burnunu sildi ve sakinleştirmeye çalıştığı bir sesle babasına cevap verdi. 
Evet, baba! Beni mi istedin? Oda kapısına doğru yaklaşan babasının ayak seslerini duyabiliyordu. 

Orin Reynolds, kızının oda kapısını açarak içeri baktı. Sesindeki endişeyi saklamaya gerek bile duymadan, Neredeydin? Seni birkaç kez çağırdım, ama odanda yoktun, dedi. 

Glenna, ona hemen arkasını dönerek yatağının üzerindeki örtüyü kaldırdı ve vastıklarını kabarttı. Özür dilerim baba. Bir şey mi istemiştin? Glenna, durumunu saklamaya uğraşıyordu, ama sesinin titremesini engelleyemiyordu. 

Babası, sorduğu sorunun cevabını hala almadığının farkındaydı. Nerdeydin? 

Glenna, bir an tereddüt etti, ama ondan gerçeği saklayamayacağını biliyordu. Jett'le konuşmaya gittim. Fikrini değiştirmesi için onu ikna edebileceğimi düşünüyordum. 

Bir süre aralarında garip bir sessizlik oldu. Yaşlı adam kaşlarını kaldırarak, Geceliğinle mi? 

Bu suçlama Glenna'yı tepeden tırnağa titret-mişti. Başını kaldırarak, babasının solgun yüzüne baktı. Orin Reynolds'ın yüzünde yorgunluk, yenilgi ve şaşkınlık okunuyordu. 

Glenna, gözyaşlarını daha fazla tutamayacağını farketmiş, bütün vücudu hıçkırıklarla titremeye başlamıştı. Evet! Çok üzgünüm baba, ama sen her şeyini kaybederken elim kolum bağlı duramazdım? 

Orin Reynolds?ın, kızının yanına gelmesi epey zaman almıştı. Gözlerinde derin bir acı vardı. Hiç sesini çıkarmadan birsüre Glenna'nınmutsuz yüzüne baktı. 

Ne oldu bebeğim? Anlat bana! 

Hiçbir şey olmadı baba. Sana yardımcı olabilecek bir durumda olmadığını ısrarla belirtti. 

Orin Reynolds, kızına sımsıkı sarılmış, onu herkesten korumak istermiş gibi göğsüne yaslamıştı. O zaman aranızda hiçbir şey... Babası, cümlesini bitirmeye gerek görmeden sustu. 

Glenna, yeniden hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Hayır! Senin için elimden gelen her şeyi yapmak isterdim. Ama tam tersi oldu. Seni daha çok kırdım, değil mi? 

Orin, kızının saçlarını okşamaya başlamıştı. Hepsi benim suçum yavrum. 

Hayır, kimse seni suçlayamaz. Kendin bile! Bütünüyle benim fikrimdi bu! O kadar çaresizdim-ki, seni ne kadar üzeceğimi bir an bile düşünemedim. Bütün hayatın boyunca çalışıp çabalayıp kurmaya çalıştığın her şeyi kaybettiğin bir anda, bir de ben seni kötü bir duruma soktum! 

Orin Reynolds, derin birsoluk aldı. Seni kötü duruma sokan benim yavrum. Hayatta benim için bir anlam ifade eden her şeyi kaybettiğimi biliyorum artık. Ama sen hala benim yanımdasın. Artık birbirimizden başka kimsemiz kalmadı. 

Glenna gözlerini sımsıkı yummuştu. Yarın sabah erkenden gidelim mi? Bir daha Jett'le yüz yüze gelebileceğimi hiç sanmıyorum. 

Babası onun çenesinden tutarak başını kaldırdı ve dikkatle yüzüne baktı. Ondan hoşlanmaya başlıyordun, değil mi? 


Eğer daha değişik bir insan olsaydı, belki... Glenna birden sustu. Bunun pek doğru olmadığım biliyordu. Telaşla cümlesini düzeltti. Yani koşullar daha değişik olsaydı demek istemiştim. 

Orin Reynolds, kızını kolundan tutarak yatağına oturttu. Hadi bakalım, artık yat. Belki yarın sabah güneşle beraber her şey gözümüze daha bir aydınlık görünür. 

Glenna, yanaklarındaki yaşları sildi ve başını kaldırıp dikkatle babasına baktı. Sen iyisin, değil mi? 

Orin Reynolds, kızını rahatlatmak istermiş gibi gülümsedi. Ama ne kadar bitkin olduğu her halinden belli oluyordu. 

Ben de iyi olacağıma söz veriyorum! 

Glenna, yatağına girdikten sonra, babası büyük bir şefkatle onun üzerini örttü ve eğilerek alnına bir öpücük kondurdu. Odadan çıkmadan önce de ışığı söndürdü. Glenna karanlıkta gözleri açık, sırt üstü yatıyor ve Jett'le aralarında geçenleri düşünüyordu: 

Bir el, durmadan onu sarsıyor ve uyandırmaya çalışıyordu. Glenna ise, uykusunda söylenerek karşı koymaya çalışıyordu. Ağır bir depresyon içindeymiş gibi bir türlü uyanamıyordu. Fakat onu uyandırmaya çalışan el, çok kararlıydı. Sonunda sırt üstü dönerek gözlerini açtı. Güneşin aydınlattığı odada, bütün anılar tekrar başınâ üşüşmüştü. İlk aklına gelen Jett'in şirketleri birleştirmeyi reddetmesiydi. Daha sonra da bâbasının yıkılması ve fikrini değiştirmesine yardımcı olmak için Jett'in odasına gitmesi... Bütün vücudu acıyla titremeye başlamıştı. 

Günaydın! Babası başucunda duruyor ve tatlı bir tebessümle ona bakıyordu. 

Glenna, gözlerini kırpıştırarak, dikkatle ona bakmaya çalıştı. Orin Reynolds, dün gece bıraktığından çok farklıydı. Lacivert ekose bir ceketle, lacivert pantolon giymişti. Yeni tıraş olmuş yanakları pembe pembeydi ve gözlerinde de neşeli kıvılcımlar uçuşuyordu. 

Hadi, kalk bakalım! Dışarıda yepyeni bir gün başlıyor ve ben de açlıktan ölüyorum. 

Glenna, yatağında doğruldu. Kafası karmakarışık olmuş hiçbir şey anlayamamıştı. Şaşkın gözlerle babasının mutluluktan parlayan yüzüne bakıyordu. Kızının bu halini gören Orin Reynolds, neşeli bir kahkaha attı. Bu hali Glenna'yı daha da şaşırtmış, kaşlarının çatılmasına neden olmuştu. 

Bu kadar mutlu olmanın nedenini sorabilir miyim acaba? 

Peki sen neden bu kadar üzgünsün? 

Böyle bir soruyu nasıl sorarsın? 

Çünkü, neredeyse bütün gecemi Tanrının bana verdiği nimetleri düşünerek geçirdim. 

Birçok bakımdan Tanrıya şükürler olsun, ama... şirketi, evimizi ve her şeyimizi kaybettiğimizi unutuyorsun ealiba? Glenna tekrar bunları hatırlatıp onu üzmek istemiyordu, ama babasının bu durumundan da bir hayli endişelenmişti. 

Yaşlı adam neşeyle başını eğdi. Tanrının nimetlerinden biri de bu zaten! 

Ne..? 

Evet! Bu durumun artık değiştirilemez bir gerçek olduğunu biliyoruz. O yüzden de endişelenmeyi ve başkalarından yardım dilenmeyi artık bırakacağız. Orin Reynolds o kadar kendinden emin bir şekilde konuşuyordu ki, duyan da son derece mantıklı bir şey söylediğini sanırdı. 

Baba, sen iyisin , değil mi? 


Çok iyiyim! Dünyaya bir an olsun iyimser gözlerle bakarsan sen de çok iyileşirsin. Hadi bakalım, derhal o yataktan çık! Giyinmen ve benimle restoranda buluşman için sana yirmi dakika veriyorum. İlk iyimserlik dersini kahvaltıda vereceğim sana! 

Babası oda kapısına doğru yürürken, Glenna telaşla arkasından bağırdı. Ama baba, Jett'le bir daha karşılaşmak istemiyorum. O da orada olabilir... 

işte sana Tanrının nimetlerinden İkincisi! Sabah erkenden otelden ayrılmış! 

Orin Reynolds yüzündeki neşeli ifadeyle odadan çıktı. Glenna, yataktan çıkarken hala merak içindeydi. Babasının bu hali ona da biraz bulaşmıştı sanki. İstese de istemese de, bu karanlık ve mutsuz görünümünü değiştermesi gerekiyordu. 

Tam yirmi dakika sonra restorana, babasının yanına inmişti. Yaşlı adam, kızı için de bir şeyler ısmarlamıştı. Koca bir bardak portakal suyu, sosisli omlet, portakal reçeli ve bol bol kızarmış ekmek. 

Baba, bütün bunları yiyecek kadar acıkmadım ben! 

Hepsini yemene bak! Bundan sonra yemek bulup bulamayacağımızı Tanrı bilir! 

Glenna, portakal suyundan zorla bir yudum aldı. Sen de hala gülümseyebiliyorsun, öyle mi? Hiç anlamıyorum doğrusu! Dün gece... 

Babası hemen onun sözünü kesti. Dün gece son derece bencillik'ettiğimi biliyorum. Bütün kaybettiklerime rağmen, neler kazandığımı hiç düşünememişim. 

Kazandıkların da neymiş? Koskoca evimizi kaybediyoruz! 

Yaşlı adam sabırla onun sözünü düzeltti. Evimizi değil, herhangi bir evi kaybediyoruz. 
Duvarlardan, tavanlardan ve pencerelerden ibaret bir ev! Zaten bizim için çok büyüktü ve ısıtması da çok güçtü. O kadar odayı ne yapacağım sanki? Yıllar boyunca topladığımız eşyaya bak! Üçte birini satsak bile, küçük bir ev döşeyebilecek kadar eşya kalır bize. Bütün antikaları satarsak elimize külliyetli miktarda para-geçer. 

Ama... 

Babası gülümseyerek tekrar onun sözünü kesti. Ne söyleyeceğini biliyorum. Diyeceksin ki, “Bir sürü anımız var”! Mutlu anılar kalbimizde yaşar, birkaç parça eşyayla değil. Kalbinde yaşattığın sürece de tüm canlılığını korur. 

Peki maden ne olacak? Glenna farketmeden babasının ısmarladıklarını yemeye başlamıştı. 

Ha, evet, maden... Omuzlarımda ne büyük bir yük ve sorumluluk taşıyörmuşum meğerse! 
Artık, ücret bordroları, sigortalar, sendikalar, sözleşmeler, vergiler, genelgeler ve daha bir şirketi yürütmek için gerekli yüzlerce şeyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. 

Peki ne yapacaksın? 

Dün gece neyi farkettim biliyor musun? Hayatımda hiçbir zaman bir maden şirketini işletmek'istememiştim. Ama aile işiydi ve zamanı gelince de babamdan devralmıştım. 

Glenna'nın bundan haberi yoktu. Babasının yaptığı işi sevmediği, bir kez bile olsun aklına gelmemişti. Ne tür bir iş yapmak isterdin? 

Orin Reynolds bir süre susarak kızının sorusunu düşündü. Gözlerinde muzip pırıltılar oynaşmaya başlamıştı. Birden kıkırdayarak güldü. Onun neşesi Glenna'ya da bulaşmış, genç kız, farketmeden gülümsemeye başlamıştı. 

Delikanlılığımda, evde kaçak içki imal ederdim. Belki de yine bu işi yaparım. Eşyaları sattıktan sonra elimizde kalan parayla evin arkasındaki tepeden küçük bir arazi alır ve içki imal etmeye başlarız! 


Glenna küçük bir kahkaha attı. Artık bundan sonra babasının her söylediğine inanacak bir haldeydi. 

Baba, benimle dalga geçiyorsun... 

Babası çok ciddiymiş gibi gözlerini kocaman kocaman açtı. Neden dalga geçeyim? Hala bu işte para var. Vergi toplamaya gelen adamlar olursa, seu geceliğini giyer, onları biraz ikna etmeye çalışırsın! Biraz deneyimle de bu işi pekala kıvırabilirsin! 

Babasının bu imasını duyunca Glenna'nın yanakları kıpkırmızı olmuştu. Gözlerini hemen yere indirerek, çatal bıçağıyla oynamaya başladı. 

Böyle bir konuda nasıl şaka yapabiliyorsun baba... 

Bak yavrum! Bu konuda da gülüp geçmeyi öğrenmelisin artık. Başka ne yapabilirsin ki? O olayı her düşündüğünde oturup ağlayacak mısın? 

Bu mantıklı sözler bile Glenna'yı, yaptığı işin ne kadar yüz kızartıcı bir şey-olduğunu düşünmekten alıkoyamıyordu. Bu olaya gülüp geçmesi için aradan uzun'yılların akıp gitmesi gerekiyordu. 

Babası sözüne devam etti. Bana ilk söylediğinde adeta şok geçirdiğimi kabul etmeliyim. 
Sonra da düşündüm ve seninle gurur duydum. Demek, ona gitmeyi göze alacak kadar benimle ilgiliydin, beni seviyordun. Sanırım, senin bu hareketini değerlendirebilecek insan çok azdır. 
Derler ki, iyi niyet daima hataları affettirir. Ama seni utandıran şeyin bu olay olduğunu hiç sanmıyorum. Ne düşündüğümü öğrenmek ister misin? 

Babası susarak bir süre Glenna'nın cevabını bekledi. Glenna, hafif bir sesle, Evet, diye mırıldandı. 

Bunun tek nedeni Jett Coulson'dan hoşlanmaya başlaman. Senin teklifini kabul etmeyince, onun gözünde küçüldüğünü hissettin. Artık Jett in seni bir hanımefendi olarak değil de, istediği anda elde edebileceği kolay biri-olarak görmesinden korkuyorsun. Haklı mıyım? 

Babasının tam isabet kaydetmesi Glenna'yı şaşırtmıştı. Kendini konuşamayacakmış gibi hissettiğinden, başıyla onun sözlerini onayladı. Gözlerinde yeniden bir gözyaşı bulutu oluşmuştu. Babası elini uzatarak onun çenesini tuttu ve başını kaldırarak yüzüne bakmaya zorladı. 

Başını daima dik tutacaksın, yavrum! Senin nasıl biri olduğunu anlamayacak kadar budalaysa, zaten bugözyaşlarına değmez. 

Glenna, kendini zorlayarak gülümsedi. Ama babasına bakan gözlerindeki hayranlık ve sıcaklık zorlama değildi. 

Nasıl yapabiliyorsun baba? Bu sabah berbat bir haldeydim. Hala da acı çekiyorum ama... 
Glenna, başını bir türlü anlayamıyormuş gibi sallayarak sustu. 

İşte babalar da böyle bir anda devreye girerler. Kızlarının yaralanmış kalplerini tedavi ederler ve onları neşelendirirler. Hadi, tabağını iyi sil, süpür! Bavullarımızı toplayıp bir an önce yola çıkalım. Yapılacak o kadar çok iş var ki! işleri oluruna bırakmaktansa, biz üzerine gidip istediğimiz gibi yönlendirelim. 

Sanki bir maceraya atılıyormuşuz gibi davranıyorsun. 

Tabii! Bundan hiç kuşkun olmasın! 

Glenna, babasına güveniyor, inanıyordu. Annesinin ölümünden bu yana, babasını hiç böyle umursamaz ve keyifli görmemişti. Belki de maden ocağı gerçekten onun omuzlarında büyük bir yüktü. Hatta kalp krizi geçirmesine bile bu maden neden olmuştu belki. İş hayatının 


baskısı olmadan > epyeni bir insan olacağı kesindi. Ve babasının bu ruhsal durumu az sonra kendisine de geçmişti. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

O gün öğleden sonra geç bir saatte eve vardılar Kahyaları Hannah, onların yolunu gözlüyor olmalıydı ki, Glenna motoru durdurduğu anda ön kapıda belirdi. Oflaya puflaya merdivenleri indi ve bavulların taşınmasına yardım etmeye başladı. 

Hannah her zamanki tersliğiyle, Ben de sizi merak etmeye başladım. Beni daha fazla merakta bırakmayın. Neler oldu bakalım? Coulson denen adamı gördünüz mü? diye söylendi. 

Orin Reynolds, Glenna'ya bir göz kırptıktan sonra Hannah”ya döndü. İnsan önce bir ‘evinize hoş geldiniz,” demez mi? Hatta ben, kuru bir merhabaya bile razıyım! 

Merhaba ve evinize hoş geldiniz. Hadi bakalım, şimdi neler olduğunu anlatın. Coulson orada mıydı? Onunla konuşabildiniz mi? 

Evet, oradaydı ve onunla konuştuk. Fakat bizi tepetaklak etli! 

Hannah, gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Glenna da onun şaşkınlığına hak verdi. Her şeyin berbat olduğunu büyük bir neşe içinde söylemesi kadını gerçekten şaşırtmış olmalıydı. 

Benimle dalga geçiyorsunuz... 

Orin Reynolds, çok şaşırmış gibi ona döndü. Aaaa! O ne biçimlaf öyle! Bu tür argo konuşmaları sana hiç yakıştıramadım Hannah! 

Orin Reynolds! Ne demek istediğimi pekala anlıyorsun! Hannah, babasını bir güzel azarladıktan sonra Glenna”ya döndü. Genç kız bir yandan bavulları arabadan çıkarmaya uğraşıyor, bir yandan da gülmemek için kendini zortutuyordu. Sen söyle bakalım, neler oldu, Glenna! 

Babam sana gerçeği söyledi Hannah, Mr: Coulson, babamın teklifiyle ilgilenmedi. 

Böyle bir konuda sana yalan söyler miyim hiç Hannah? 

Peki, bu keyif ne böyle? Tepenizdeki damı kaybettiğinizin farkında değil misiniz siz? 
Masaya iki kap yemek koyacak parayı nereden bulacaksınız? Tabii, hala bir masanız varsa... 

Orin, hafif bavullardan birini alarak, kahya kadının sırtını okşadı. Hannah, sen harika bir aşçısın! Acaba bu gece bize nefis bir Bortch çorbası yapacak malzemen var mı? 

Hannah, dehşet içinde genç kıza döndü. Bu adama ne oldu böyle? Duygularını orada bırakıp mı geldi, ne“yaptı? 

Glenna güldü. Çok uzun bir hikaye Hannah! Sanıyorum babam sana her şeyi anlatacak. 

Hannah, merdivenleri çıkmadan önce, Orin'i endişeli gözlerle bir kez daha süzdü. Umarım öyle olur. Yoksa bir doktor çağırmak zorunda kalacağım. Aldığın o ilacın yan etkileri var da, seni böylemi etkiliyor nedir? 

Tam ön kapıdan içeri girmek üzereydiler ki, bahçe yoluna bir araba girdi. Glenna arabayı hemen tanımıştı. Bruce geliyor! 

Baba kız kapının önünde Bruce'u beklerlerken, Hannah içeri girmişti. Bruce arabasını Glenna'nın kırmızı Porsche'unun yanına park etti. Arabadan çıkarken yüzünü geniş bir tebessüm kaplamıştı. 

Tam zamanında geldim galiba. Anlaşılan siz de henüz dönmüşsünüz. Nasıl gitti? 

Orin Reynolds kapıyı tutarak Glenna'nın geçmesi için bekledi. Hiçbir şeyin gittiği falan yok! 

Bruce'un yüzünde bilgiç bir ifade belirdi. “Ben size söylememiş miydim,’ der gibi bakıyordu. Ben de bundan korkuyordum zaten. Peki, şimdi 


ne yapacaksınız? 

Orin Reynolds elindeki bavulu holün girişine bıraktı. Bruce'un sorusunu bir süre ciddiyetle düşündü. Çalışma odasına doğru yürürken yüzündeki şakacı ifade kaybolmuştu. 

Kaçınılmaz sonu ertelemekte bir yarar görmüyorum. Bu yüzden bir an önce işleri planlama-lıyız ve fazla da acı çekmeden bir sonuca ulaştırmalıyız. 

Peki, nasıl olacak bu? Bruce kaşlarını kaldırmış, karşı koymasını bekler gibi Glenna'ya bakmıştı. 

Şirketi, ipotek sahiplerine ve alacaklılara devretmek için kanuni işlemlere hemen başlayabiliriz. Yarın sabah bir komisyoncuyla temas kurar ve evi satışa çıkarırız. Dünya kadar eşya var bu evde. Bir sürü ıvır zıvır. Önce hangi eşyaları alıkoyacağımıza bir karar verelim, sonra da kalanları olabilecek en yüksek fiyatla satışa çıkarırız. 

Bruce de, yaşlı adamın bu umursamaz halini görünce biraz şaşkınlığa uğramıştı. Siz nereye gideceksiniz? 

Orin Reynolds çalışma masasına doğru yürüdü ve dalgın bir ifadeyle tahtadan bir mektup açacağını eline aldı. Bu da ayrı bir konu. İkimize yetecek küçük bir daire aramalıyız. Belki de kente yakın bir yerde otururuz. Aslında kent dışında çok daha ucuza bir yer bulabiliriz. 

Peki geliriniz kesilince ne olacak? Bruce da, Orin Reynolds yaşında ve kalp hastası bir adamın pek kolay iş bulamayacağını çok iyi biliyordu. 

Bu sırada Glenna söze karıştı. Yarın sabah sürekli yazı yazmak için iş müracaatı yapacağım. Ayrıca yine dergilere yazı yazıp para kazanabilirim. 

Orin Reynolds, hala elindeki mektup açacağını inceliyordu. Bir zamanlar tahta oymacılığında bayağı ustaydım. Glenna, sen ufacık bir çocukken, zamanımın çoğunu atölyemde geçirirdim. Sana yaptığım bebek evini ve eşyalarını hatırlıyor musun? 

Evet, hatırlamaz olur muyum? Odalarında yakılıp söndürülebilen ışık bile vardı. Sanırım pille çalışıyordu. 

Orin Reynolds neşeyle güldü. Oevi yaparken aldığım zevki sana anlatamam. Benim için de iyi bir tedavi yöntemi olur. Belki de bir dükkan bile açarım. Gerekli bütün malzemem var elimde. 

Tahta oymacılığını neden bırakmıştın baba? 

Orin, bir süre Glenna'nın sorduğu soruyu düşündü. Bilemiyorum. İş hayatı çok fazla zamanımı alıyordu herhalde. Bir sürü kağıt işi, bir sürü sorun... Daha sonra da annenin ölümü... Ondan sonrasını da biliyorsun zaten. 

Bana sorarsan böyle bir atölye kurmak harika bir fikir. Sen ne dersin Bruce? 

Bruce, hala şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Dalgın bir sesle, Tabii! Bence de çok iyi olur, diye mırıldandı. 

Babası, Bruce'un dalgın ve şaşkın halini farketmişti. Seni endişelendiren bir şey mi var, Bruce? 

Genç adam hafifçe başını salladı. Yoo! Coulson'la daha yeni konuştunuz. Bu kadar şeyi ne zaman planladığınızı bir türlü anlayamadım. Bu sözler yaşlı adamı çok eğlendirmişti. Bir kez başını suyun üzerinde tutmayı başarabilirsen, ondan sonra kıyıya doğru yüzmek çok daha kolaylaşır. 

Haklısınız galiba. 


Biz yokken madendeki işler nasıl gitti? Bir terslik olmadı ya? Orin Reynolds bu soruları sorarken son derece isteksizdi. Kısa bir süre için bile olsa, madenin sorumluluğunun hala kendi omuzlarında olduğunun farkındaydı. 

Bruce hemen başını salladı. Hayır, hiç bir sorun çıkmadı. Bütün işler sizin bıraktığınız gibi. 

İyi. Yaşlı adam elindeki mektup açacağını evirdi, çevirdi ve bir süre düşünceli gözlerle inceledi. Birden karara varmış gibi elindekini çalışma masasının üzerine bıraktı ve, Sanırım garaja kadar bir gitsem iyi olur. Oymacılık aletlerime bir bakayım, ne durumda, diye mırıldandı. Sonra birden konuğunu çok ihmal ettiğini hatırlamış gibi Bruce'a dönerek tatlı bir tebessümle baktı. Akşam yemeğine kalıyorsun, değil mi, Bruce? 

Teşekkür ederim, çok isterdim, ama yemeğiniz yoksa Hannah?ya iş çıkartmayayım. 

Biliyorsun ki, Hannah'nın pişirdiği yemekle her zaman bir orduyu doyurabiliriz: Ben de birazdan dönerim 

Çalışma odasında Bruce'le yalnız kalan Glenna, şömineye doğru yürüdü.-Uzun bir süredir Bruce'la, son derece canlı bir kişiliği olan Jett'i karşılaştırdığını birden farketmişti. En sonunda, kafasında karanlık kalan bir nokta aydınlığa çıkmıştı işte. Bruce'la ciddi bir ilişkiye neden girmek istemediğini artık biliyordu. Bir sürü meziyeti olmasına rağmen, ruhsuz ve cansız bir kişiliği vardı. Ve Glenna'nın için için kaynayan, hayatdolu kişiliğiyle bağdaşamazdı. 

Son üç yıl içinde Bruce, Glenna'nın yaşamında önemli bir yer almış ve adeta ailenin bir üyesi haline gelmişti. Bundan sonraki yaşamında, Bruce'un yeri olmamasını kabul etmek Glenna'ya çok zor geliyordu. 

Maden kapanınca sen ne yapacaksın Bruce? Bu konuyu hiç düşündün mü? 

Biraz para biriktirmiştim. Şimdilik, birkaç ay sürecek uzun bir tatil yapmaktan başka bir düşüncem yok. Hele sizi yeni evinize bir'yerleştirelim de! Babanın kararı da bir atölye açmaksa, ona da işini kurma döneminde elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Daha sonramda bir iş ararım. Önüme çıkan ilk işi de kabul etmek istemiyorum. Kafama göre iyi bir iş bulana kadar da bekleyeceğim. 

Diğer madencilik şirketlerine de müracaat edecek misin? Glenna, onun belki de uzaklarda bir iş bulabileceğini ve.eninde sonunda ayrılmalarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. 

Bruce, iki adımda'onun yanına geldi ve kolunu şöminenin mermerine yasladı. Gayet tabii! 
Esas işim o zaten. Eh, epey de tecrübe sahibi olduk sayılır! 

Peki, istediğin bu mu? Yani bu işi seviyor musun? Belki o da, babası gibi, yaşam koşullarının etkisiyle bu işe girmişti! 

Bruce'un gözleri garip bir şekilde parlamaya başlamıştı. Sevmek mi? İşime aşığım ben! 

Glenna epey meraklanmıştı. Peki, yerin ta altındaki o ocaklara girmek sana güç gelmiyor mu? 

Oralara inince kendimi yuvamda gibi ve emniyette hissediyorum. Sanki ana rahmindeymişim gibi... Bu öyle bir his ki, sana açıklamam pek mümkün değil. Her neyse, başka bir işte çalışmak aklımın ucundan bile geçmez. Neden sordun? 

Bu sabaha kadar babamın işini sevmediğini bilmiyordum. Uzun yıllar boyunca bu işin içinde olmasına rağmen, ta baştan beri bu işi hiç istememiş. Yine de bu maden ocağını işletmek için bütün hayatı boyunca çalışıp çabalamış. Ne garip, değil mi? Durumumuz bu kadar kötü olmasına ramen yine de mutlu bir sona bağlanıyor! Babam da sonunda hiç sevmediği bu madenden kurtuluyor! 


Geçen hafta gördüğüm kişiyle bugünkü babanın aynı insan olduğuna inanmak çok güç geliyor bana. Ne kadar da değişmiş! Bu maden işinin onu çok sarsacağından korkuyordum. 
Ama sen haklısın galiba. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi son derece mutlu bir hali var. 

Ben de farkındayım bunun. Sanki eski sağlığına yeniden kavuştu. 

Bruce, gözlerini kısmış, dikkatle Glenna'yı süzüyordu. Bir süre onu izledikten sonra hatifçe içini çekti. Sen de değişmişsin Glenna! 

Ben mi değişmişim..! Glenna hafitçe kendini kastı. Bruce'un delici bakışlarını üzerinde hissediyor, kendisinde ne gibi bir değişiklik gördüğünü merak ediyordu. 

Evet, değişmişsin! Ne olduğunu pek kestiremiyorum, ama sen de bıraktığım Glenna değilsin. Sanki bir gecede büyümüş, olgunlaşmış gibi bir halin var. Senden sanki küçük bir kızmışsın gibi söz ediyorum, ama şu anda tümüyle olgun bir kadın var karşımda. 

Dört gündür beni görmüyorsun. Demek bu kadar kısa sürede beni unuttun-ha? 

Seni yıllarca bile görmesem unutamayacağımı biliyorsun Glenna. Bak, nasıl bir değişiklik olduğunu sana söyleyeyim: Sanki çok kolay incinebilecek ve her an ağlayacakmış gibi bir halin var. Eskiden, kendinden emin ve güven dolu bir insandın. Her işin üstesinden rahatlıkla gelebilecek gibiydin. Bruce yaslandığı şömineden doğrularak tembel adımlarla Glenna'nın yanına geldi. Gözleri bulutlanmıştı ve kederli bir ifadeyle ona.bakıyordu. 

Glenna kendini zorlayarak hemen bir kahkaha attı. Saçmalama Bruce! 

Hayır, saçmalamıyorum. Bütün bu olanlar babandan çok seni sarsmışa benziyor. Bu yüzden de yolunu kaybetmiş, ürkek bir çocuk gibi duruyorsun, yalan mı? 

Glenna, Aslında ben... diye söze başladı, ama birden sustu. Bruce ona çok güzel bir yol göstermişti. Hemen bu lafın üzerine gitmeliydi. Kendini savunmak istiyormuş gibi kollarını göğsünde kavuşturdu ve, Evet, belki de-haklısın; diye valan sövledi. 

Bruce. şimdi ona çok yaklaşmış ve elleriyle omuzlarını kavramıştı. Sana ne şekilde olursa ;.arc:mcı olmak istediğimi bilirsin Glenna. 3 :Ir. olavlan tek başına göğüslemek zorunda değilsin. Daima yanında olacağımı hiç aklından çıkarma. 

Bruce, öpmek için yüzünü ona doğru eğince Glenna hemen başını çevirdi ve genç adamın dudakları yanağını buldu. Yapma, Bruce! Bu öpüşü Jett'inkilerle kıyaslayamıyordu bile. 
Bruce’ un kolları arasında buz gibi duruyor, kurtulmak için çabalamıyordu. 

Bruce ise, Glenna'nın bu davranışından rahatsız olmuş ve şaşırmıştı. Sana karşı bir kabalık mı ettim Glenna? Ne zaman sana biraz yakınlaşmaya çalışsam hemen benden kaçıyorsun. 

Bruce'un bu sözleri genç kızı üzmüştü. Hayatta en son istediği şey de Bruce'un kırılmasıydı. Onun gönlünü almak amacıyla, Suç sende değil Bruce, bende. Hiçbir zaman da bana bir kabalık yapmış değilsin, diye mırıldandı. 

Bruce derin derin içini çekerek, Glenna'dan uzaklaştı. Gitmemi istiyor musun? Yemeğe kalmak zorunda değilim. 

Glenna, başını kaldırarak ona baktı. Özellikle bu gece senin dostluğuna ihtiyacım var. 

Dostluğumu istiyorsun, ama seni öpmemi istemiyorsun, öyle mi? 

Glenna kararlı bir ifadeyle ona bakıyordu. Üzgünüm Bruce, ama öyle? 

Bruce'un dudakları ince bir çizgi halini almıştı. Gergin bir halde kendini en yakınındaki koltuğa attı. Sanırım ne demek istediğini çok iyi anladım. Her neyse, hafta sonu olanları bana anlatmayacak mısın? 


Glenna, onun daha zararsız bir konu seçmesini tercih ederdi. Örneğin, havadan bahsedebilirlerdi pekala! Anlatacak pek fazla bir şey yok ki! 

Greenbrier harika bir otel. Ama bir iş seyahati yaptığımız için tadına pek varamadık. 

Şu Coulson denen adam nasıl biri? Bruce gittikçe daha tehlikeli konulara değinmeye başlamıştı. 

Fazla bir özelliği yok. Öyle bir adam işte! Nasıl tarif edeyim, bilmem ki! Glenna onun hiç de “öyle bir adam? olmadığını çok iyi biliyordu. Pırıl pırıl siyah gözleri, simsiyah saçları ve Glenna'nın tüm duygularım altüst eden gizli çekiciliği vardı. Tabii bunların hiçbirini Bruce'a söylemeyecekti. Çok zeki bir adam ve kendinden de son derece emin. İlk gördüğünde insan ondan pek hoşlanmıyor. Doğaya da hayran. 

Onunla kolay anlaşabildiniz mi? 

Glenna, Jett'in odalarına gelip de cevabını verdiği günkü davranışını hatırlamış ve dudaklarında kederli bir tebessüm belirmişti. Aslında Jett... Glenna birden:sustu. 
Dudaklarından, onun ilk adının büyük bir kolaylıkla çıktığını far-ketmişti. Ama artık geri dönmesi imkansızdı. Aslında babamdan çok daha iyi bir kumarbaz. 

Bruce kaşlarını kaldırdı. Jett! Onunla hemen bu kadar samimi mi oldunuz? 

Glenna omuzlarını silkerek, hiç önemi olma-yan bir konudan bahsedermiş gibi, insan ış yerinden uzak olunca ilişkileri de daha bir arkadaşça oluyor. Babamla da senli benli konuşuyorlardı. Ona Jett diye hitabetmemin bir özelliği yok yani. 

Bruce, Glenna'nın yüzüne daha bir dikkatle bakmaya başlamıştı. Bu adam bekar, değil mi? 
Hatırladığım kadarıyla da çok yakışıklı biriydi. 

Evet, övle. Glenna bu kadar ilgisiz görünmeşinin hatalı bir davranış olduğunu farkediyordu. Başka türlü davranmasına da imkan yoktu. Çünkü Jett'in adı her geçişte damarlarındaki kanın daha hızlı akmayabaşladığını hissediyordu. 

Bruce'un gözlerinde kıskançlık pırıltıları yanmaya başlamıştı. Sanırım seninle de flört etti? 

Ne olur yani flört ettiyse? Ayrıca senin üzerine de hiç vazife değil Bruce! 

Bruce sanki uzun zamandır soluğunu tutuyormuş gibi birden derin bir nefes aldı. Her şey o kadar çabuk değişiyor ki, izlemeye fırsat bile bulamıyorum. 

Bu sözlerden sonra aralarında huzursuz bir sessizlik oldu. Bir süre sonra da oda kapısının önünde ayak sesleri'duyulmuştu. Glenna babasının ayak sesini tanımıştı. Derin bir nefes alarak kapıya doğru baktı. 

Orin Reynolds kapıyı açarak başını uzattı. Hannah, yemeğin hazır olduğunu haber vermemi istedi. Müflisler bu gece harika bir yemek yiyecekler! Şimdi mutfaktan geliyorum. Hannah bu gece yine Amerika'nın kara kuvvetlerimi doyuracak herhalde! Umarım iştahın yerindedir Bruce. 

Bruce uzun bir süre hiç sesini çıkarmadı. Glenna sonunda onun yüzünde sevimli bir tebessüm görünce rahatlamıştı. Hannah'nın pişirdiği yemekleri görünce insanın iştahı bir kat daha artıyor! Bruce ayakta durmuş, Glenna'nın odadan çıkması için nezaketle bekliyordu. 
Yemek odasına geçtiklerinde sofranın hazırlanmış olduğunu gördüler. 

Glenna her zamanki gibi babasının sasına oturmuş, Bruce de onun karşısına geçmişti. 
Oymacılık aletlerin ne durumda baba? 

Biraz kirlenmiş ve yağlanması gerekiyor. Fakat uzun süredir kullanılmadığını düşünürsek yine de iyi durumda kalmışlar denebilir. Yeniden bir atölye sahibi olmak bana nasıl bir zevk verecek anlatamam! 


Kendini fazla yormayacaksın, değil mi? 

Yormam, yavrum. 

Bu sırada Hannah, elinde kocaman bir salata kasesi ve dört tane de küçük salata tabağıyla içeri girmişti. Orin'in tepesinden uzanarak elindekileri masanın üzerine bıraktı. 

Glenna, senin bebek evini nereye saklamıştık, hatırlıyor musun? Tavan arasında mı, yoksa arkadaki küçük yatak odasında mı? 

Hannah birden durakladı. Buyurun bakalım! Şimdi doktoru çağırıyorum ben! 

Glenna, şaşkın bakışlarını şişman kadına çevirdi. Neden? Ne oldu, Hannah? 

Eve gelir gelmez, kaçak içki yapmaktan söz edip saçma sapan şeyler söylüyor, sonra da senin bebek evinin nerede olduğunu soruyor! Bu adam ikinci çocukluğunu yaşamaya başladı! 
Sen de kalkmış, ‘neden’ diye soruyorsun! 

Herkes baskı altında tutmaya çalıştığı kahkahasını birden koyuvermişti. Sonunda Orin kendini biraz toparladı ve Hannah'ya planlarından söz etmeye başladı. 

ONUNCU BÖLÜM 

Hannah, elektrik süpürgesinin gürültüsü arasında duyabilmek için, radyoyu sonuna kadar açmıştı. Bu korkunç gürültü Glenna'nın sinirlerini perişan ediyordu. Kendi kendine, Sabırlı ol! diye söylendi. Oturma odasının temizliği neredeyse bitmek üzereydi. 

Glenna uzanarak, elindeki toz beziyle tabloların çerçevelerini sildi. Kızıl kahverengi saçlarını, tozdan korumak için mavi bir eşarpla sarmıştı. Açık mavi bir bluzla daracık bir blucin giymişti. 

Artık içinde hiçbir eşyanın bulunmadığı bomboş-oda, Glenna'ya garip geliyordu. 
Kendilerine ait bütün eşya hole yığılmıştı. Bir süre sonra babası, Bruce ve bir arkadaşıyla gelip bunları yeni evlerine taşıyacaktı. 

Evdeki bütün eşya satılmıştı. Büyük parçalar için gazeteye ilan vermişler ve tek tek satmışlardı. Diğerlerini ise düşük fiyatlarla elden çıkarmışlardı. Geri kalanlar da bir müzayedeyle satılmıştı. 

Bu hafta sonu evin yeni sahipleri taşınıyordu. Bu yüzden Glenna ve Hannah büyük bir temizliğe kalkışmışlardı. Hannah da iş yaparken radyo dinlemeye bayılırdı. Radyonun ve elektrik süpürgesinin gürültüsü arasında Glenna, neredeyse düşünme yeteneğini bile kaybetmiş gibiydi. 

Bu sırada Hannah'nın oturma odasından bağırdığını duydu. Yaşasın! Glenna!.. Buraya gel! 

Glenna, telaşlı adımlarla koşar gibi oturma odasına gitti. Kapıdan bakınca her şey normal gibi görünüyordu. Hannah, elinde elektrik süpürgesi olduğu halde pencereye doğru eğilmişti. 

GlennaşNe var? Ne oldu? diye bağırdı. Hannah, ona bir şeyler söyledi. Glenna, onun dudaklarının kıpırdadığını görüyordu, ama bu gürültü içinde ne söylediğini anlamaya imkan yoktu. Birden sabrının taştığını hissetmişti. 

Şunlardan birini kapar mısın lütfen! Söylediğinden hiçbir şey anlamıyorum! 

Glenna, bir adımda radyoya ulaştı ve kapamak için elini uzattı. Tam bu sırada da Hannah, elektrik süpürgesini kapatmıştı. Bu ani sessizlik Glenna'ya sanki cennetteymiş duygusunu vçfir mişti. Kendi soluklarını bile duyuyordu.* neredeyse. 

Hannah ona işaret ederek, pencerenin önüne gelmesini söyledi. Evin yanındaki arsaya bir helikopter indi şimdi! 

Glenna hemen pencereye koşmuştu. Helikopter mi? 


Bu sırada arkalarında bir ses duyuldu. Benim helikopterim!' Bu ses... Bu ses, hiç Jett'den başkasının olabilir miydi? 

Glenna, telaşla arkasına döndü ve açık kapının önünde duran Jett'i gördü. Gözlerini gizleyen kocaman güneş gözlükleri takmıştı. Koyu renk bir pantolon giymiş ve gömleğinin kollarını da dirseklerine kadar sıvamıştı. Simsiyah gür saçları rüzgardan karmakarışık olmuştu. 

Glenna ilk şokunu atlatmıştı, ama kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpmaya başlamıştı. 
Aradan iki ay geçmesine rağmen Jetf i hala unutamamıştı. Onu gördüğü anda da, Jett'in yarattığı etkiden hala kurtulamadığını anlamıştı. O utanç verici gecenin anısını kafasından atmaya çalıştıkça, tersine onun çığ gibi genişleyip büyüdüğünü hissediyordu. 

Kapıyı vurdum, ama öyle bir gürültü vardı ki, duyuramadım herhalde. 

Glenna, hiç konuşamayacağını sanıyordu, ama sonunda kendini toparlayabilmişti. Çok özür dilerim. Gördüğün gibi temizlikle uğraşıyorduk. Elinde sımsıkı tuttuğu toz-bezini yere bıraktı. 

Bu sırada Hannah, kendisinin de orada olduğunu belirtmek istermiş gibi bir adım öne çıktı. 
Ama ikisi de onun varlığının farkında değildiler. Glenna'nın yanında durmuş, helikopterle gelen bu adamı inceden inceye tetkik etmeye başlamıştı. 

Sonunda Glenna onları tanıştırmak zorunda kaldığını hissetti. Hannah, bu bey Jett Coulson. 
Coulson Madeninin sahibi. Bu hanım da, bizim Hannalı?mız. Uzun yıllardan beri evimizin kahyalığını yapıyor... Daha doğrusu yapıyor idi!.. 

Glenna, artık kahyaları olmadığını birden far-ketmişti. Hannah, bir restoranda aşçılığa başlayacaktı. Büyük miktarlarda yemek yapmayı çokiyi becerdiğinden babası böyle bir işi tavsiye etmişti ona. 

Tanışma işi, her iki tarafın da hafifçe baş eğmesiyle tamamlanmıştı. Hannah, gözlerini dikmiş, açıkça belli olan bir merakla Jetfi süzüyor ve ne isteyebileceğine karar vermeye çalışıyordu. Jett'in yüzündeki kocaman güneş gözlüklerinden ise ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. 

Helikopterin zorunlu iniş mi yaptı? .Glenna, onunla tekrar karşılaşmasına neden olan bu zorunlu inişe ve kötü talihine lanetler yağdırıp duruyordu. 

Hayır. Son derece güzel bir iniş yaptık! 

Glenna sinirlenmeye başladığını hissediyor, bütün vücuduna ürpertiler yayılıyordu. 

Peki, neden buradasın? 

Ziyarete geldim. 

Bu söz son derece basit olmasına rağmen Glenna şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Kimi ziyarete geldiğini anlayamamıştı. 

Babam birazdan burada olur. 

Jett, bir an durdu. Sonra, yavaş hareketlerle gözlüğünü çıkarıp gömleğinin cebine koydu ve Glenna'nın gözlerinin ta içine baktı. 

Pek iyi anlatamadım galiba. Seni görmeye geldim ben! 

Glenna birden soluğunu tuttu. Jett'in neden kendisini görmeye geldiğini pek anlayamamıştı. Başını biraz daha dikleştirdi. O gece ayaklar altına aldığı gururunu yeniden kazanmak istiyormuş gibiydi. 

Ne istiyorsun? 

Seninle konuşmak istiyorum. Jett, “seninle? sözcüğü üzerinde özellikle durmuş ve onunla özel olarak konuşmak istediğini belli etmek istemişti. 


Glenna başını çevirip Hannah'ya baktı. Aslında onun varlığı genç kıza destek oluyordu. 
Buna rağmen, Jett o geceden söz etmek amacındaysa, Hannah'yı göndermek zorunda kalacaktı. 

Hannah, mutfağa gidip tabakları paket yapmaya başlar mısın? Aslında mutfakta paket yapılacak hiçbir şey yoktu. Tam Hannah bunu söyleyecekti ki, Glenna kaşlarını kaldırarak onu susturdu. 

Hannah bir şeyler homurdanarak topukları üzerinde döndü ve mutfağa doğru yürümeye başladı. Glenna tekrar bakışlarını Jett'e çevirmişti. 

Evet? Benimle konuşmak istediğini söylemiştin? 

Coulson Madencilik Şirketi, Reynolds Madenlerini işletmek için bir sözleşme imzaladı. 
Başka bir yerden duymadan önce gelip sana haber vermek istedim. 

Tebrikler! Sonunda madeni elde ettin demek! 

Bu kadar üzüleceğini ummamıştım doğrusu. 

Artık bu konuda neler hissettiğimin bir önemi var mı? 

Var tabii. Neticede sizin madeniniz. 

Ben de aksini söylemedim. Zaten iki ay önce, babamın iflasından sonra madeni elde etmenin sizin için çok daha ekonomik olacağını anlatmıştın. Şimdide bunu çok güzel kanıtlamış oldun! 

Jett birden genç kızı kolundan yakaladı. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde hala anlayama-dın mı? Jett'in sesinde ısrarlı bir ifade vardı. Glenna, onun tuttuğu yerden bütün vücuduna bir sıcaklık yayıldığını hissediyor, bütün.-sinir uçları harekete geçiyordu. Glenna, ben, yapmam gereken şeyi yaptım! 

Hayatımızdaki en mutlu olay, senin iki şirketi birleştirme teklifine “hayır? diye cevap vermendir. Bu yüzden sana minnettarız. 

Jett, alayla kaşlarını kaldırdı. Demek minnettarsınız, öyle mi? 

Sana inanılmaz bir şey gibi geliyor, değil mi? Madenin yükü omuzlarından kalkmış” olan babamı, bir de şimdi görsen... Birazdan burada olacak. Ayrıca bu evi de sattık ve daha küçük bir daireye taşınıyoruz. 

Jett, bomboş odada gözlerini gezdirdi. Bütün yüz hatları aniden gerilmiş gibiydi. Bu güzelim evi sattınız'demek ha? 

İki kişi için çok büyüktü zaten. Ayrıca bu koca evi ısıtmak da ayrı bir sorun. 

Jett, bakışlarını tekrar ölenna'ya çevirdi. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Glenna; Jett'in kendilerine acımasını hiç mi hiç istemediğinden, yeni yaşamlarının cazip bir tablosunu'çizmeye çalıştı. Ben zaten yazı vazı-yordum, biliyorsun. Bu işime devam edeceğim. 
Babam da bir atölye kuracak ve bütün havatı boyunca yapmak istediği işi sürdürecek. 
Tahtadan oyuncaklar yapacak. 

Sanki hiçbir sorununuz yokmuş gibi konuşuyorsun! 

Tabii, herkes gibi bizim de bazı sorunlarımız var, ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Daha önce düşündüğümüz gibi, bu iş birfelaketle sonuçlanmadı. 

Demek artık benim yardımıma ihtiyacınız yok? 

Glenna, bu meydan okur gibi söylenen sözlere aldırmadı. Kuşkusuz ondan istediği bir çok şey vardı. Ama yardım... Asla! 

Demin de söylediğim gibi, hayatımızdan çok memnunuz. 


Peki, daha az sorumluluklar yüklenerek, babanın madendeki görevine devam etmesini istesem, buna ne dersin? 

Glenna onun bu derece yakınında olmasından garip bir rahatsızlık duymaya başlamıştı. 
Kontrolünü her an biraz daha yitirdiğini farkediyordu. Pek ilgileneceğini sanmıyorum, ama kendisine sorsan daha iyi olur. Ayrıca böyle bir nezaket gösterdiğin için de memnun olacaktır. 

Ben nezaket gösterisi yapmıyorum. Bu, ciddi bir iş teklifidir. Madenin kapanmasına babanın idaresinin neden olmadığını biliyorum. Kendi kontrolünün dışında olan bazı dış etkenler rol oynadı bunda. Madencileri, çalışma koşullarını ve madenin gücünü çok iyi biliyor. Onun tecrübe ve bilgisinden yararlanmak istiyoruz tabii. 

Hiçbir işte senin çıkar gözetmeksizin bir adım bile atmayacağını çok iyi biliyorum. 

Yaa, öyle mi? 

Jett'in yüzündeki duygusuzluk maskesi birden düşmüştü. Bu kez de genç adamın bakışlarındaki öfke kıvılcımlarından ürken Glenna, hemen arkasını döndü.-Ama Jett, elini uzatarak onu yakaladı ve çenesinden tutarak yüzüne bakmaya zorladı. 

Seninle sevişme firsatı elime geçmişken elimi bile sürmediğimi unuttun mu? O geceyi hatırlamıyor musun? Sen de beni arzuluyordum Sana sahip olabilirdim; ama yapmadım. 
Çünkü delicesine arzu ettiğim vücuduna karşılık olarak babana yardım edeceğim fikrine inanmanı istemiyordum. Benim gibi çıkarcı bir insan bu fırsattan yararlanmaz mıydı? O gece seninle sevişmediğim için hata mı ettim yoksa? Jettfısıltıyla konuşuyordu. 

Hayır, hayır! Glenna, onun yüzüne bakmamak için başını çevirmiş ve gözlerini yere dikmişti. Kulaklarında korkunç bir uğultu vardı. Onun daha fazla yaklaşmaması için ellerini onun göğsüne dayamış, itiyordu. Bu konuda konuşmak istemiyorum! O geceyi tümüyle unutmak istiyorum!... 

Ben de o geceyi hala kafamdan silip.atamadım. Düşlerimde bile görüyorum! 

Jett, kolunu onun boynuna doladı ve Glenna” mn başını eğmeye zorladı. Birden dudaklarını onun boynunda gezdirmeye başlamıştı. Ilık nefesi genç kızın en duyarlı yerlerinde dolaşıyordu. 

Glenna gözlerini kapamış, damarlarını yakan duygulan bastırmaya çalışıyordu. Başını sağa sola çevirerek onun dudaklarından kurtulmaya çabaladı. Başının dönmeye başladığını farkediyordu. Jett'in dudakları şimdi yüzünde dolaşıyor, bu öpüşler Glenna'nın bütün benliğini yakıyordu. 

Düşlerimde bile, vücudunun kokusunu duyuyordum. Avuçlarımda göğüslerinin yuvarlak hatlarını hissediyor, kulaklarımda baştan çıkarıcı tatlı sesini işitiyordum. Dudaklarının tadını ağzımda duyarak uykudan uyanıyordum. Jett'in sesi iyice bir mırıltı halini almıştı. Her cümlenin sonunu da, dudaklarını onun yüzünde gezdirerek noktalıyordu. 

Hayır, Jett!.. Yapma!.. 

Jett'in elleri, omuzlarından aşağı kayarak belini buldu ve genç kızı kendine daha da yaklaştırdı. Glenna, elleriyle onu itmeye çalışıyor, fakat yavaş yavaş gücünün tükendiğini hissediyordu. 

Neden buraya geldin Jett? 

Jett bir süre daha dudaklarını onun dudaklarının üzerinde gezdirdi. Senden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalıştım. Bana olan kırgınlığının geçmesi için sana biraz zaman vermek istedim. Sana ve babana yardımcı olamamak beni kahrediyordu. Gözlerindeki kırgın ifadeyi görmeye bir kez daha dayanamayacağımı biliyordum. 


Jett onun dudaklarını hafif hafif ısırmaya başlamıştı. Glenna ise, karşı koyma güdüsünü iyice kaybetmişti. Elleriyle onun gömleğine yapışmış, kendine çekiyordu. 

Jett ellerini onun kalçalarına yapıştırarak, iyice kendine yasladı. Babanın yardım talebini reddettiğim anda bile, seni bu konudan uzak tutmaya çalıştım. Bunun, tümüyle bir iş konusu olduğunu sana açıkça belli ettiğimi sanıyordum. Hatta seninle ilişkimizi sürdürebilmek için seni ikna edeceğimi bile umuyordum. Ben bunları düşünürken, sen kalkıp, gece yarısı odama geldin. 

Glenna onun dudaklarından kurtulmak için son bir kez çırpındı. Lütfen, Jett! O geceyi hatırlamak istemediğimi sana söylemiştim! 

Bana gelmene rağmen, fikrimi değiştirmeyeceğimi anlayınca, bu hareketinden çok utanacağını biliyordum. O geceden sonra benimle yüz yüze gelmekten kaçınacağının da farkındaydım. Seni bir daha görmemek üzere kaybettiğimi ve hayatım boyunca o gecenin anılarıyla yaşayacağımı sanıyordum. Seni çok istememe rağmen, sana sahip-olamadım. 
Çünkü daha sonra benden nefret edeceğini biliyor ve bunu da göze almak istemiyordum. Seni hala çok istediğimi biliyorsun, değil mi, Glenna? 

Peki neler hissettiğimi nereden biliyorsun? 

Benimki kadar büyük bir şirketi yönetebilmek için insanların davranışlarının nedenlerini çok iyi bilmek zorundasın. Bu yüzden o hafta sonu seni de biraz tanimaya çalıştım. Neler hissetmiş olabileceğini anlatırken yanılmadım, değil mi? 

Hayır! 

Jett ona sarılarak yeniden kendine çekip dudaklarından öpmeye başlamıştı. Glenna'nın bilinç altına yerleşmiş olan suçluluk duygusu yavaş yavaş kayboluyor ve yerini kendine duyduğu saygı alıyordu. Gururu yeniden tamir olduğu anda da, onunla bazı şeyleri paylaşmaya hazırdı. Artık yüzünü de ondan saklamaya ihtiyacı yoktu. Zaten Jett de buna hiçbir zaman izin vermeyecekti. 

Jett birden başını kaldırarak ta gözlerinin içine baktı. Seni her an yanımda görmek istiyorum. 

Glenna, Ben de... diye fısıldadı. 

Nereye taşınıyorsunuz? Buradan çok uzakta mı yeni eviniz? 

Konuşurken, Jettin sesi titriyordu. Onun da en az kendisi kadar bu yakınlıktan duygulandığını hisseden Glenna'nın içi sevinçle doldu. 

Buradan aşağı yukarı sekiz dokuz kilometre ötede. 

Bir anda Jett'in gözleri bulutlanmıştı. Emrimde bir helikopter olmasına rağmen, her gün bu mesafeyi gidip gelmemin ne kadar imkansız bir şey olduğunu biliyor musun? Günde on altı saat çalışıyorum. 

Biliyorum. Glenna, Jett'in ıstırabını yüreğinin derinliklerinde duydu. 

Şehirde bir ev tut Glenna. Böylece daha uzun zaman bir arada oluruz ve ben de yollarda fazla zaman kaybetmem. İş konusunda da endişelenmeni istemiyorum. Gazetelerden birinde sana hemen bir iş ayarlayabilirim. 

Glenna isteksizlikle başını salladı. Bu iş pek kolay olmayacak. Bir yıllık kontrat imzaladık çünkü. Ayrıca babam da şehirde yaşamak istemiyor. Şu anda da onu terketmem mümkün değil. Benden böyle bir şey yapmamı isteme Jett! 

Seni ayda bir iki kere görmekle yetineceğimi mi sanıyorsun Glenna? İki aydır ben neler çekiyorum, senin haberin var mı? 


Glenna ona tümüyle hak veriyordu. Çünkü iki aydır kendisi de berbat bir haldeydi. Daha önce neden gelmedin peki? Daha önce gelip, neler hissettiğini bana anlatabilirdin. 

Bana inanmazdın ki! Kendi suçluluk duygun o kadar ağır basacaktı ki, beni dinlemeyecektin bile! * 

Glenna elini kaldırarak onun yüzünü hafifçe okşadı. Bu iki ay boyunca o kadar çok acı çektim ki! Babamla Bruce'u düşünmeseydim, bir çukur kazıp kendimi içine gömerdim. 

Jett'in yanağındaki adale seyirmeye başlamış, yüzü bir anda kasılmıştı. Duyduğu pişmanlıktan gözleri bulutlanmış, sanki rengi daha da koyulaş-mıştı. Genç kız yavaşça ona sokuldu. Kendisini öpmesini ve her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamasını ister gibiydi. 

Glenna birden ön kapının gürültüyle açıldığını duydu ve Jett'in kollarından sıyrıldı. Fred şimdi kamyoneti evin kapısına yanaştıracak Bruce. Biz de eşyaları kolaylıkla yükleriz. 
Dışarıdaki helikopter kiminmiş, Glenna'ya sordun mu? 

Glenna, hole doğru yürümeye başladığında, kapının eşiğine dayanmış Bruce'u gördü. Genç adam sanki taş kesilmiş gibiydi. Acaba ne kadar bir süredir kapıda duruyordu? Glenna onun yüzündeki şaşkınlığı görünce, Bruce'un konuşmalarını yeteri kadar duyduğunu ve onları gördü-ğünü anlamıştı. Odanın havası aniden elektriklenmiş ve Bruce'un bakışlarında meydan okur gibi bir ifade belirmişti. 

Bu sırada Orin Reynolds'ın kapıda belirmesi bu tatsız duruma bir son verdi. Glenna rahatça Jett'in yanında duruyordu. Babasının gözleri bir anda Jett'i bulmuş ve yüzü geniş bir tebessümle aydınlanmıştı. 

Jett! Seni gördüğüme çok sevindim! Dışarıda helikopteri gördüm, ama işaretine pek dikkatli bakmadım. 

Jett onun elini içtenlikle sıktı. Seni gerçekten çok iyi gördüm Orin. 

Teşekkür ederim, Jett. Son günlerde oldukça iyiyim. Orin, arkasını dönerek kapıda duran Bruce'a başıyla işaret etti. Bruce; gelsene! Seni Jett Coulson”la tanıştırmak istiyorum. Bruce, maden mühendisidir ve şirketin de müdürlüğünü yapıyordu. 

Bruce son derece gergin bir ifadeyle, sanki savaşa gidiyormuş gibi Jett'in yanına geldi. Ona fazla yaklaşmaktan korkuyormuş gibi uzanarak elini sıktı. Sizin hakkınızda çok şey duydum, Mr. Coulson. 

Orin her zaman, sizin şirkette olmanızın kendisi için ne büyük bir kazanç olduğunu söyler. 

Yaşlı adam tekrar Jett”e dönerek sevgiyle gülümsedi. Seni buralara hangi rüzgar attı bakalım Jett? Bizi Ziyarete mi geldin, yoksa bir iş konusu mu var? 

Jett ziyaret konusunu belli etmek istermiş gibi Glenna'dan tarafa baktı. Aslında her ikisi de diyebilirim. Senin madeni işletmek için bir anlaşma imzaladığımı haber vermek için uğramıştım. 

Orin neşeli bir kahkaha attı. Benim madenim falan yok artık, çok şükür! Tebrikler Jett! 
Madenin tecrübeli ellerde olduğunu duyduğuma çok sevindim. Ne zaman yeniden açacaksınız? 

Çok yakında. Tabii üretime başlamadan önce, güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmek zorundayız. Belki de bazı değişiklikler gerekir. Fakat öncelikle madenin sorumluluğunu üstlenecek iyi birine ihtiyacım var. Tabii hemen aklıma sen geldin. Acaba bu işle ilgilenir miydin? 

Yooo, hayır! Sırtımdan bu koca yükü daha yeni fırlatıp attım. Bir daha da yüklenmeye hiç niyetim yok, Jett. 


Bir kez daha ciddi bir şekilde düşünmeni rica ediyorum senden. Bu kez, yükleneceğin sorumluluk çok az olacak. Bu işin gerektirdiği bütün bilgi ve tecrübeye sahipsin. Ayrıca bu madeni de avucunun içi gibi biliyorsun. 

Glenna'nın tahmin ettiği gibi babasının yeniden bu işlere girmeye hiç niyeti yoktu. ilk aklına gelen isim ben olduğum için gerçekten gurur duydum Jett. Ama istemiyorum. Bu niteliklere sahip birini aryorsan, sana Bruce'u tavsiye ederim. Fazla tecrübesi yoktur, ama yine de senin aradığın nitelikler onda vardır. Zaten, yine bu civardaki madencilikle ilgili işlere müracaat edecekti. Değil mi, Bruce? 

Bruce Evet, efendim, diye mırıldandı. 

Bu işle gerçekten ilgilenir miydiniz acaba? Glenna, Jett'in sesindeki iş adamı ifadesini çok iyi tanımıştı. 

Bruce bu teklifi geri çevirmedi. Olabilir. Tabii biraz da işe alınma koşullarına bağlı. 

Yarın sabah saat onda madendeki ofise gelip, Don Stockard'la görüşün. Sizi beklemesini ona söyleyeceğim. 

Bruce, başıyla onayladı. Saat onda orada olurum. 

, Bu sırada ön kapının vurulduğu duyuldu. Orin Reynolds hemen kapıya doğru koştu. Ben bakarım. Herhalde Fred'dir. Kutuları kamyonete yüklemek için hazır olup olmadığımıza bakmaya gelmiştir mutlaka. 

Fakat kapıda duran helikopterin pilotuydu. Özürdilerim, Mr: Coulson. Şu anda toplantınıza on dakika geç kalmış durumdayız. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın, ama size hatırlatmak istedim. 

Jett kaşlarını çatarak, elini sabırsız bir ifadeyle alnında gezdirdi. Hemen çıkarız. Arkasını dönerek, her üçüne de tek tek baktı. Hoşça kalın! Tekrar görüşmek üzere... Son cümlesini söylerken sadece Glenna'ya bakıyordu. 

Glenna, Jett'in yüzünde beliren hafif gülümsemeyi ve bakışlarındaki ifadeyi görünce, bütün vücuduna bir sıcaklık yayıldığını farketti. 

Jett çıkıp gittikten sonra, Glenna da farketme-den onun arkasından odadan çıktı. Yan gözle Bruce'un da peşinden geldiğini farketmişti. Birden durdu ve dönüp Bruce'a baktı. 

O hafta sonu aranızda geçenler, hafif bir flörtten çok daha ileriydi, değil mi? Glenna*mn bu soruyu cevaplandırmasına hiç gerek yoktu. Bruce beklediği cevabı Glenna'nın kızaran yanaklarına bakarak almıştı. Genç kızı geçerek, Jett'in henüz çıktığı kapıya doğru yürüdü. 
Bakayım, Fred eşyaları yüklemeye hazır mi... 

Bruce dışarı çıkıp , kapıyı arkasından kapayınca, babası hafifçe kaşlarını kaldırarak, Glenna” nın yanına geldi. Gülümseyerek onun yüzüne baktı. Anlaşılan Bruce çok özel bir anda odaya girdi, değil mi? 

Glenna, Eh, hemen hemen, diye mırıldandı. Bir yandan da havalanmış olan helikopteri dikkatle izliyordu. 

Bu durumda, Jett'le aranızdaki sorunu hallettiğiniz söylenebilir mi? 

Sanırım hallettik. Peki, sen neden Bruce hakkında o sözleri ettin Jett”e? 

Bruce'un bu taraflarda iş aradığını mı? Ama bu doğru! 

Doğru olabilir, ama öyle bir söyledin kı, sanki Bruce bana yakın olmak için bu taraflardan ayrılmak istemiyormuş kanısı uyandı herkeste. Sen de çok iyi biliyorsun ki, Bruce'la ben sadece iyi arkadaşız. Sen de sanki özellikle Jett'in kafasına bunu sokmak istiyor gibiydin! 


Orin Reynolds büyük bir saflıkla gözlerini açmış, gülümsüyordu. Onun nasıl bir neticeye vardığını ben nasıl tahmin edebilirdim? Ayrıca, ortaya bir rakip çıkarıp da etraiı biraz karıştırmak, Jett'i öldürmez, merak etme! 

Glenna derin derin içini çekerek başını salladı. 

Ah, sen yok musun!.. 

Bu sırada evin boş odalarında yankılanan sabırsız bir ses duyuldu. Artık, izin verirseniz mutfaktan çıkabilir miyim? 

Glenna gülmesini zor tutarak, babasına çabucak bir göz attı. Hannah bu! Onu tümüyle unuttum! Babasına, Hannah'yı nasıl mutfağa gönderdiğini kısaca anlattı. Yaşlı adam kahkahalar atıyordu. Bütün tersliğiyle mutfaktan çıkan Hannah ise bu durumu hiç de komik bulmamıştı. 

Cuma akşamı yemekten sonra Glenna mutfakta, birkaç kuşaktan beri Reynolds âilesine ait olan Çin porseleninden tabakları ve kristalleri kutularından çıkarmaya başladı. Bu tür aile yadigarı olan birkaç parçayı bir türlü elden çıkarmak istememişlerdi. 

Glenna diz üstü çökmüş, tabakları yerleştiriyordu ki, arka kapının vurulduğunu duydu. 
Başını kaldırıp mutfağa açılan kapıya doğru bakar bakmaz gördüğü gölgenin kime ait olduğunu hemen anlamıştı. 

İçeri gelsene Bruce! 

Bruce mutfağa girerken, Babam atölyede gördüm. Sanki oyuncaklarıyla oynayan küçük bir çocuk gibiydi, dedi. 

Evet, zamanının çoğunu da orada geçiriyor. 

Bruce onun yanına çöktü. Kutuları boşaltmana yardım edeyim mi? 

Glenna, Tabii, diye mırıldanarak Bruce'un önüne bir kutu itti. 

Bruce kutuyu açarak, tabakları tezgahın üzerine dizmeye başlamıştı. Madendeki işime pazartesi günü başlıyorum. 

Bruce, Jett'le karşılaştıkları o günden bu yana bu konuyu açmamıştı. Glenna hemen dizlerinin üzerinde doğrularak ona baktı. 

Sana müdürlük teklif etmişlerdi, değil mi? 

Evet. 

Ve sen de kabul ettin? 

Evet. 

Neden? Glenna birden bu sorunun çok anlamsız kaçtığım farkederek biraz açıklamaya girişmek ihtiyacını duydu. İşe başlamadan önce uzun bir tatil yapmak istediğini sanıyordum. 

Bu kadar uzun bir süreyi çalışmadan bomboş oturarak nasıl geçireceğimi düşünmeye başlamıştım zaten. Ayrıca çok da iyi bir iş teklifiydi. Babanın madeninde yeniden çalışmaya başlamak fikri de çok cazip geldi. Kabul ettiğim için üzüldün mü yoksa? 

Hayır! Ne münasebet! Senin kararlarına nasıl karışabilirim? 

Tabakların bulunduğu son kutu da boşaldıktan sonra, Glenna yerinden doğruldu ve dolabın önünde duran küçük merdivene tırmandı. Çin porselenlerini yerleştirdiği dolabın en üst kapağını açtı. 

Şu tabakları bana verir misin Bruce? Glenna yan dönerek Bruce'un verdiği tabakları dolaba yerleştirmeye başladı. Genç adam son tomarı uzattığında telefonun sesini duydular. 

Su telefona bakar mısın? Babamdır herhalde. 


Bruce mutfaktaki duvarda asılı olan telefonun ahizesini kaldırdı. Alo? Evet, ben Bruce Haw-kins... Evet, bir dakika lütfen. 

Glenna merdivenden indiğinde ahizeyi ona uzattı. Jett Coulson! Seninle konuşmak istiyor... 

Glenna'nın birden yüreği ağzına gelmiş, elleri titremeye başlamıştı. Bütün hafta boyunca onun telefon etmesini beklediği halde, şimdi son derece huzursuz olmuştu. 

Alo? 

Merhaba, Glenna! Sanırım “yalnız mısın?'diye sormamın bir anlamı yok? Jett'in sesi oldukça keyifsiz çıkıyordu. 

Hayır. Bruce, yanı başındayken Glenna fazla açıklamalı konuşamayacağını anlamıştı. 

Umarım işinize engel olmamışımdır? 

Hayır. Biz de şu anda tabakları yerleştiriyorduk. Jett'in sesindeki kıskançlık titreşimleri Glenna'yı gizliden gizliye sevindirmişti. 

Bruce, benim şirkette çalışmaya başlayacağını sana söyledi mi? 

Evet. 

Bu akşam pek konuşkan değilsin. Ne oldu? Bruce mu dinliyor? 

Glenna parmaklarını telefonun teline dolamış, çekiştirip duruyordu. Evet. 

O zaman hemen konuya gireyim. Korkarım bu halta sonu görüşemeyeceğiz. İşten kurtulamıyorum. 

Yaa! Bu kısacık sözcük Glenna*mn duyduğu hayal kırıklığını çok iyi anlatıyordu. 

Bruce denen adamın seni çok iyi eğlendireceğinden hiç kuşkum yok! Glenna tam cevap verecekken Jett sözüne devam etti. Önümüzdeki halta bir gün ayarlarım da, öğleden sonra erken çıkarım, akşam da beraber oluruz. Ama şu anda hangi gün serbest kalabileceğimi bilmiyorum. Sana telefon ederim. 

Saat dört buçuğa kadar çalışıvorum, unutma! 

O zaman seni işten alırım. 

Tamam! 

Pazartesi günü sana telefon ederim. Umarım o zaman kimse dinlemez de, rahat rahat konuşabiliriz! Hoşça kal, Glenna! 

Güle güle, Jett! Glenna karşı taraftan telefonun kapanmasını bekledi ve sonra o da ahizeyi verine astı. Bruce'a'döndüğünde, genç adamın dikkatle kendisini süzdüğünü gördü. 

Ona aşıksın, değil mi Glenna? 

Evet, Bruce. Sanırım ona aşığım. 

Yao? 

Glenna'yine bir süre düşündü. Bu ilginin tek taraflı olmadığı muhakkaktı. Yine de tereddütle cevap verdi. Bilemiyorum. Emin değilim. Sanırım o da bana aşık. 

Bruce birden çömeldiği yerden doğruldu ve merdivenin yanına gitti. Bu çorba kaselerini nereye koymamı istersin? Tabakların yanına mı? 

Bruce konuyu hemen kapatmıştı. Hem de bir daha açmamak üzere. 

ON BİRİNCİ BÖLÜM 

Glenna pazartesi günü ofisten biraz erken çıktı. Eve dönerken alış veriş etmek niyetindeydi. 
Girdiği dükkanlarda herkesi tanımasına rağmen, hiçbiriyle oturup çene çalmadı. Çünkü Jett bugün arayacağını söylemişti. Geç kalıp da onun telefonunu kaçırmak istemiyordu. Sabahtan beri oldukça heyecanlıydı. Evin yoluna saptığında heyecanı doruk doktasına varmıştı. 


Glenna tam anahtarı kapıya sokmuştu ki, telefon çalmaya başladı. Bu mutlaka Jett olmalıydı. Telaşla içeri girerken babasının telefona cevap verdiğini duydu, ama buna rağmen yine de koştu. 

Glenna soluk soluğa, Telefon bana... diye söze başladı, ama babası keskin bir bakışla, elini kaldırarak onu susturunca, olduğu yerde kalakaldı. 

Orin Reynolds bir süre hiç sesini çıkarmadan dinledi ve telefonu kapamadan önce de telaşlı bir sesle, Hemen geliyorum! dedi. 

Ne var? Ne oldu baba? Kötü bir şey mi var? 

Babası bir şeyler düşünüyormuş gibi bir an onun yüzüne baktı, sonra koluna yapışarak ön kapıya doğru sürüklemeye başladı. Madende göçük olmuş. Telefon eden Bidvvellľ’ di. Orin ön kapıyı açtı ve kızını arabaya doğru sürüklemesine götürdü. 

Bidvveli... Glenna, işçilerden sorumlu olan bu adamı hatırlamıştı. Dernek ki yeniden işe alınmıştı o da. Çantasından arabanın anahtarlarını çıkarırken kaşlarını çatarak bir süre düşündü. Peki Bruce neden aramamış? Yaralanan var mı acaba? 

Orin kızının kolunu bırakarak, arabanın diğer kapısına doğru yürüdü. Altı kişi göçük altında kalmış. 

Glenna'nın eli birden havada kaldı. Yoo, olamaz!.. Bruce? 

Adamlardan birinin de Bruce olduğunu sanıyorlar. 

Bu sözler Glenna'nın birden soluksuz kalmasınaneden olmuştu. Ciğerlerine dolan havayı boşaltmak için avaz avaz çığlık atmak istiyordu. Babasına yardım ister gibi baktı. Fakat şu anda söylenecek hiçbir şey yoktu. Belki de Bruce bir kayanın altında kalmıştı... Belki de çok ağır yaralıydı... Hatta belki de diğer beş adamdan ayrı bir yerde tek başınaydı... Bütün bu acı veren düşüncelere rağmen, babasının sakin hali, onu da biraz olsun yatıştırıyor, paniğe kapılmasını engelliyordu. 

Glenna elleri titrediği için arabayı güçlükle çalıştırabilmişti. Patlama lalan olmuş mu? 
Yangın? 

Yangın yokmuş. Bidvvell tam madenin girişinde duruyormuş. Bir anda yerin titrediğini hissetmiş. Daha sonra da madenden büyük bir gürültü gelmiş ve çıkıştan bulut halinde kömür tozu yağmış. 

Glenna arabayı çalıştırarak yola çıktı. Sahneyi gözlerinin önüne getirmeye çalışıyor işçilerin duyduğu dayanılmaz korkuyu bütün benliğinde hissediyordu. Hemen bu düşünceyi kafasından sildi. Çünkü yerin altındaki adamları düşünmek, panik hissini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Bütün dikkatini yola vermiş, virajlı dağ yolunu büyük bir dikkatle tırmanmaya başlamıştı. 

Bir süre her ikisinden de ses çıkmadı. Glenna bu tatsız sessizliği bozmak ihtiyacını hissetti. 
Ne zaman olmuş? 

Bidvvell aramadan aşağı yukarı yirmi dakika önce ilk olarak yönetim merkezini aramış, sonra da bana telefon etmiş. 

Glenna babasının artık madenle bir ilişiğinin kalmamış olmasına rağmen, onu aramalarının nedenini iyi anlıyordu. Bu bölgede yaşayan insanlar birbirleriyle iç içeydiler. Herhangi bir felaket anında da birbirlerine yardım ederlerdi. 

Şu anda zaman en büyük düşmanlarıydı. Glenna bunu düşünerek gaza basıyor ve mümkün olan en yüksek hızla gitmeye çalışıyordu. Acaba olanlardan Jett'in haberi var mıvdı? Şu ana kadar mutlaka haber ona da ulaşmış olmalıydı. Bruce ve beraberindeki beş kişi, herkesin 


elinden geleni yapıp, bütün koşulları zorlayıp, onları kurtaracaklarından emin olmalıydılar. 
Tabii hala sağ iseler. Buzdan bir elin bütün vücudunu sardığını hisseden Glenna titremeye başladı. 

Madene bir kilometre kala, bir sürü arabanın akın akın aynı yöne gitmekte olduğunu gördüler. Madendeki göçük haberi, anında, bütün Batı Vir-ginia tepelerine ulaşmıştı. Glenna park yerine vardığında, kendilerinden önce gelmiş bir sürü araba gördü. 

Arabayı diğerlerinin yanına park ederek, babasıyla birlikte dışarı fırladı ve tel örgülü kapıyı doğru koştu. Daha şimdiden madenin çevresi insanlarla doluydu. Yüzlerce madenci, aşağıda kalanların aileleri ve şehirden gelenlerle ortalık iğne atılsa yere düşmeyecek bir haldeydi. 

Güçlü kuvvetli bir adam kalabalık arasından sıyrılarak yanlarına geldi. Glenna, onun telefon eden Cari Bidvvell olduğunu hemen anladı. 

Sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz, Mr. Reynolds! 

Adamın yüzü solmuş, endişeden kırış kırış olmuştu. Glenna etrafındaki bütün insanlarda olduğu gibi, kendi yüzünde de bastırmaya çalışılan bir korku ve gerginlik olduğunun farkındaydı. Gözleriyle madenin girişini taradı. Ama girişteki kalabalık insan yığını yüzünden hiçbir şey görmeye imkan yoktu. Bruce şu karşıda görülen dağın altında bir yerlerdeydi şimdi. 
Glenna onun hala sağ olduğunu hissediyordu. Bruce ölmemeliydi! 

Bu sırada babası Bidwell?e dönerek, Bana telefon ettiğinden bu yana bir gelişme oldu mu? 
içerdekilerle bir temas kurulabildi mi? diye sordu. 

Bidwell başını olumsuz bir ifadeyle sallayarak onun sorularını cevaplandırdı. Bu sırada kalabalık arasında Orin Reynolds'ı tanıyanlar, itişe kakışa onun yanına gelip, bir yığın soru sormaya başlamışlardı. 

Bu soru yağmurunu bir helikopterin sesi bastırdı. Bütün başlar havaya kalktı. Glenna, Coulson Şirketinin amblemini tanımıştıHelikopter yere yaklaşınca Glenna başını çevirerek tozdan gözlerini korumaya çalıştı. Bir yandan datüzgardan karmakarışık olan saçlarına hakim olmaya çabalıyordu. 

Helikopter madenin tel örgüyle çevrilmiş alanına indi. İnerken havaya kaldırdığı toz bulutundan bir an göz gözü görmez olmuştu. Bir süre sonra, helikopterden, takım elbise giymiş üç adamın telaşla çıktığı görüldü. Pervaneden korunmak amacıyla başlarını eğmişler, kalabalığa doğru koşuyorlardı. Üç adam yeterince uzaklaştıktan sonra helikopter yeniden havalandı. 

Glenna bu üç adamdan birinin Jett olduğunu anlayınca rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. 
Onun güneş yanığı yüzünün güçlü hatlarını görmek, Glenna'yla birden emniyet hissi vermişti. 
Jett, helikopterin pervanesinden kurtulunca doğ-rulmuş ve uzun bacaklarıyla kendilerini izleyen kalabalığa doğru yürümeye başlamıştı. Bir eliyle de rüzgarda karışmış olan saçlarını düzeltmeye çalışıyordu. 

Son derece üzgün ve endişeli yüzünde, siyah gözleri daha da koyulaşmış gibiydi. Jett kalabalık arasında Glenna'yı görmüş, bir an gözlerini onun üzerinden ayıramamıştı. 
Glenna'ya ulaşmak istermiş gibi bir adım attı, ama yarı yolda durdu ve Orin'le konuşmaya başladı. 

Geldiğine çok memnun oldum Orin. Yaşlı adamın elini tutmuş, bütün gücüyle sıkıyordu. 
Yüzünde ise endişeli bir tebessüm belirmişti. 

Bidvveli telefon etti. 

Evet. Bize çok yardımcı olacağını sanıyorum. 


Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Siz çağırmasaydınız bile, duyduğum anda burada olurdum. 

Jett. etraflarını çeviren insanlara bir göz attı. 

Şu andaki durum ne? Bruce'un nerede olduğunu bilen var mı? 

Kalabalığın arasından biri cevap verdi: Maden çöktüğünde o da aşağıdaydı... 

Jett'in bakışları bir anda Glenna'yı buldu. Bu ana kadar Bruce'un kayıplar listesinde yer aldığının farkında bile değildi. Glenna'yı süzen delici bakışları, sanki genç kızı teselli etmek ister gibiydi. Glenna birden yanaklarından aşağı yaşların süzülmeye başladığını farketti. Sanki çok tişü-yormuş gibi çenesi titriyordu. Jett'in kendisini kolları arasına almasını istiyor, bu üşümeni onun sıcaklığıyla hemen geçeceğini hissediyordu. 

Hadi, büroya gidelim. Jett'in bu sözüyle insan kalabalığı arasında hemen bir koridor oluşmuş ve Jett de ana binaya doğru yürümeye başlamıştı. Bidvveli, helikopterden inen diğer iki kişi, Glenna ve babası onu izliyorlardı. Jett bir yandan yürüyor, bir yandanda sağa sola emirler yağdırıyordu. 

Madenin bir planını görmek istiyorum hemen. Göçüğün tam yerini ve göçük olduğunda adamların aşağı yukarı nerede bulunduklarını bulmaya çalışacağım. 

Glenna güçlükle yutkunarak boğazındaki yumruyu atmak istedi: Bir yandan da göz yaşlarına hakim olmaya çalışıyor, ama anında kirpiklerinin ıslandığını farkediyordu. Hemen gözlerini sildi. Bu sırada Glcnna'nın halini gören babası, ona güç vermek istiyormuş gibi, kolunu kızının omuzuna atmıştı. 

Jett birden Bidwell?e dönerek, Aşağıda kaç adam-var? Sekiz mi? 

Biz de önceleri sekiz sanıyorduk, ama daha sonra kayıp olanlardan ikisini bulduk, efendim. 
Şu anda tahminimize göre altı kişi var. Bidvvell koca şirketin patronuyla konuştuğunu farkediyor ve ezilip büzülüyordu. 

Jett bir an büronun kapısındadurdu ve tekrar Bidwell?e döndü. Kim oldukları belli mi? 

Evet, efendim. 

Ailelerine haber verildi mi? 

iki kişi haricinde, hepsinin aileleriyle temas kurduk, efendim. Diğerlerini de aramaya devam ediyoruz. 

Jett birden dönerek Glenna”ya baktı. Glenna o ana kadar, kendisinin de onların peşinden büroya kadar geldiğini Jett'in fark etmediğini sanmıştı. Jett şimdi ona endişeli gözlerle bakıyordu. Sen iyisin ya? 

Glenna; onun, kendisine hakim olup olamayacağını öğrenmek istediğini anlamıştı. Çenesini dikleştirerek, Evet, çok iyiyim, dedi. 

Bidwell'den o iki adamın ismini alıp, ailelerini bulmaya çalışır mısın lütfen? Jett'in, yapmasını istediği şey, son derece tatsız bir görevdi. Ama Glenna, onun kendisine güvendiği için böyle bir görev verdiğini biliyordu ve bu inancı sarsmamak için elinden geleni yapacaktı. 

labii! Hemen harekete geçiyorum. 

Bu sırada Jett, babası ve diğer iki adam büroya geçmişlerdi. Bidwell de isimleri Glenna'nın eline tutuşturarak diğerlerinin yanına gitti. 

Her iki aile de babasını, dolayısıyla da Glenna’ yı tanıyorlardı. Glenna bir saate yakın bir zaman uğraşarak onların nerede olduğunu saptamış ve bir kadın hassasiyetiyle haberi vermişti. 


Bu görev sona erdikten sonra, genç kız hala bir şeyler yapabilmek için çırpmıyordu. 
Yerinden kalkıp kahve makinesini temizledi ve yeniden kahve koydu. 

Dışarıdaki kalabalık gittikçe büyümeye başlamıştı. Yardım etmek için çırpınan insanların dışında madencilerin aileleri ve akrabaları da çığ gibi büyüyordu. Bu arada basın da yerini almış, gazetecilerden sonra, televizyoncular da gelmişti. 

Jett'le gelen adamlardan biri olan Cleve Ross, fırtına gibi bürodan çıkarak dışarıda bekleşenlere bir basın bülteni verdi. Bültende madenin bir planı, göçüğün olduğu yer ve madencilerin tahmini yerleri gösteriliyordu. Ayrıca uzun uzun açıklamalar da yapılmıştı. 
Göçüğün boyutları bilinmemesine rağmen, tahminlere göre, madencilerin sağ olduğu ve bir kaya parçasının onları koruduğu sanılıyordu. 

Glenna ve büroda çalışanlardan ikisi, durmadan çalan telefonların başına oturmuşlar, yer altında kalan madencilerin durumları hakkında bitmez tükenmez sorulara cevap yetiştirmeye çalışıyorlardı. Glenna aklından Bruce ve arkadaşlarını bir türlü çıkaramıyordu, ama telefonlara cevap vermek onu bir hayli oyalıyordu. 

Saat neredeyse yedi buçuk olmak üzereydi. Glenna tam telefon ahizesini yerine koymuştu ki, arkasında tanıdık bir ses duydu. Başını çevirip baktığında son derece ters bir ifadeyle kapıda duran Hannah Burns'ü gördü. 

Hannah'nın elinde kocaman bir paket vardı. Daha ne kadar elimde bu paketle bekleyeceğim ben? Biriniz şu masanın üzerini temizleyin de şunu koyalım bari! 

Hannah'nın arkasında, on dört, on beş yaşlarında iki kız daha, ufak paketlerle bekliyorlardı. 
Onların arkasında duran yine aynı yaşlardaki bir oğlan çocuğunun elinde ise kocaman ayaklı bir kahve makinesi vardı. 

Glenna çalmaya başlayan telefona aldırmayarak yerinden kalktı ve Hannah?'ya doğru koştu. 
Hannah! Ne işin var senin burada? 

Babanın ve senin burada olacağını tahmin ettim. Böyle bir zamanda kimsenin midesini düşünmeyeceğini biliyordum. Ben de bu işi üzerime alayım bari dedim. İki tepsi börek, bir sürü sandviç ve meyve getirdim. Bütün bunları bizim oradaki iki lokanta bağışladı. 

Hannah, elindeki tepsileri masaya bıraktı ve büyük bir dikkatle üzerlerini açtı. Sonra çocuklara dönüp, elindekileri getirmelerini söyledi. 

Hadi bakalım! Arabaya gidip diğer yiyecekleri de buraya getirin. Bu emri duyan Hannah? 
nın üç yardımcısı telaşla dışarıya koştular. 

Haklısın Hannah. Kimsenin aklına bir şeyler yemek gelmemişti doğrusu. Bunu düşündüğüne çok memnun oldum. 

Hannah'nın varlığı Glenna'yı bir hayli sakin-leştirmişti. Yaşlı kadının sonsuz becerikliliği Glenna'ya güç veriyor, onun desteğiyle birçok işin üstesinden gelebileceklerini hissediyordu. 

Dışarıdaki işe yaramaz bir sürü budalayı doyuracak değilim tabii. Sadece işçilere ve aşağıda kalanların ailelerine yemek vereceğim. İnsanlar karınları doyduktan sonra, her şeye daha bir umutla bakarlar. 

Glenna onun haklı olduğunu düşünüyor, karınları doyarsa bu bezginlikten biraz olsun kurtulabileceklerini tahmin ediyordu. Bu sırada çocuklar, elleri kolları dolu bir durumda içeri geldiler. Kocaman bir kase de patates salatası taşıyorlardı. Glenna da onlara yardım etmeye başladı. Biraz sonra herşey hazırdı. 

Bu sırada, babasının zamanında madende güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Jett tarafından yeniden işe alınan bir adam çekinerek Glenna'nın yanına geldi. 


Miss Reynolds, Dışarıda Mrs. Cummins adında biri var. İki küçük çocuğu da yanında. 
Göçük altında kalanlardan birinin karısıymış. Buraya gelip bir şeyler yemesi için ikna etmeye çalıştım, ama beni reddetti. Kucağında iki küçük bebekle orada oturmuş, gözlerini de madenin kapısına dikmiş, duruyor. Belki siz onunla konuşursanız, biraz etkisi olur. 

Şimdi giderim! 

Glenna, Hannah? ya dönerek, kendisine bir ihtiyaç duyulursa nerede olacağını anlattı ve dışarı çıkarak kadını aramaya koyuldu. Bu arada polis de madenin güvenlik güçlerine yardıma gelmiş ve işi olmayanları bölgenin dışına çıkararak madenin etrafını kordon altına almışlardı. 

Glenna adamın tarif ettiği kadını bulmakta güçlük çekmedi. Diğer insanlardan oldukça uzak bir yerde çocuklarıyla oturuyordu. Kadının vücut şeklinden bebek beklediği anlaşılıyordu. Glenna telaşlı adımlarla genç kadının yanına doğru yürüdü. 

Glenna onların yanına yaklaşırken, yerdeki çocuğun ağlamaklı bir sesle konuştuğunu duydu. Eve gitmek istiyorum anne! Çok acıktım!.. 

Kadın gözlerini madenin kapısından ayırmadan, robot gibi bir sesle, Hayır! Baban gelme der. 
eve falan gidemeyiz, diye azarladı. 

Mrs. Cummins! Kadın çağrıldığını duyunca hiç istemeden başıni çevirdi. Yüzünde renk namına bir şey kalmamıştı. Benim adım Glenna' Reynolds. 

Kadın, “Reynolds” adını duyar duymaz tanımış ve hemen ayağa fırlamıştı. Glenna kadının kendisinden yaşça pek fazla büyük olmadığını görünce çok şaşırdı. Endişeli çizgiler, yüzünü yaşlı gibi gösteriyordu. 

Bir haber alabildiniz mi? Tom? Acaba... 

Çok üzgünüm, ama hala bir haber yok. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekecek. 
İçerde, bir sürü yiyecek ve sıcak kahve var. Neden gelip bir şeyler yemiyorsunuz? Kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizden eminim: 

Genç kadının Glenna'ya duyduğu ilgi aniden kaybolmuştu. Hayır! Aç değilim ben! 

Siz aç olmayabilirsiniz, ama şu çocukları ve karnınızda taşıdığınız bebeği düşünün. 

Glenna'nın ısrarı boşunaydı. Kadın inatçı bir ifadeyle başını salladı. 

Küçük çocuk annesinin eteğine sarılmış, Ben acıktım, diye mızırdanmaya başlamıştı. 
Etrafta olanlardan hiçbir şey anlamıyordu tabii. 

Eğer siz gelmek istemiyorsanız, çocuklar için birkaç sandviç getirebilir miyim? Kadın bir an tereddüt etti ve sonra dalgın bir hareketle başını salladı. Ama Glenna bu cevaptan pek tatmin olmamıştı. Zavallı kadını bu haldeyken yapayalnız bırakmaya gönlü bir türlü razı olmuyordu. Sizinle beraber olacak birine haber vermemi ister misiniz? Aileden biri, ya da bir arkadaş? 

Genç kadın kucağındaki çocuğu korumak istermiş gibi iyice sarıldı ve dizlerinin dibindekini de kendine yaklaştırdı. Hayır. Bütün ailemiz Kentucky'de. Tom da... Tom da bizi oraya gönderebilmek için biraz para biriktirmişti... 

Anlıyorum... Çocuklara biraz sandviç, size de bir bardak sıcak kahve getireyim. 

Glenna ondan bir cevap alamayınca arkasını döndü ve yürümeye başladı. Bu sırada bir kadının ona seslendiğini duydu. Madencilerden birinin karısıydı. 

Miss Reynolds, Mrs. Cummins iyi mi? Zavallı kadın, burada bir tek Tanrının kolunu tanımı-yor. 


Korkudan şok geçiriyor sanırım. Ben de içeri gidip onlara yiyecek bir şeyler getirecektim. 
Ben dönene kadar onunla oturur musunuz? 

Tabii! Hemen gidiyorum. 

Glenna, ana binaya girer girmez hemen yemeklerin olduğu yere koştu ve çocuklar için iki tabak hazırladı. Tabakları iyice doldurmuştu. Belki biraz da anneleri yer umudundaydı. 

Kahve makinesinin yanına gittiğinde Jett'i gördü. İki adamla derin konulara dalmış gibiydiler. Ceketini ve kravatını çıkarmış, gömleğinin kollarını da dirseklerine kadar sıvamıştı. Gözlerini kısmış, dikkatle karşısındaki adama bakıyordu. Yüzünde son derece üzgün bir ifade vardı. 

Glenna, Jett'in kendisine baktığından habersiz, büyük bir bardağa sıcak kahve doldurdu. 
Tabakları ve kahveyi dikkatle taşıyarak tekrar dışarı çıktı. 

Glenna yiyeceklerle Mrs. Cummins'in yanına gelince, kadın kucağındaki çocuğu yere oturttu. Çocukların ikisi de çok acıkmıştı. 1 abaklar önlerine konur konmaz-büyük bir iştahla yemeye başladılar. Glenna kahve bardağını da genç kadına uzattı. 

Hayır, ben hiçbir şey istemiyorum! 

Bu cevap üzerine, hiç sesini çıkarmadan ayakta duran Mrs. Digby, öfkeyle dudaklarını büktü. Miss Reynolds büyük bir nezaket göstererek, size kahve getirmiş. En azından bir teşekkür edebilirsiniz! 

Çok özür dilerim. Tom'dan başka hiçbir şey düşünemiyorum: 

Mrs. Digby, Aslında kendinizden başka kimseyi düşündüğünüz yok, diye söylendi. 

Lütfen?.. Glenna, Mrs. Digby'nin durumu büyük bir ustalıkla ele aldığının farkında bile değildi. 

Zaten Mrs. Digby de ona aldırmamıştı. Bir yakını göçük altında kalan tek insan siz misiniz burada? Miss Reynolds'ın nişanlısı Bruce Haw-kins de aşağıda... Onun bir köşede oturup da sızlandığını gördünüz mü hiç? Biran bile durmadan, herkesin yardımına koşuyor. Sizin ise açlıktan ölen iki bebeğiniz var ve umursamıyorsunuz bile! 

Glenna, bu sözlerden sonra Mrs. Cummins'in üzerindeki şoku aniden attığım fark etti ve Mrs. Digby'nin ne yapmaya çalıştığını o anda fark etti. Yumuşak davranışlar sökmeyince, yüzüne ani bir tokat gibi inen bu sözler gerçekten etkili olmuştu. 

Mrs. Cummins, yüzünde büyük bir endişe ve kederle Glenna'yı süzmeye başlamıştı. Doğru mu bu? Nişanlınız gerçekten aşağıda mı? 

Evet, doğru. Bruce için çok üzüldüğü muhakkaktı, ama “nişanlı? sözcüğü biraz fazla kaçmıştı doğrusu. Ama bazen yalanların ne kadar yararlı olduğunu biliyordu. 

Çok üzüldüm... Bilmiyordum, Miss Reynolds! Teşekkür ederim... Her şey için... Genç kadın Glenna'nın getirdiği kahveye doğru uzandı. 

Glenna kahve bardağını Mrs. Cummins'e uzatırken arkasında ayak sesleri duydu. Arkasını döndüğünde Jett”i gördü ve ona doğru bir adım attı. Genç adamın ifadesiz yüzüne soru sorar gibi, umutla baktı. Ama Jett, başını sallayarak hiçbir haber olmadığını anlattı. 

Biraz temiz hava almak ihtiyacını hissettim. 

Jett gömleğinin cebinden sigara paketini çıkardı ve bir tane yaktı. Glenna ise ona yakın olmak içgüdüsüyle birkaç adım daha ilerlemişti. Ağzını açıp bir tek kelime söyleyebilecek durumda değildi. Aklı fikri, göçük altında kalmış olan altı kişideydi. Jett”e yaklaştığında kalp atışlarının hızlanması bile Glenna'ya şu anda son derece ters geliyordu. 


Kaza olduğu anda, daha güvenli çalışabilmek için bir hava tüneli açmaya uğraşıyorlarmış. 
Ne kadar acı bir durum, değil mi? Genç kız bir anda konuşmak için ne kadar yanlış bir konu seçtiğini fark etmişti. Jett zaten bundan kaçabilmek amacıyla dışarı çıkmıştı. 

Glenna bir süre hiç sesini çıkarmadı. Jett”e nasıl yaklaşabileceğini bilemiyordu. Onu yalnız bırakmanın en iyi yol olduğunu düşünerek, Hannah'nın bana ihtiyacı olabilir. İçeri gideyim ben, diye mırıldandı. 

Glenna oradan uzaklaşırken Jett hiç sesini çıkarmamıştı. 

ON İKİNCİ BÖLÜM 

Saat on buçukta, Orin Reynolds bürodan çıkarak, Jett kahve istiyor. Ona bir tane de sandviç götürsen iyi olur. Hiçbir şey yemedi, dedi. 

Babası banyoya doğru yürürken Glenna, Jett için bir şeyler hazırlamaya başlamıştı. 

Bir süre sonra Glenna özel büronun kapısını hafifçe vurdu. İçeriden, girmesini söyleyen sert bir ses duyulmuştu. Glenna içeri girerken Jett başını kaldırmamış, masanın üzerindeki kağıtların ve planların üzerine eğilmişti. 

Sana kahve ve yiyecek bir şeyler getirdim. Glenna, elindekileri, masanın üzerinde boş bir yer bulup bıraktı. Odada Jett'den başka kimse yoktu. Genç adam, hemen kahveye doğru uzandı, ama sandviçlere dokunmadı. Bir şeyler yesen iyi olur. Babam, aç olabileceğini söyledi. 

Glenna'nın sözleri Jett'in üzerinde en ufak bir etki yapmamıştı. Çalıştığı kağıtların üzerinden başını bir an kaldırmadı bile. Kahvesinden bir yudüm aldı ve yeniden masanın üzerine bıraktı. 

Birden bütün yüzünde bir kasılma oldu. Bir anda şiddetli bir öfkenin etkisi altındaymış gibi titremişti. Eğer hala sağ iseler bu bölgede olmalılar! Tanrı cezasını versin! Dağın tam ortasına düşüyor! 

Glenna buğulanmış pencereye doğru giderek bir süre dışarısını seyretti. Bruce oraya “ana rahmi? derdi. Orada kendini güven ve huzur içinde hissettiğini söylemişti. Korkmadığını biliyorum onun. Bu da bana teselli veriyor. 

Jett birden iskemlesini iterek ayağa kalkmıştı. Glenna'nın yanına gelerek, Sana söz veriyorum, orası Bruce'un mezarı olmayacak. Onu çıkaracağım... diye mırıldandı. 

Glenna başını kaldırarak ona baktı. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. Biliyorum Jett! Jett'in onları kurtaracağından adı gibi emindi. Bir anda, gözleri buluştuğunda, aralarından güçlü bir akım geçti. Ama Jett, hemen başını pencereye doğru çevirmişti. 

Getirmemi istediğin başka bir şey var mı, Jett? Ne istersin? 

Jett gözlerini ona çevirerek, özlemle baktı. Bir iki adımda Glenna'nın yanına gelmiş ve ellerinden tutarak onu kendisine yaklaştırmıştı. Gözlerini bir süre Glenna'nın yüzünde dolaştırdı. Seni istiyorum Glenna! İstediklerimi yalnız sen verebilirsin bana. Yalnız sen... 

Glenna, onu pek anlayamamıştı ama Jett'in dudakları, dudaklarının üzerinde dolaşmaya başlayınca sahip olduğu tek şeyi ona sundu: Kendi kalbine bile sığdıramadığı büyük aşkını! 

Yine de Jett, büyük bir çaresizlik içindeydi. Elleri Glenna'nın bütün vücudunda dolaşıyor, çılgın gibi ona sarılıyordu, ama bir türlü umutsuzluktan kurtulamamıştı. Glenna'nın bütün vücudu Jett'in uyandırdığı duygularla tir tir titriyordu. 

Bu sırada kapının vurulması, bu kucaklaşmanın aniden sona ermesine neden olmuştu. 

Jett sert bir sesle, Ne var? diye sordu. 


İkinci hattan sizi istiyorlar... Bazı makineler hakkında sanırım. Nasıl elde edebileceğimizi sormuştunuz da... 

Pekala. Şimdi konuşurum. Jett, Glenna'yı bırakarak çalışma masasına doğru yürüdü ve telefonun ahizesini eline alarak ikinci hattın düğmesine bastı. 

Yalnız kendilerine ait olan bu an birden kaybolmuş, içinde bulundukları korkunç durum ön plana çıkmıştı. Glenna yavaşça odadan kayar gibi uzaklaştı. Jett'in uyandırdığı duygular hala tazeliğini koruyordu, ama kendine hakim olmayı başarmıştı. 

Glenna bu kucaklaşmanın sonucu olarak, duygusal açıdan son derece hassas bir durumdaydı. Bu yüzden babasının yüzündeki yorgunluğu ancak şimdi fark edebiliyordu. 
Yaşlı adam büroya doğru yürürken yolda karşılaşmışlardı. 

İyi misin, baba? 

Babası, sesinin normal çıkmasına çabalayarak, Çok iyiyim, dedi, ama ne kadar yorgun ve bezgin olduğu her halinden anlaşılıyordu. 

Fazla kendini yorma, olur mu? Biraz dinlen. Ben zaten Bruce için koşuşturup duruyorum. 
Bir de sana üzülmeyelim bu arada! 

Glenna haklı! Tam bu sırada arkasında Jett” in sesini duydu. Elinde, Glenna'mn getirdiği kahve fincanını tutuyordu. Şu divana yat da biraz dinlen Orin. Birgelişme olursa seni uyandırırım. 

Haklısınız galiba. Biraz dinlensem iyi olacak. 

Peki makinelerden ne haber? Glenna birden, Jett'in telefon konuşmasını hatırlamıştı. 

Yolda, geliyor. Jett, Glenna'nın önünden geçerek-kahve makinesinin durduğu yere doğru yürüdü. Bu sırada içeri telaşla biri girdi. Jett'e son gelişmeleri anlatmak istiyordu. Birkaç dakikaya kalmadan adamın etrafını büyük bir kalabalık almıştı. Glenna da yerine oturdu ve yeniden çalmaya başlayan telefonlara cevap yetiştirme işine daldı. 

Gece yarısına doğru bu büyük faaliyet biraz yavaşlamıştı. Akşamdan beri baskı altında kalmak ve geç saatlere kadar koşuşturmak Glenna üzerinde etkisini göstermeye başlamıştı. 
Bir kenarda rahat bir koltuk buldu ve ayaklarını toplayarak üzerine yerleşti. Başını da duvara yasla-mıştı. Bir süre sonra da kendinden geçti. Rüyasında, Jett onu kollarında taşıyarak yatağa götürüyor ve bir yandan da hafif hafif öpüyordu. 

Şafağın, ilk ışıklarıparlamaya başlayınca Glenna uyandı. Fakat hala gördüğü rüyanın etkisindeydi. Tümüyle Jett”i anımsatan traş losyonu ve keskin bir tütün kokusu Glenna'nın burnuna kadar geliyordu. Gözleri hala kapalıydı ve yanağının altında Jett'in deri ceketinin yumuşaklığını hissediyordu. Birkaç dakika sonra sırtüstü yattığını fark etti. Koltuğun arkasını yatar duruma getirdiğini hiç hatırlamıyordu. 

Glenna yavaş yavaş gözlerini açtı. Özel bürodaki divanda yatıyordu. Başının altında da Jett'in süet ceketi vardı. Demek gördüklerinin düşle bir ilgisi yoktu! Jett, kendisini buraya gerçekten taşımış, ayakkabılarını çıkararak yatırmış ve dudaklarından hafifçe öpmüştü. 

Günaydın! Jett masasının başında oturuyordu. İçlerinde babasının da olduğu bir grup adamla masanın üzerindeki kağıtlara eğilmişler, büyük bir dikkatle inceliyorlardı. 
Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış, uzamaya yüz tutmuş sakalları da yanaklarında siyah gölgeler oluşturmuştu. 

Bir kahve iç istersen. 

Glenna, Evet, diye mırıldanarak yerinden doğruldu. Gözlerinden hala uyku akıyordu. 
Birden burada neden toplandıklarını hatırlayarak kendine geldi. Yeni bir haber var mı? 


Hayır, hiçbir haber yok! Jett, birden arkasını Glenna'ya dönerek bütün dikkatini masanın üzerine eğilmiş adamlara verdi. 

Glenna, Jett'in ilgisinin tümüyle kaybolduğunu görünce derin derin içini çekti ve yerinden kalkarak tuvalete doğru yürüdü. Elini yüzünü yıkayıp biraz ferahlamaya ihtiyacı vardı. 

Dün geceden beri hiç kimse taze kahve yapmamıştı. Glenna hemen bu işi üstlendi. Kahve olmak üzereydi ki, Hannah içeri girdi. Bu kez yeni fırından çıkmış, taptaze kurabiyeler getirmişti. 

Kurabiyelerin, ya da taze pişmiş kahvenin kokusunun etkisiyle olacak, içeri bir sürü insan doluşmaya başlamıştı. İşçilerin aileleri, basın mensupları, gece süresince olmuş gelişmeleri öğrenebilmek için toplanmışlardı. 

Glenna kahveleri ve kurabiyeleri dağıtırken, Jett'in danışmanlarından biri, Gazeteciler son gelişmeleri öğrenmek için bir basın toplantısı isteyeceklerdir. Onları uzun süre oyalayamayız, dedi. 

Jett yorgun bir tavırla elini alnının üzerinde gezdirdi. Saat yedide bir toplantı yaparız. Hiç kimsede traş makinesi var mı acaba? 

Hemen Jett'e bir traş makinesi ve temiz bir gömlek bulundu. Toplantı yan taraftaki ofiste yapılacaktı. Hemen hazırlıklar başladı ve televizyon çekimi için mikrofonlar ve ışıklar yerleştirildi. Glenna odanın bir köşesine oturmuş, hazırlıkları seyrediyordu. 

Saat tam yedide, yanında üç adamı olduğu haldeJett bürosundan çıktı. Adamlardan biri kurtarma işlemlerinde çalıştığı için işçi tulumu giymişti. Diğer ikisi ise Jett'in özel danışmanlarıydı. Jett arka planda dururken bu üç adam, hazırlanmış raporları sırayla okudular ve basın mensuplarının sorularını cevaplandırdılar. 

Bu sırada bir gazeteci doğrudan doğruya Jett” e bakarak, Mr. Coulson, neden bu kurtarma işlemini özel olarak siz takip ediyorsunuz, açıklayabilir misiniz? Bu işi görecek bir uzman kadronuz yok mu? diye sordu. 

Jett mikrofonların bulunduğu yere doğru yaklaştı. Fakat cevap vermeden önce gözleriyle Glenna'yı aramış, odanın uzak köşesinde onu bulmuştu. Yanımdaki üç kişi bu işin uzmanı olan, son derece yetenekli:kişilerdir. Son yirmi dakikadır sizin bütün güç sorularınızı cevapladılar. Verdikleri cevaplardan da onların ne kadar işinin ehli olduklarını anlamışsınızdır umarım. 

Ama benim soruma hala bir cevap vermediniz, Mr. Coulson! 

Hayır, vermedim. Eğer şu anda şehirdeki büromda olsaydım, bu sefer de, altı adam göçük altında kalmışken siz neden orada değilsiniz diye soracaktınız! Jett'in bu sözlerinden sonra odada derin bir sessizlik oldu. Jett herkesin yüzüne teker teker bakarak, Bugünlük bu kadar beyler! dedi. 

Jett ve yanındaki üç adam, gazetecileri omuzlayarak büroya geçmeye çabalıyorlardı. 
Gazeteciler ise hala sorularını sürdürüyorlardı, ama hiçbiri bu bağrışmalara aldırmadı. 

Bir saat kadar sonra ortalık hayli sakinleşmiş, ama henüz normale dönmemişti. Artık bir gece önceki gibi telefonlar durmadan çalmıyordu. 

Bir süre sonra binadakiler, dışarıdaki kalabalığın neşeli bağrışmalarını duymuşlardı. 
Kurtarma ekibinin baş teknisyeni bahçeden ana binaya doğru geliyordu. Herkes de bir anda aynı şeyi görmüştü. Teknisyenin yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Haber bir anda heryere yayılmış, herkes ayaklanmıştı. 


Glenna, Jett'in yanına sokulmuş, sesini çıkarmaya korkarak bekliyordu. Teknisyen, yüzü gözü toz toprak içinde içeri girdi. Neşeden, kabına sığa-maz gibi bir hali vardı. 

Hepsi sağ! Şu anda son engel de aşıldı ve onlarla temas kurabildik. 

Herkes bir anda bağrışarak zıplamaya başlamıştı. Glenna birden bacaklarının titremeye başladığını hissetti. Dönüp Jett'in beline sarılarak, Tanrım, sana şükürler olsun! diye fısıldadı. 

Jett teknisyene dönerek. Kutlamalarımızı onlar çıktıktan sonraya saklayalım. Ne zaman çıkabilirler Frank? diye sordu. 

öğleyi bulmaz bile! 

Hiçbir işi şansa bırakmayın. Son derece dikkatli olun. 

Başüstüne efendim. 

Daha yapacak bir sürü işimiz var! Jett'in bu sözleri neşeli kalabalığı bir anda dağıtmış, herkes işinin başına dönmüştü. Jett ise, adamlarıyla beraber tekrar bürosuna kapanmadan önce Glenna'nın yüzüne bir süre dikkatle bakmıştı. 

Bu haber alındıktan sonra binanın içindeki hava tümüyle değişmişti. İnsanlar, birbirleriyle şakalaşıyor, yüksek sesle konuşuyor ve gülmek için sudan bahaneler buluyorlardı. Bu keyifli hal herkese bir anda bulaşmıştı. 

Öğleye kadar olan dört saat çok yavaş geçmiş ve sabırlar tükenmeye başlamıştı. Dışarıdaki kalabalık saatlerdir ayakta bekleşiyor, madencilerin yer yüzüne çıkacağı zafer anını şimdiden kutluyorlardı. Binadan en son çıkan Jett olmuştu. Fakat babasıyla ve madencilerin aileleriyle yan yana duran Glenna'nın yanına gelmemişti. 

Cankurtaran madenin çıkış kapısına iyice sokulmuş, bacağı kırık adamı hastaneye yetiştirmek için bekliyordu. Birden, bir adamın bağırdığını duydular: İşle, geliyorlar!.. 

Kapıdan ilk çıkan, iki arkadaşının kucağındaki bacağı kırık madenciydi. Glenna parmaklarının ucunda yükselmiş, Bruce'un sağ salim çıktığını görmek için heyecanla bekliyordu. Madenden en son çıkan da© olmuştu. 

Aile fertleri bir anda yakınlarını kucaklamak için madenin çıkışına doğru koşmaya başladılar. Glenna da farkında olmadan aynı şeyi yapmıştı. Bruce onun koşarak geldiğini görünce, yüzünde yorgun yama mutlu bir gülümsemeyle bekledi. Başında madenci şapkası vardı ve gün ışığına çıkar çıkmaz gözlerini kırpıştırmaya başlamıştı. 

Glenna bir yandan ağlıyor, bir yandan gülüyordu. Toz toprak içindeki elbiselerine aldırmadan Bruce'u kucakladı. Etraftaki bağrışmalardan ne kendi sesini ne Bruce'un sesini duyabiliyordu. Bu sırada Bruce, başını eğerek Glenna'nın dudaklarından öpmeye başladı. 

Sağ salim dışarı çıktığına ne kadar sevindim bilemezsin, Bruce! Ben... 

Şu anda hiçbir şey söyleme. Artık hepsi geçti... Bruce'un gözleri bir an kalabalık içinde dolaştı. Aradığını bulmuş gibi, Glenna'yı elinden tutarak çekmeye başladı. Hadi, gel bakalım. 
Bruce Jett”e doğru ilerlemeye başlamıştı. Jett” in gözlerinde, bıçak gibi keskin bakışlar 

görülüyordu. Onların yaklaştığını görünce hemen arkasını dönmüştü. 

Bruce onu durdurmak için arkasından, Coulson! diye bağırdı. 

Jett dönüp onlara baktığında, Glenna onun gözlerindeki yakıcı öfkeden ve vahşi pırıltılardan ürkmüştü. 

Jett hafif bir sesle, Onu senin için kurtardım Glenna! Sakın benden başka bir şey isteme! 
diye fısıldadı. 

Jett'in bu tepkisine, Bruce dudaklarını bükerek, acı bir alayla baktı. Glenna'nın elini tutup, onu Jett”e doğru uzatmıştı. Sanırım Glenna sana ait, Jett! 


Jett'in yüzünden ani bir şaşkınlık ifadesi geçti. Bir an tereddüt ettikten sonra uzanarak, Glenna” nın elini tuttu. Delici bakışlarını Glenna'nın gözlerine dikmiş, içinden geçenleri okumaya çalışıyordu. Her ikisi de Bruce'un uzaklaştığını farketmemişti bile. 

Bruce'un dediği doğru mu? Gerçekten bana mı aitsin? 

Ben her zaman sana aittim Jett. Seni ilk gördüğüm andan beri... 

Jett'in parmakları, Glenna'nın elini kıracakmış gibi sıkıyordu. Dün gece o kadına, Bruce'la nişanlı olduğunu söylemiştin! 

Mrs. Cummins'in acılarına biraz yardımcı olmak istemiştim. Ayrıca Bruce için gerçekten endişeleniyordum. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaş benim için oj Sana daha önce bunları anlatmıştım. Bir anda fikrimi değiştirdiğimi nasıl düşünürsün? 

Böyle şeyler hiç belli olmaz. Bir tehlike -nında bir de bakarsın ki, Bruce yaşamının önemli bir parçası haline gelivermiş. 

Dediğin gibi olmadı ama! 

Bundan emin olamazdım ki ben! Birine ihtilacın oldu mu, Bruce yanındaydı. Oysa ben yoktum. En kötü günlerinizde yine yanınızda Bruce vardı. Onun için ne kadar üzüldüğünü gördüğüm zaman, Bruce'u oradan sağ salim çıkaracağıma dair, kendi kendime söz vermiştim. 
Seni bir kez daha üzmek istemiyordum. Onu, bana tercih ettiğin:bilmeme rağmen... 

Glenna ona iyice sokuldu. Ama her zaman sevdiğim şendin Jett! 

Jett birden titreyerek onu kollarının arasına aldısve yüzünün'her tarafını çılgınlar gibi öpmeye başladı. Glenna, artık Jett'in duygularından emindi. Yine damarlarındaki kanın akışı hızlanmış, sevinçten kabına sığamaz bir hale gelmişti. 

Jett, kısık bir sesle, Benimle evlen, Glenna! Seni bir daha kaybetmek istemiyorum! dive fısıldadı. 

Glenna hafifçe inleyerek ona sarıldı.-Solukları birbirine karışmış, kendilerinden başka kimseyi görmez olmuşlardı. 
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SON KOZ 


Hükümet Glenna'nın babasının kömür madenini kapatma kararı almıştı, Bu durumdan kurtulmanın tek yolu, Jett Coulson'un dev madencilik şirketiyle birleşmekten geçiyordu. 

Glenna karşısında çok yakışıklı, ama aynı zamanda bir o kadar da acımasız bir işadamı bul- | du. Jett Coulson, Reynolds madeninin zararlarını üstlenmeye yanaşmamış, genç kızın babasının teklifini geri çevirmişti. 

“Seninle birleşmemi önerseydin belki işler daha farklı olurdu,” demişti Glenna'ya. Soğuk ve duygusuz bir ifadeyle söylenmiş olmasına rağmen bu sözler, genç kızı baştan çıkarmaya yetti. Babasının gözünde hayati bir önem taşi- 

kömür madeninin kurtulması için genç kız erşeyini vermeye hazırdı... 


Diz 
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